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OKUYUCU MEKTUPLARI 


Merhaba, ben Bora, 24 yaşındayım, öğrenciyim yayınladığınız dizilerin 
hemen hemen hepsini beğenerek izliyorum işin kötü tarafı yayından 
kaldırıldıklarında sanki sevgilimden ayrılmışcasına bir hava içine 
giriyorum nitekim Fraiser'ı unutamadım hala... Şu an The 0O.C'ye aşığım 
bakalım bu sevgilimden beni ne zaman ayıracaksınız...Birde sizden 

üçük bir isteğim var, neden korku filmi kuşağı yapmıyorsunuz korku 
ilmi hayranları adına sizden korku filmi kuşağı yapmanızı istiyorum 
eğer yapmazsanız kanalın önüne gelip protesto eylemi düzenleyeceğiz :) 
julesverne  M...com 


Bora Bey, 

Dizilere sevgili muamelesi yapmanız enterasan bir durum ama bu 
bizden çok kız arkadaşınızın sorunu. Korku filmleri kuşağı yapmayı 
planlamıyoruz.. Çünkü biz korku filmi izlerken korkuyoruz. Hayatta 
yeterince gerilim var diye düşünüyoruz ama kaliteli bir gerilim filmi 


karşımıza çıkarsa yayınlarız. Bu arada protesto eylemi düzenlerseniz 
üstünüze tazyikli su sıkarız. 


CA, 


Sayın yetkili 
Kendisi biricik aşkım olan Özgün, fanatik CNBCe hayranıdır. Ufacık bir 
televizyona sahip olup o gözlerle pür dikkat günün 24 saati sizin 
kanalınızı izlemektedir. Çok güzel yayına ve dizilere sahip olduğunuzu 
her seferinde dile getirmektedir. Sizlerden onun adına büyük bir 
televizyon talep etmekte olup, iyi çalışmalar dilerim. 

volkanld...com.tr 


Volkan Bey, 
Biricik aşkınızın güzel gözlerininin bozulması istemeyiz ama 
isteğinizi tam anlayamadım. Bizim şirketteki televizyonlardan birini 
mi istiyorsunuz yoksa “dışarından alın sevgilime hediye edin” mi 
diyorsunuz. Yanıt ikinci seçenek ise özel bir tercihiniz var mı? 
LCD ya da plazma? 

CA, 


Öyle 
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Sayın C.A veya G.Y uzun bir süredir kanalınızı takip 
eden birisi olarak yeni yayın döneminizde bazı 
hususlara fena halde kafayı takmış durumdayım.. Biraz 
bilgi verirseniz gerçekten ve acayip mutlu olacağım.. 
Birincisi şu tanıtımlarda boy gösteren tavşan 
meselesi....Kimdir bu tavşan Allah aşkına? Nereden 
akıl ettiniz? Bu tavşanın bir adı var mıdır? Dişi midir, 
erkek midir? Çekimler Türkiye'de mi yapıldı? Türk mü 
bu tavşan yoksa yabancı mı?? İkinci bir husus da film 
kuşaklarının tanıtımında kendilerinden geçmiş bir 
şekilde danseden iki bayan...Yaptıkları dans oryantal mi 
yoksa yabancı bir dans mı çözemedim? Çok merak 
ediyorum nereden buldunuz onları? Acaba bu bayanlar 
sizin kanalınızda mı çalışıyor? Kısa boylu kızımız bayağı 
kendini kaptırmış güzel oynuyor da uzun boylusunun 
dans mı yoksa jimnastik mi yaptığını o kadar dikkatli 
izlememe rağmen bir türlü çözemedim... Bu arada 
eğer bu arkadaşlar sizin kanalınızın personeliyse 
isimleri nedir?..Merak işte... 

hommedoceanld...com 


Sayın Hommedoccan, 

İzleyici görüşlerinin düzeyi bu tür mesajlarla bakın 
nasıl irtifa kaybediyor; Tavşanımız adı cesur yürek. 
Bizim binanın ön bahçesinde yaşıyor, safkan bir 
Türk tavşanı, ataları Orta Asya'dan gelmiş. Cinsiyeti 
önemli değil yani bizim için farketmiyor, tavşan 
tavşandır. Film kuşağı jeneriğinde 


çıkan kızlar da biz de çalışıyor, 
Ayşe ile Meltem (merak 
edenler için ikisi de evli). 
Meltem yurtdışında okuduğu 
için biraz tutuk dansediyor, 
Ayşe Akdeniz insanı olduğu 
için daha kıvrak. 


CA, 


Selam geçen gün Scrubs'ı 
seyredicem... bir önceki dizide 
altyazı geçtiniz scrubs 20:37'de 
başlayacak diye, sonra döndüm 
geldim o saatte. Bir baktım Scrubs 
başlamış. Yapmayın abicim 
yapmayın gözünüzü seviyim. 
Olmuyoy böyle...Şimdi ben o 
dizinin hemen başındaki 
atraksiyonu izlemesem 
dizinin geri kalanından birşey 
anlar mıyım... Anlamam... 
Değil mi ama sonra işin yoksa 
gece yarısı tekrarını bekle onu 
beklerken uyuya kal. Sabah işe 
yetişeme... Patrondan fırça ye 
bütün gün uykusuzluktan sinirli 
sinirli dolaş...Ömrümü yediniz 
ömrümü 
bagisselcuk260d... 


Sayın Bağış, 
Konuyu araştırdık ve sorunun sizin 


ME 10 oan 


saatinizden kaynaklandığı anladık. 

Sizin saat 3 dakika geri kalmış. Dizinin başlama 
saatinde bir sorun yok 23:37:04'de yayına girmiş. 
Hem zamanımızı aldınız hem de burada yer işgal 
etüniz. Yazık di mi ? 


CA. 


“joey" dizisinin muzigini cep telefonuma indirmek 
istiyorum. yardimci olabilir misiniz? 
Sezgin Güre 


Sevgili Sezgin, 

Ringtone konusunda yardımcı olamıyoruz, pek 
üzgün de değiliz. POEY, PPWOANDAHALFMEN 
vb servislerimiz yok henüz. 


G.Y. 


Sevgili CNBCe, 21 Kasım Pazartesi akşamı İyani dün 
aksam) Dünya Sineması kuşağında verdiğiniz “En Dag 
TU Solen" (umarım doğru yazdım) adlı filmi sınava 
çalıştığımdan ve sabah erken kalkmak zorunda 
olduğumdan (doğumgünüme sınav koydular, perş 
gününe) izleyemedim. Dergiye baktım tekrarı sadece 
gece yarısı varmış, onu da izleyemedim, acaba en yakın 
ne zaman bu filmi tekrarlayabilirsiniz? 

Funda Canlı 


Sevgili Funda, 
En Dag Til 1 Solen (umarım ben de doğru 
yazmışımdır. Bizim bu orijinal ad takıntısı bir 
gün acayip bir iş açacak başımıza ya, neyse) 
filmini mudaka tekrar yayınlayacağız ama 
şimdilik yayın tarihi belli değil. 
Doğöumgününde sınava girdiğiniz için 
üzgünüm, benimki de hep okulun ilk 
gününe, haftasına denk gelirdi. Fakat madem 


sınav Perşembe, Pazartesi akşamki filmi niye 
seyredemediniz? 
Salı Çarşamba çalışsanız 
yetmez miydi, dersler zor 
mu geliyor? 


G.Y. 


BIR DÜZELTME 
Geçen sayıda Halle Berry'nin 
endamlı bir fotosunu 
göremeyince fark ettik ki 
James Bond yazısında hata 
yapmışız. Son Bond filmi 
"The World Is Not 
Enough” değil, “Die 
Another Day”; son Bond 
kızı da Denise Richards 
değil Halle Berry 
olmalıydı. Düzeltir, 
okuyucudan ve Halle 
Berry'den özür dileriz. 
(Bu arada 3 cümlede 
3 defa Halle Berry demeyi 
başardık. Bununla da 
4 oldu.) 


SİZ MAGAZİN 


iyatro, televizyon, edebiyat derken, 

Yılmaz Erdoğan dört yıl önce elini sinemaya da ata. İlk filmi Vizontele, 
Türkiye'nin Güneydoğusu'nda, her 

kesin ve her şeyin "uzağında" küçük bir masal 
şehrinde geçen bir hikâyeyi anlatıyordu. Sonra 
Vizontele Tuuba ile aynı mekânda geçen başka 
bir hikâye anlattı. İki film de gişe rekorları kırdı. 
Erdoğan üçüncü filminde ise, İstanbul'da geçen 
bir hikâyeyi naklediyor. 
Senaryonun ilk sayfasında şöyle bir şey yazı: 
yor; “İstanbul bizim başrol karakterlerimizden 
bir tanesidir. Kendisi layığıyla oynaalmalı ve çe- 


kilmelidir.” Böyle yazdım çünkü, böyle bir sıkınam var gerçekten, Elani, buranın ne güzel bir şe- 
bir olduğu meselesi değil; şehir, içinde yaşanan 


her şeye, karakter olarak bir şey getiriyor. Onu 


Yılmaz Erdoğan, 23 Aralık'ta 
gösterime girecek iki filmiyle 
iki şeyi kanıtlıyor: 

Bir, Erdoğan sinemada kalıcı 
olmaya kararlı, İki, sadece 
“Vizontele” ile sınırlı değil. 
İstanbul'da geçen “Organize 
İşler” bambaşka bir hikâye 
anlatıyor. 


başkalaştırıyor, olay İstanbul'da oluyor. Bizim 
daha önceki işlerde de çok fazla rastlamadığımız 
bir şeydir, İstanbul'u görmeden çok İstanbul işi 
seyrettim ben, dolayısıyla bunu çok öne çıkar 
dım. Bu yüzden de, mesela, tarihimizde kullanıl 
mamış bir kamer kullandık, o da filme çok 
önemli bir karakter verdi: Super cario dedikleri, 
bu sefer Flycam değil, büyük helikoptere bağla- 


nan bir kamera, onunla elde edilen görüntüleri 


şaşkınlıkla izledim. Mesela Beyoğlu'nun üstün 
den gelip bir Taksim meydanı çektik ki normal 
de helikopterle inilemeyecek irtifalara inebildik, 
çok acayip bir şey oldu. Görsel olarak istediğim 
görüntüyü elde ettiğimi düşünüyorum. Hikâyeye 
gelince, şöyle bir cümleden yola çıktım aslında, 


bani diyorlar ya; “Namuslular da namussuzlar 


kadar cesur olsa.” Ben de bakalım, ne olacak 
dedim... 

Ama Yılınaz Erdoğan kahramanları tam anlamıyla kötü ya da iyi olmaz zaten. 

Değil, değil, hiç değil, Yine öyle ama, hiçbir 
biçimde bu işlere bulaşmamış bembeyaz bir aile 
bu seferki. Hatta şöyle bir replik var: “İşte biz o 
cesur namuslularız” diyor kız. Ama bu şehirde 
cesaret denen şeyin aslında bir suç ilişkisine dönüştüğünün hikâyesi. Ve, hep birlikte içine et 
meye çalıştığımız bu şehrin de her şeye rağmen 
ayakta durduğunun. İşte bizi ancak bir Süper 
men kurtarır, ama Süpermen'i kim kurtarır gibi 
bir hikâyeye gitti iş. 

Aynı zamanda bir süper kahraman hikâyesi mi? 

Evet, filmde hep bir kurtarıcı hissi var, herkes 
aynı zamanda hem kurtarılan, hem kurtaran, 
Ama, kurtarınanın suçtan geçmeyen bir yolu 
yok. Çünkü ortada bir adalet ya da güvenlik sistemi yok. Alt metni bu aslında, üstünde ise basit bir hikâye var. Ben basiti seviyorum; çünkü 
en karmaşık şeyin basit olduğunu düşünüyorum. Bazen biz; çok fazla fikri olan, yazar, senarist ya da yönetmenler basiti ıskalıyoruz, aslında 
vek çizgide anlatılması gerekir bana göre. Burada 
da öyle oldu, ama yani baştan sona bir durum 
komedisi olduğu için de, üç filmim içinde en ko 
mik filmim bu oldu. 

Dokunaklı yerleri de vardır mutlaka, her za 


man oluyor çünkü. 


Var, diğer filmlere eöre daha az bir dozda 
ama, var yine de, Karakterlerin kaç boyutunu 
çizdiğinle ilgili bir şey. Genellikle komedi filmi 
denen türde iki boyutludur o işler, derin mevzulara ya da karakterlerin iç meselelerine girilmez. 
Benim mizahım zaten onun içinden çıktığı için 
ben öyle sevmiyorum. Hırsızın dünyasında be 
nim oynadığım adam, dolandırıcılık çetesinin 
başında, yine de mesleğini iyi kötü, kendine gö 
re prensipleriyle yapan biri. İt kopuk değil. Böyle bir dünya olduğunu, çalan insanların çalmala: 
rının da bazı sebepleri olduğunu karakterin içinde anlatmaya çalıştım. Cem ise, filmin körü ada 
mı, Cem'in öyle bir kadrosu oluştu. 

Yılmaz Erdoğan bildiğimiz kadarıyla, “Vizonte- 
Je'ye de devam edecek, 

Onun hikâyesini de yazıyorum bir yandan 
çünkü, o hikâyeyi de tamamlamak istiyorum, bu 
seferki bir Ankara hikâyesi. Ama ne zaman yapacağımı bilmiyorum, belki önümüzdeki kış. 

“Organize 
işler”in 
oyuncuları 
(saat yönünde): 
Altan Erkekli, 
Demet Akbağ, 
Cem Yılmaz, 


Tolga Çevik ve 
Yılmaz Erdoğan 


“Filmde hep bir kurtarıcı 
hissi var, herkes aynı 
zamanda hem kurtarılan, 
hem kurtaran.” 


NİZ MAGAZİN 


“Organize İşler”de Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan da rol aldı. 


İstanbul'a gelmenin bir sakıncası oldu mu? İs 
tanbul çalışmak için belki en zor yerlerden biri. 

Başta ekibe şunu söyledim. İstanbul'da filmi 
çekerken filmi çekme kolaylığı bizim için bir öl 
çüt olmayacak. Orada çalışmak daha kolaydır, 
burada zordur, ben anlamam öyle şeyden. Hayatın içine gideceğiz, neyse eziyetini çekeceğiz, ama 
filmi ç giz. Beyoğlu'ysa Beyoğlu, Taksim se 
Taksim di ndük ve öyle yaptık. Çok da 
sorun olmadı aslında. Tahmin ettiğimiz problemlerin hiçbiri ortaya çıkmadı. Bir kere hakikaten İstanbul'daki yönetici kesim de yardımcı oldu, polisi, valiliği, belediyeler hepsi çok yardımcı oldu, gittik görüştük hepsiyle. Seyirci, yani sokaktaki 
yaşamadık. Asmalımescit te falan, bazı yerlerde 
trafiği tukadık, Helikopterler indirdik, ama hiç 
kimse sorun çıkarmadı. Bir de sokakta da hisse 


halk açısından da hiçbir problem 


diyorsun, senin film yapmanı istiyor insanlar, 
yani senin yaptığını, nasıl yaptığını biliyorlar. 
Hiçbir yerde hizi çalışamaz duruma getirmediler, 
çok rahat çalıştık diyebilirim. Biz İstanbul'u bir 
de şöyle çizdik, merkezi Beşiktaş olarak algıladık, 
zaten fragmanda da denizden yükselen yer Beşiktaş'tır. Beşiktaş'ın sağ tarafı Beyaz İstanbul, 


diğeri de eski İstanbul, Tophane'den başlayarak. 


Öyle bir strateji yarattık, bu iki 

dünya arasındaki çatışma gibi 

kurduk, Herkes İstanbul'u fark 

İı koyuyor ama, benim gördügüm merkez, Beşiktaş. Etrafında 
dönüyor işler yani. Zaten bana 
da başka merkez yakışmazdı, Beşiktaş Kültür Merkezi'ne başkı 
merkez... İstanbul'un yerleşimi, 
sosyo-ekonomik dağılımına da 
baktığında şehir merkezi diye 
bir merkez varsa o Taksim değil 
artık, Çünkü Beşiktaş'ın deniz 
ilişkisi falan tam.” 

Doğrusu, Beşiktaş da merkez 
için uygun... Peki, Yılmaz Erdo. 
gan üçüncü filmi “Organize İşler” konusunda başka ne söylemek ister? 
Ekibimle ilgili hiçbir şey söylemedim burada, 
üç filmdir biz bir yolculuktayız ve aşağı yukarı 
ekibin yüzde 90'ı hiç değişmedi. Götüntü yönet 
menim iki filmdir Uğur İçbak ve Tanrı'nın ba: 
na bir hediyesi. Sanat yönetmenim Yaşar Kar 
toğlu da aynı şekilde, bir de ekipleri... Tabii 
bunların ekip başlarını söylüyorum. Çünkü biz 
aruk Yaşar'la şöyle bir haldeyiz: Almanya'da 


filmden önce turnem vardı benim, senaryoyu 


yazmışım, filmi kuruyoruz, bir sahnede yatağın 
arkasında ne olsun diye bir hafta tartıştık. Ben 
buldum fikri, çığlık çığlığa bağırıyorum: buldum 
ama ismini hatırlamıyorum. Dedim ki, şırr koyacağız. Yahu şırr nedir? Şırr yok mu, hani kapılara konuyor? Adını biliyorum, sineklik, ama sineklik çok çirkin bir isim. Ona isim buldum, 
şırr onun adı, iki “r” ile yazılır. Sonra o gün Ya- 


şar Almanya'dan dönecek, beni aradı, ses de ge 


lip gidiyor, Yaşar çığlık çığlığa bağırıyor. “Şırr 


buldum, şırr buldum!” Almanya'da bir yerde 
şırrcı bulmuş. Jenerikten sonraki açılış sahnesin- 
de arkada duran şırra dikkat ediniz. Çünkü onu 
bir hafta düşündük. Ayrıca bütün oyuncularıma 
da özel dikkat isterim. 

Sevin Okyay 


Hikâyeye gelince, şöyle bir cümleden yola çıktım aslında, hani diyorlar ya; 
“Namuslular da namussuzlar kadar cesur olsa.” Ben de bakalım, ne olacak dedim... 


MB 16 vu 
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Kim Basinger 
mahkemelik oldu 


 — e Eski kocası Alec Baldwin ile kızları 

Ireland'ın velayet davası için 
mahkemelik olan Kim Basinger, 
geçen ay hakim önüne çıktı. 


eçen ay Las Vegas dizisine ikinci kez ko- 


nuk olan aktör Alec Baldwin, eski karısı 


Kim Basinger'a kızları Ireland için açtığı 


velayet davaları uğruna şimdiye kadar bir milyon 


dolar harcadığını açıkladı. Basinger'ı Kasım başın- 


da yeniden mahkemeye veren Baldwin, onun kızla- 


rı İreland'ı görmesini engellediğini iddia ediyor 


Aktöre göre Ireland yanında olduğu zaman da Ba- 


singer onu casusluk yaparak babasının neler çevir- 


diğini telefonla kendisine bildirmeye teşvik ediyor. 


muş. İki oyuncu önümüzdeki ay mahkemede karşı 


karşıya gelecek. 


En seksi erkek 


Aktör Matthew McConaughey People dergisi 
tarafından “Yaşayan En Seksi Erkek” seçildi. 


eople dergisi bu yıl aktör Matthew McConaug- 
Erkek” seçti ? 

ynaughey liste başı olurken, Desn James Denton'ı, Lost'tan Matt 

ıca Brad Pitt, Matt Damon, Terrence 

tı ve derginin 

rleşti. “People'in sözcüsü, Penelope 


ilisi olan aktörün rakiplerini kolay 


iyledi. Anlaşılan C kusursuz e 
Eski aşkı Tom Cruise da 19€ » 
ran En Seksi Erkek” seçilmişti. 


Daniel Radcliffe para babası 


Beşinci film için 14.4 milyon dolara anlaşma imzalayan 
Daniel Radcliffe, İngiltere'nin en zengin yeniyetmesi. 


arıy Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe, “Sunday Times” gaze- 
H tesine göre, İngiltere'nin en zengin yeniyetmesi. Radelife'in 

annesiyle babasının, onun kazancını yönetmek için beş yıl 
önce kurdukları şirket, aktörün ilk üç Harry Potter filminden 10 mil 
yon sterlin kazandığını açıkladı. JK Rowling'in ilk kitabının uyarlaması olan Harry Potter and the Sorcerer's Stone ile 11 yaşında yıldız 
olan Radcliffe, şimdi 16 yaşında ve ülkesinde yaşıtlarının en zengini. Dördüncü Harıy Potter filmi, gelmiş geçmiş en iyi dör. 
düncü açılış haftasıyla gişeleri sarsarken, Daniel Radcliffe 
de beşinci kitabın filmi Harry Potter and the Order of 
the Phoenix'de oynamak için 14.4 milyon do- i 
lara anlaşma imzaladı. 


Nicole ve Keith 
nişanlı mı? 


Nicole Kidman ile country şark 

Urban, hâla birlikte olduklarını inkar ediyorlar 
ama Boston sok rında el ele dolaşırken 
çekilmiş bir toto: arı onları yalanlıyor. 
Söylentilere göre, Kidman'ın yüzük 
parmağında alyansa benzeyen bir sey de 
varmış, Ne var ki, Urban'ın halkla ilişkiler 
görevlisi çiftin nişanlandığını yalanladı. 


Naomi'nin aşkı 


Eski halkla ilişkiler görevlisine göre ünlü 
süpermodel Naomi Campbell bir zamanlar 
şarkıcı Robbie Willlams'a aşıkmış. 


, üpermodel Naomi Campbell'in yaşadığı büyük aşk yıl- 


lar sonra ortaya çıktı. Naomi'nin eski halkla ilişkiler görevlisi Rebecca White'a göre, güzel model, herkes onu 
Formula One'ın patronu Flavio Briatore ile birlikte sanırken, 
bir yıl süreyle şarkıcı Robbie Williams'la hararetli bir aşk yaşamış. Rebecca, çiftin ilk kez 2001'de, Naomi uyuşturucuyla mücadele ederken bir araya geldiğini söylüyor. Naomi, bu bir yıl 
boyunca Robbie'ye öyle tutulmuş ki, turnelerde kaldığı otelleri 
bulur, çiçek yollarmış. Rebecca White, Robbie'nin bu ilgiden 


bunaldığı için Naomi'yi hiç aramadığını da iddia ediyor. 
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Son 30 yıldır hit parçalarıyla pop dünyasına damgasını vuran 
Elton John'un hayatının en iddialı gösterisi 
“The Red Piano”, 31 Aralık gecesi saat 23:00'te CNBC-e'de... 


Iton John, Las Vegas'ın en büyük ku- 
| o g4 marhanelerinden Ceasars Palace'ta 

hayranlarına hayatlarının en mutlu 60 

dakikasını yaşatacak. “The Red Piano 
/ Kırmızı Piyano” adlı gösteride Elton John dinleyicilerinin karşısına çoğunluğu son 30 yılda 
pop dünyasına damgasını vurmuş, listelerde ilk 
10'a girmiş parçalarından oluşan bir repertuarla 
çıkacak. Elton John bu ihtişamlı konserde tamı 
| tamına 15 şarkı seslendirecek. Şov fotoğrafçı 


David oLaChappellein görsel (desteğiyle 
hazırlanmış. Dev ekranlarda şarkılarla bağlantılı 
olarak akan otobiyografik görüntülerde zaman 
zaman sanatçının şarkılarına ilham kaynağı 
olan, Marlyn Monroe, Pamela Anderson gibi 
ünlüler de yer alacak. Elton John, görsel bir şölene dönüşecek olan bu konserle siz müzikseverleri yeni yılı birlikte karşılamaya davet ediyor. 


Victoria's Secret'ın 2006 koleksiyonunun tanıtıldığı “fashion show”, 
her zaman olduğu gibi bu yıl da moda dünyasında iz bıraktı... 


ünyanın en meşhur iç çamaşırı markalarından biri 
olan Victoria's Secret aruk gelenekselleşmiş olan 
moda gösterisini bu yıl da muhteşem bir şölenle 

: sundu. Ürünleri Heidi Klum, Tyra Banks, Gisele 
ri ve Naomi Campbell gibi dünyanın en ünlü manken: 
lerinden oluşan bir ekip sunarken Ricky Martin ve Seal da Noel 
temalı şarkılarla bu muhteşem atmosferi tamamladı. İzlenme rekorları kıran şovda Victoria's Secret yeni nesil “meleklerinden 
Selita Ebanks ve Izabel Goulart'ı da medyaya tanıttı. 


p) ” 
2006 kc 


çıkarıcı iç çan 
görkemli kan 


doldurdu. Siz de yeni yılı 
ret'in 


“melekleri” va 


ekranında k 


w 


ublörler gösteri dünyasının en 
sur insanları... Onlar olmasaydı macera filmleri bu kadar 
heyecan verici olmazdı, ama ne yazık ki 
adları jeneriklerin sonlarında yer alan 


bu tanınmayan kahramanlar, her za- 


man hakettikleri takdiri göremiyor. İşte 
Taurus Dublör Ödülleri Vakfi seyircile- 


Bu seneki “Taurus Dublör Ödül Töreni”ne damgasını vuran 
filmler “Kill Bill Vol. 2” ile “Bourne Supremacy” oldu. 
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re her filmde daha fazlasını vermek için, 
hayatlarını tehlikeye atan bu emektar insanları onurlandırmak adına bu sene 
de görkemli bir ödül töreni düzenledi. 
2005 yılı “Taurus Dublör Ödül Töreni”nden en memnun ayrılan dublörler 
ise Kill Bill Vol. 2'nin kadın dublörleri 
Hannah'nın karakterlerinin karavandaki nefes kesici kavgası sadece En İyi Dövüş 
ödülünü almakla kalmadı, En İyi Kadın 
Dublör ödülünü de kaptı. En İyi Ateş 


oldu. Uma Thurman ve Daryi 


Numarası, En İyi Yükseklik Çalışması, 


Bir Araç ile Yapılan En İyi Çalışma gi 
bi kategorilerin bulunduğu törende, Bir 
Yabancı Filmde En İyi Aksiyon ödülünü Almanya'dan Der Clown, arabaların 
görkemli patlama sahnesiyle aldı. 


İZ DİZİ DOSYASI: ESRARENGİZ ZİYARETÇİLER 


. “Unidentified Fiying Object”... Yani; UFO... Türkçesiyle; 
tanımlanamayari gıçan dim... “The X-Files”ın iki ajanı, Scully ve Mulder 
zaman zâfhan dünyamızı ziyaret eden dünya dışı varlıkların peşine düşüyor. 

Dizi senaryosunda yer alan olafların çoğu bir şekilde iş 
kamuoyuna yansımış, resmi raporlarda yer bulmuş vakalar... 
A . 


* 


* 


* 


* 
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'lar hakkında bir şeyler 
öğrenmek isteyip de 
internete (o başvuran 
yandı demektir. Bir anda, 10 milyonun üstünde 
sonuçla burun buruna gelir. Seç, beğen al! Bel 
ki de en iyisi, insanların UFO'lar hakkında neleri merak ettiğini saptamak. Dünya sakinlerinin 
uzay konuğu UFO'lar hakkında korkuyla sor. 
dukları ilk soru, “Neden geliyorlar?” Dünya dışı 
varlıkların bu soruya, diğer gezegenler ve orada 
yaşayan varlıklarla karşılaşmaya bizi hazırlamak 
için geldikleri yolunda bir cevap verdikleri belir. 
üliyor. Biz böyle karşılaşmalara henüz hazır olmadığımız, ayrıca da saldırsanca içgüdülerimiz 
olduğu için bize görünmüyorlarmış. İnsanlıkla 
temaslarının, az sayıda (herhalde seçilmiş) insan- 
la olması koşuluyla, tarih boyunca sürdüğünü 
belirtiyorlarmış. Ama bizi en çok, nasıl geldikleri ilgilendiriyor. Anlaşıldığı kadarıyla tek bir ge- 


iş şekli söz konusu değil. Konuklar, evrenin 
arklı yerlerinden geldiği ve hepsinin teknoloji 
düzeyi de farklı olduğu için, hiçbiri aynı şekilde 
gelmiyor. Kimileri uzay araçlarıyla geliyor, bazısı 
<endi uzay-zamanlarından sıçrama yaparak bizim uzay-zaman parçamıza giriyor ve birden ortaya çıkıyorlar. Kimileri bizimle aynı boyutta bile 


değil, titreşimsel yapısı farklı bir boyutta yaşıyorar. Titreşimlerini düşürerek bizim boyutumuza 
odaklanıyorlar. Bazı tür. 
er, iletişimi kendi gezegenleri ya da boyutların- 


dan sürdürüyor. Kimi 


bazı dünya dışı varlıklar 
ise ruhsal olarak öyle 
Dün- 


“ 
onlar 


gelişmişler ki, 
ya'ya gelmek 
için bir an'da gerçekleşebiliyor.” 


Aztekler, Mayalar ve Mısırlılar'ın da UFO'lardaki 
uzaylılardan yardım almış ya da onlarca yönetilmiş 
olabileceği yolunda tahminler var. 


I WANT TO 
BELİEVE 


O zaman en basit soruyu soralım: UFO nedir? Öte yandan, UFO sözcüğünün ilk harfi zaten onun tanımlanamayışından geliyor. Yani, 
“tanımlanamayan uçan cisim”. Haklarında rivayet muhtelif, varlıklarına ilişkin raporlar 19'uncu yüzyıldan bu yana sürekli alınmış. Aztekler, 
Mayalar ve Mısırlıların da UFO'lardaki uzaylılardan yardım almış ya da onlarca yönetilmiş 
olabileceği yolunda tahminler var. Bugünün bilimiyle bile yapımını anlamadığımız her şey için 
(Nemrut Dağı'ndaki tanrı heykelleri dahil), onların yardımından şüphelenilmiş. Aslında 
UFO'lar için kesin bir tanım yapmak sahiden 
mümkün değil, çünkü şimdiye kadar bir bilim 


UFO'lar üzerine yapılan tartışmalarda 
adı mutlak surette zikredilen vakaların en başında Roswell Olayı geliyor. 4 
Temmuz 1947 tarihinde bu küçük 
Amerikan kasabasında kimliği belirsiz bir cisim yere çakılmıştı. Uçan cismin kalıntısını önce yerel halktan bazı kişiler bulmuş, olay basına yansıyınca resmi görevliler duruma el koymuştu. Askeri nakliye uçaklarının bölgeye gelip enkazı alıp götürmesi üzerine Roswell kasabasına uçan daire düştüğü söylentisi 
Amerika sınırlarını da aşarak tüm dünyaya yayılmıştı... 
Sonunda resmi yetkililer enkazın bir 
meteoroloji balonuna ait olduğunu 
açıkladı. Ancak Roswell vakası üzerine 
tartışmalar hiçbir zaman bitmedi. 

1978 yılında Stanton Friedman adlı bir 
UFO araştırmacısı olayın canlı tanığı 
bazı emekli askerleri görüşmeye ikna 
etti. Görüşme sonunda konuşulanlar 
yayınlanınca tartışmalar bir anda yine 
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laboratuarında bir UFO'yu inceleme fırsatı bulan olmamış. Şimdilik bütün tarifler, eğitimli insanların tahminlerinden ileri gidemez ama, yine 
de bir tanesini aktaralım. 

Bir UFO, gökyüzü ya da karada görülmüş; görünümü, yörüngesi, eylemleri, hareketleri, ışıkları ya da renklerinin mantıklı, geleneksel ya da 
doğal bir açıklaması olmayan ve yalnızca özgün 
tanık tarafından değil, kanıtı inceledikten sonra 
makul bir kimlik saptaması yapmaya çalışan bilimadamları ya da teknik uzmanlar tarafından 
da açıklanamayan bir nesne ya da ışığın görülmesidir. 


ÜÇÜNCÜ TÜRDEN YAKINLAŞMALAR 

UFO'ları herkes görür ama küçük kasabalar- 
da, kırsal kesimde, gece geç vakitte görülme ihtimalleri daha yüksektir. Biçimleri ve boyutları 
birbirinden çok farklıdır. Kimileri sadece gece 
semasında tuhaf desenler çizerek hareket eden 
küçük ışık benekleridir. Bunlara gece ışıkları denir ve görüldüğü en sık bildirilen UFO türü budur. Ama gece ışıklarını gören tanık, herhangi 
bir ayrıntı veremez. Gündüzleri, uzaktan uzağa 
görülen ve çoğu kez disk ya da tabak şeklindeki 
nesnelere gündüz diskleri adı verilir. UFO'lar tanıklatın daha yakınına geldiyse eğer, bunlara 
“yakınlaşmalar” denir (Spielbere'in “Close En- 


Gizemini koruyan bir vaka: Roswell dosyaları 


dünya gündemine oturdu. 1994 yılındaysa Roswell Olayı 
yine manşetlere ve dergi kapaklarına taşındı. Çünkü bu 
defa da Elvis Presley'ye ait bazı görüntüler arayan bir İngiliz film yapımcısı, Roswell Olayı'nın ardından ele geçirilen uzaylıların cesetlerine otopsi yapılmasına ait görüntüleri bulduğunu açıklamıştı. Görüntüleri eski bir ordu kameramanı satmıştı. 

Çok kötü kayıtlı bu filmin ortaya çıkmasından sonra tartuşmalar yeniden alevlendi. Kimilerine göre tamamen 
sahteydi bu görüntüler. Ama kimileri de gerçekliğini ispatlamak için ellerinden geleni yaptı. 

Roswell Olayı bugün hâlâ gizemini koruyor. 
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Beyaz ekranda uzayın sırları Dünyanın sonu geldi sanarak dizüstü 
“»levicici  Cöküp duaya koyulmuşlar... Işıklara 
2 ürkiye'de televizyon izleyicisi ş X 
70'lerin sonları ve 80'lerde uza- ISI eşlik etmiyormuş, sadece duman 
yın gizemli derinliklerinde geçen varmış, bir de tuhaf bir koku. 
dizilere epey aşinaydı. Özellikle ” 
1970 İngiliz yapımı UFO adlı dizi 
80'lerin hemen başında “Tanım- ğ w 
lanamayan uçan cisim” manası- delim isterseniz. Kadim çağlara değil ama, 
* nagelen UFO kısalmasını Türk- o 18 Aralık, 1886'ya. Venezuela'daki Ameriçe'ye de kazandırmış olmuştu. kan Ko 
İzleyicinin en sevdiği uzay dizisi 
şüphesiz Uzay Yolu'ydu. Dizi o 
kadar popüler oldu ki Yeşilçam, o bir mektup yazarak, “elektriksel egzantrik- 
Turist Ömer Uzay Yolu'nda gibi | Jik olayları” listelerine eklesinler diye tuhaf 
filmlere bile imza attı. 
80'lerin başlarındaki bir diğer bilim kurgu diziyse Uzay 
1999'du. Ay yüzeyindeki Alfa Üssü'nde yaşanan olaylar izleyiciyi Uzay 1999'un gösterildiği her gece ekran başına topluyor- METEOROLOJİK BİR OLAY M? 
du. Hem Uzay Yolu hem de Uzay 1999 farklı dünyalardan gelen “uzaylı” karakterlere de yer veriyorlardı. 2000 yılına bir ip ea ğ 
kala uzay teknolojisinin çok farklı olacağı inancını öne çıkaran havada dokuz kişilik bir aile Maracaibo'ya 
dizi bugün bakıldığında bu yönüyle de hayli eğlenceli. birkaç fersah uzaklıktaki kulübelerinde 
80'lerin yine reytingi yüksek dizilerinden bir başkası da 
Battlestar Galactica ydı. Uzun yıllar önce dünyadan ayrılan bir 
grup insanın atalarının yaşadığı dünya gezegenini bulmak 
amacıyla uzayda yaşadıkları maceraları konu alan dizide ma- o lar. Dünyanın sonu geldi sanarak dizüstü 


kineleşen dünyanın sonunda robotlara yenilmesi teması ön çöküp duaya koyulmuşlar ama ibadetleri 
plandaydı. i 


Bir UFO örneği için, uzakça geçmişe gi- 


nsolosu Warner Cowgill, bu tarihte Scientific American dergisinin editörüne 


bir meteorolojik olaydan söz etmiş. 


24 Ekim gecesi yağmurlu ve fırtınalı bir 


uyurken büyük bir uğultu ve evin içini aydınlatan göz kamaştırıcı bir ışıkla uyanmış- 


birden şiddetli kusmayla, vücutlarının üst 
counters of the Third Kind / Üçüncü Türden © tarafında, özellikle yüzleri ve dudaklarındaki şiş- 
Yakınlaşmalar”ında olduğu gibi) ve üçe ayrılır o melerle kesilmiş. Ancak, ışıklara ısı eşlik etmi 
arı CEİ, CEZ, CE-3. Bazen kaçırılmalara da o yormuş, sadece duman varmış, bir de tuhaf bir 
CE4 denir. Yakınlaşmalarda tanıklar muhtelif Oo koku. Ertesi gün şişler yerlerini büyük siyah le 
biçimlerde, farklı farklı renklerde parlak kelere bırakmış. Dokuzuncu gün ise lekeleışıkları olan UFO'lar gördüklerini 
bildirmişlerdir. UFO'ların gene tanıklarca bildirilen hız- 


rin olduğu noktalarda deri soyula- 


rak lekeler cılk yara olmuş. Başlarının hangi yanı olay oldu- 


arı da birbirinden çok farkıdır. Uzun süre havada asılı 
alıp birden büyük süratle 


ğunda yukarı dönükse, oradaki saçlar da dökülmüş; vücudun aynı yanındaki yaralar da- 


uçabilirler. Gökte ağır ağır ha ağırmış. Olay sırasında pen- 


hareket eder ya da inanıl- cereleri ve kapıları kapalı olan 


maz bir hızla inanılmaz ma- ev zarar görmemiş ama, bah- 


nevralar yaparlar: Dik açılı çedeki ağaçlar, dokuzuncu 
dönüşler gibi. Herkesin ger- günde birden kurumuş. Doğ. 
çek olduğunu kabul ettiği rusu, Konsolos'un naklettiği 
UFO fotoğrafları mevcuttur olay gerçekten de hayli tuhaf 


ama sayıları azdır. bir meteorolojik olay... 


UFO SEVEN BUNLARI DA SEVER 


VCD / DVD / BİLGİSAYAR OYUNU 
>- UFO Dosyası, 3'lü set, Discovery Channel 
> UFO, televizyon dizisi, A&E Home Video 
System Shock 2, Electronic Arts, PC oyunu 


KİTAP 
Roswell Olayı: Gerçek mi, Düzmece mi? Ruh ve Madde Yayınları, 226 sayfa 
> Tanrıların Arabaları - Erich von Daeniken, Cep Kitapları, 160 sayfa 
> 2001 Space Odyssey - Arthur C. Clarke, İthaki Yayınları, 365 sayfa 
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IKİNCI SEZON 
İLK BÖLÜM 6 ARALIK 


DESPERATE HOUSEWIVES 


Yeni sezonda 
evkadınları 


Wisteria Lane'in “umutsuz evkadınları” yeni sezona girerken, geçen sezonu 
nasıl kapattığımızı hatırlayalım dedik. Mary Alice'in yakın arkadaşlarının 
nereden nereye vardıklarını da bir kez daha gözden geçirelim... 


nları son gördüğümüzde, ailelerin 
başına neler geldiğine bir göz atalum: Young ailesinde, bir geri dönüş söz konusu. İlk bölümde intihar ettiğini öğrendiğimiz anlatıcımız Mary Alice 
Young (Brenda Strong), Angela adıyla bir klinik- 
te çalıştığı umutsuz günlerini hatırlar. Bir gün, 
Dana adlı bir oğlu olan Deirdre (olie Jenkins) 
adlı genç uyuşturucu müptelası, ona oğlunu satmayı teklif edince, Mary Alice ve kocası Paul 
(Mark Moses) teklifi kabul ederler. Her ihtimale 


karşı bebeğin adını Zach yaparken, mekan da 


değiştirip Wisteria Lane'e yerleşirler. Üç mutlu 
yılın ardından Deirdre kapıyı çalıp, artık uyuşturucu kullanmadığı için oğlunu istediğini söyler. 
Bree van de Kamp (Marcia Cross) kocasının 
başucunda, hastanededir. Arkadaşları 
destek olmak için onun yanına koşar. Rex (Steven Culp) endişeyle 
ameliyat olmayı bekler ama Bree 
umududur, Rex'i rahatlaur, ona 
önlerinde güzel günlerin uzandı. * 
ğını söyler. Bu arada, Dr. Craig, 
Rex'in potasyum düzeyinin yükseldiğinden söz ederek, birinin 
ona potasyum vermiş olabileceği 
ihtimalini dile getirir. Rex, yemeklerini Bree hazırladığı için ondan 
şüphelenir. Ona bir mektup yazarak kendisini bağışladığını 
söyler. Bir süre sonra Dr. Craig, Bree'yi arayıp kocasının öl 
düğünü bildirir. Bree, masa- 
ya oturup ağlamaya başlar. 
Susan Mayer (Teri Hatc- 


her) hastanede arkadaşlarına Martha Huber'ın (Christine Estabrook) güncesinden söz edip onun Mary Alice'e şantaj yaptığından şüphelendiğini söylemiştir. Wisteria 
Lane'de ise Martha'yı hiç sevmemiş olan kardeşi (Harriet Sansom Harris) Felicia Tilman, kendi evine kaçmış olan Zach'ın (Cody Kasch) peşine düşer ve ona babasının artık geri dönmeyeceğini söyler. Zach tepki gösterip ona sopayla vurur. Sokakta ise Edie Britt (Nicollette Sheridan), 
yeni komşuları Betty Applewhite'la (Alfre Woodard) sohbet etmeye çalışıp terslenir. 


ZACH Mİ, DANA MI 

Susan sürekli Mike Delfino'yu (James 
Denton) arayıp durur, mesaj bırakır. Sonunda Mike onu kamyonundan arar, 
Paul Young'ı bağlayıp kamyonetinin 
arkasına koymuştur. Susan'a, Bayan Huber'ın güncesini polise vermenin iyi bir fikir olduğunu söyler. Bu arada Deirdre'in üç yıl 
sonra Young'ların kapısına geldiğinde Mary Alice tarafından öldürüldüğünü (Mike bunu bilmez) ve 
Mike'ın da hasta babası adına onu 
aradığını hatırlatalım. Çölde Mi: 
ke, şaşkın Paul'u sürükleyerek arabadan çıkarır. O Martha Huber'ı öldürmekte haklı oldu- 


ğunu söyleyince de, bununla 
ilgisi olmadığını belirtir. Derken Paul, gerçekte neler olduğunu anlatır. Oğlunu kaybet 

mekten korkan Mary Alice, Deirdre'yi öldürmüş, parçalayarak oyuncak sandığına koymuştur. Mike silahı 


Mark Cherry'nin yarattığı “Desperate Housewives”, yeni sezona bazı sorulara 
cevap vererek, ama bazı konularda da esrarını koruyarak giriyor. 


indirip kamyonetine yürür. Kızı Julie'yi (Andrea 
Bowen) babasının yanına hafta sonu için yollayan Susan ise Mike'iın evine gider. Orada, elinde tabancayla, Zach karşısına çıkar. Bu arada 
Edie kapıyı çalar ama Susan korkudan ona durumu anlatamaz. Zach, Mike'ın babasını öldürecegini duyduğunu, onu öldürmeye geldiğini söyler. 
Dana'nın kendisi olduğunu da açıklar. 


GÜLE GÜLE REX... 
Carlos Solis (Ricardo Antonio Chavira) ise karısı Gabrielle (Eva Longoria) onun lehine şahit 


lik etmek için mahkemeye gelince şaşırır. Karısı- 
nın âşıkları zannettiği iki eşcinseli, farklı zamanlarda dövmüş, ikincisi için yargılanmaktadır. 
Gabrielle kocasının onu kıskandığını söyleyerek 
yürekleri yumuşatmışken, ailenin genç bahçıvanı John Rowland (Jesse Metcalfe), Carlos'un ya: 
nına gelerek yanlış adama saldırdığını söyler. 
Carlos, “Seni öldüreceğim” diyerek onun üstüne atlayınca, serbest kalma şansını yok eder. 


DVD/CD 
American Beauty, Amerikan Güzeli, Universal Studios 


Sex and The City, HBO Video 
b Music For Lonely Housewives, çeşitli sanatçılar, Select-O-Hits 


Lynette Scavo (Emmy'li Felicity Huffman) kocası Tom'u (Doug Savant) dışarıda bulur. Terfi 
etmesine onun engel olduğunu bildiğini söyleyen Tom, sonunda eve gelir, Lynette özür dileyince de kararını bildirir: Lynette yeniden çalışmaya başlayacak, kocası da bir süre çocuklara 
bakacaktır. Birinci sezonun son bölümünün finalinde, Lynette işe dönmeyi düşünür, Gabrielle ve Bree evlerinde yalnız başlarına otururlar. 
Susan da Zach'la beklerken, Mike kamyonetini 
evinin önünde park eder ve içeri girer. 


Mark Cherry'nin yar: 


ves, yeni sezona bazı so 


attığı Desperate Housewi- 


rulara cevap vererek, ama 


bazı konularda da esrarını koruyarak giriyor. 


Rex'i özleyecek olsak d 


a, esas olarak, “umutsuz 


evkadınları”nın hayatlarındaki değişikliklere na- 


sıl tepki vereceklerini merak ediyoruz. Ayrıca: 


Mike, aslında Zach'ın babası mı, eve girince neler olacak, Carlos ile Gabrielle evli kalacak mı, 
John ne yapacak, Susan ile Mike bir araya gele- 


cek mi gibi sorular da cevap bekliyor. 


PARFÜM 

“Umutsuz evkadınları”"nın son umudu, Hypnöse... 

Baştan çıkarıcı kokusuyla erkekleri büyüleyen Lancöme'un 
bu yeni “aşk iksiri” tüm kadınların emrinde. 
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TWO AND A HALF MEN 


Londra'da bir Amerikalı 


“Two and a Half Men”in başrol oyuncusu Jon Cryer, Londra'daki 
Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi mezunu bir komedyen... 


nu, oğluyla birlikte kardeşi Charlie 
Sheen'in evine sığınan Alan olarak 
tanıdık. Dizilerin zengin dünyasında, karısından ayrılmanın şokun- 
dan kurtulamamış, kendine güvenmeyen, beceriksiz Alan'a benzeyen başka karakterler olabilir 
ama herhalde Londra'daki Royal Academy of 
Dramatic Arts / Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'ni (RADA) bitirmiş başka Amerikalı dizi 
komedyeni yoktur. Aktör bir baba, senarist ve 
aktris bir annenin oğlu olan Jon Cryer, annesiy- 


le birlikte bir reklamda kamera karşısına geçti- 


de 50 cw 


ğinde henüz dört yaşındaydı. Sonra bir yaz 
oyunculuk kampına katıldı. Ardından da Lon 
dra'nın yolunu tutup RADA'yı bitirdi. Cryer ü'- 
esine döndüğünden beri sahne, perde ve ekranda sayısız karaktere can verdi ama, onu en 
çok Pretty in Pink'in Phil “Duckie” Dale'i olarak 
hatırlıyoruz. Hani filmin kahramanı Andie'ye 
(Molly Ringwald) umutsuzca âşık olan kaçık arcadaşı. 

Daha çok bağımsız filmlerde oynayan Cryer 
geçmişte yarattığı kimi karakterleri muhabbetle 


hatırlasa da, Two and a Half Men'in Alan'ından 
da memnun. “Hayli karmaşık bir karakter, senaristler de ona derinlik kazandır. 
mış. Bence hâlâ eski eşine tutkun.” Dizi 
nin, eleştirmenler tarafından beğenilmese 
de, zaman zaman “İlk 10” arasına girme 
sinden, izleyiciler tarafından sevilmesin- 
den de hoşnut. “Daha önce, bir “hit'te oy- 


namanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. 


dum, güzelmiş. Yoksa insan bir TV şovuna duygusal olarak bağlanıyor ve kimse izlemezse üzülüyor.” Doğrusu kendisinin de 


böyle hayli dizisi olmuş. 


“Alan hayli karmaşık bir karakter, 
senaristler ona derinlik kazandırmış. 
Bence hâlâ eski eşine tutkun.” 


Kaçırdığı için en çok üzüldüğü fırsat ise 
Friends'de sonradan Matthew Perry'nin 
oynadığı rol. O sıralar Londra'daymış. Sabahın üçünde çalan telefonla uyanmış. 
Denemesini bir kasete çekip göndermesini istemişler. Ancak kaset yapımcılara vaktinde yetişememiş. Demek RADA'da oku. 
manın da bazı dezavantajları olabiliyor 
muş. Neyse ki Jon Cryer bunu fazla dert 
etmiyor. “Ben oynasam belki de dizi iş 
yapmazdı. Yaptığım her işi sevdim. Haya- 


tımdan memnunum.” 


vi 


IT'S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA 


Güneşli günler 


Kimsenin sevmeyeceği ama komik bulacağı üç genç adam ve 
her kavramın didik didik edilip alay konusu yapıldığı bir dizi: 
“It£s Always Sunny in Philadelphia”. 


okuz yıldır ekranlarda hakimiyetini 
Ray- 


mond son sezonunun ardından En 


sürdüren Everybody Loves 
İyi Komedi Emmy'si alırken, sahneye gelen dizinin yapım yönetmeni Phil Rosenthal, “Sitcom'un sonu mu?” demişti. 
CNBC-e'nin yeni dizisi les Always Sunny in 
Philadelphia'nın yapımcı, senarist ve oyuncula: 
rından Rob MeElhenney de, bildiğimiz şekliyle 
sitcom'un sonunun geldiğini düşünüyor. Ona 
göre, bu boşluğu, les Always Sunny in Philadelphia gibi kaliteli, farklı ve karanlık mizahı yeğ 
leyen  komediler dolduracak. MeElhenney'nin 
de dört başrol oyuncusu arasında yer aldığı dizinin kahramanları, Philadelphia'daki bir İrlanda 
barını işletiyor. Mac (MeElhenney), Charlie (ay- 


nı zamanda dizinin senaristlerinden biri olan 
Charlie Day) ve Dennis (Glenn Howerton), 
benmerkezci üç genç erkek. Çarpık bakış açıları, 
kararsızlıkları yüzünden başlarını boyuna derde 
sokuyorlar. Dizinin dördüncü ana Karakteri ise 
ctrl Dee Reynolds (Kaitlin Olson). 
MeElhenney, Howerton ve Day aslında üç iyi 
arkadaş. 20 küsur yaşlarındaki seyircilere hitap 
eden bu sıradışı dizide de üç arkadaşı oynuyor. 
lar. Tek ve hareketli bir kamerayla çekilen dizi, 
tabu konuları ele almaktan çekinmiyor, ancak 
bunu da kendine özgü bir şekilde yapıyor. Örme 
ğin, üç arkadaş kürtaj karşın bir gösteriye gidiyorlar ama tek amaçları, kız tavlamak. Irk ayrımı 
da It's Always Sunny in Philadelphia'da ele alı 
nan konulardan biri. Dennis'in barda çalışan 
kardeşi Dee, kapanış saatinde onu alsın diye A£ 
rikal-Amerikalı bir arkadaşını çağırınca, üç ahbap çavuş hemen konuğun soygun yapmaya vel- 


diğini düşünüyor. Sonra da, birbirlerini ırkçı ok 


madıkları konusunda ikna etmeye çalışıyorlar 


Barda güvenliklerini sağlamak için bir silah alk 
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maya karar vermeleri ise sonunda sarhoş olup 
sağa sola ateş etmelerine kadar varıyor. Its Ak 
ways Sunny in Philadelphia tartışmalı temaları 
işlese de, üç kahraman her soruna miyopça yak 
laştıkları ve kendi hayatlarının dar prizmasından 
geçirdikleri için, çözüm önerileri üretileceğine 
ortaya kara mizah çıkıyor. 

Kendileri de Philadelphia'lı olan üç aktör, diz 
endirmek 


istediklerini söylüyor. Rob MeElhenney, “İnsan- 


ziyi yaparken sadee eğlenmek ve e 


ların benden yapmamı bekledikleri şeyleri yap- 


maktan bıkmıştım” diyor. *Belli bir şekilde oy- 


İLK BÖLÜM 
5 ARALIK 


namak ya da yazmak istemiyordum. Ben de 
oturdum, kimsenin sevmeyeceği ama komik bu- 


lacağı bu üç adam üzerine bir dizi yazdım. Ger- 


çi bazı deneyimlerimizden 'de yararlandık ama 
Is Always Sunny in Philadelphia cerçek insanların başına gelenlerden çok, benim komik bulduğum durumlar ve üç karakterin bunlara gösterdiği tepkiler hakkında.” 

Peki, alay etmeyecekleri herhangi bir kavram, 
tema, sorun yok mu? Rob McElhenney, “Benim 


ele almadığım bir şey aklınıza gelirse söyleyin” 


diyor, “hemen üzerine bir bölüm yazayım.” 
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WITHOUT A TRACE 


Önce kurbanları tanımayı öğrendik, ardından ajanları. Sonra bir de 
baktık ki artık onlar da hikâyelerin bir parçası... 


7 ack Malone ve ekibinin kayıpların izinde 
zamana karşı yarışları sırasında izledikleri 
yol her zaman için önce kurbanı tanımak 
oldu. İzleyici bu rutini hemen kaptı. Kurba- 
nın kaybolmadan önce son 24 saat içinde neler 
yaptığı ve onu tanıyanların hakkında söylediklerinden de yola çıkarak nerede olabileceği hesaplandı her hafta. Sonra yavaş yavaş ajanlar da ekran başındakilere kendi yaşamları ve kişilikleri 
hakkında ipuçları vermeye başladılar. Vivian'ın 
bir oğlu olduğunu ve Danny'nin ailesi tarafından şiddet gördüğünü öğrendik. Artık izleyici- 
nin ajanların kurbanla ilgili yorumlarını takip 
edebilmesi için önce onları tanıması ve aralarındaki ilişkiyi bilmesi gerekiyordu. Bölümler ilerledikçe karakterler de boyut kazanıp hikâyenin 
destekleyici bir parçası olmaya başladılar. Kayıp 
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kişiyi ararken bazen kaptırıp kendi hayatlarında, 
kaybetmiş oldukları bir şeyleri ya da içlerinden 
eksilenleri buldular. Geçen aylarda Samantha, 
çocuğuna işitme cihazı almak için uyuşturucu taşırken kaybolan yalnız ve kıt kanaat geçinen bir 
anneyi ararken, benzer zorluklarda geçen çocukluğuyla yüzleşti ekranda. 

Ajanlar aradıklatını her zaman geçmişlerinde 
bulmuyor tabii. İç arayışlarında en büyük deste 
ği yine birbirlerinden alıyorlar. Aralarında esprili diyaloglarla beslenen samimi bir ilişki var, ancak şu sıralar ortaya çıkan Jack-Samantha-Martin 
aşk üçgeni ortamı biraz gereceğe benziyor. Yapımcılar her ne kadar bu ilişkiyi, kayıp kişi hikâyesinin önüne geçirmemeye çalışsalar da senaryo o kadar tuttu ki artık herkes bunu merak ediyor. Dizinin formatı nedeniyle her bölümde bu 


ilişkiden küçük parçalara yer veriliyor. 
Samantha ile Jack arasındaki ilişki, dizi ilk 

başladığında var olsa da ekran başındakiler bunu Jack ve ekibiyle ilgili ilk sezonda açılan bir so- 


ruşturma sonucu öğrendiler. Jack'in evliliği nedeniyle aşk kaçamaklarını herkesten saklamak - 
zorunda kalan Jack ve Samantha bunu ekran başındakilerden de gizledi. Soruşturmanın ardın- 


dan Samantha'nın “Herkes bilirse, o zaman gerçekten bitmiş olacak. Bitti değil mi?” cümlesinin 
ardından Jack'in ailesinin yanına dönmesiyle 
ilişkileri bitmişti. 

Ama arada Samantha'nın vurulması gibi durumlarda birbirlerine karşı hissettikleri kabarıyor ve geçmiş ilişkilerine göndermeler yapılıyordu. Sonra aşk üçgeni hazırlıklarına başlandı. 
Martin'in Samantha'yı başka erkeklerden kıskanması, bir bölümde ona içki içmek için çıkma 


teklif etmesi, bir diğerinde Samantha'nın teklifi 
kabul etmesi ve sonunda zıt yerlerde oturmalarına rağmen aynı taksiyi paylaşmalarıyla başlayan 
ilişkilerinin oluşması yaklaşık bir sezon sürdü. 


Bu ay gerilimin daha da artacağını söyleyebiliriz. 


Bu hikâyenin nasıl sonuçlanacağı henüz belli 
değil ama, önemli olan da zaten bu değil. Kilit 
isim Samantha'yı canlandıran Poppy Montgo- 


mery'nin de dediği gibi; “dizideki kişisel ile usü- 
le uygun hikâye arasındaki denge çok iyi kurulmuş. Kayıp kişilerin olduğu kadar karakterlerin 
hikâyeleri de seyircinin ilgisini çekiyor.” 


DVD KİTAP 
» The Bone Collector, Universal Studios 
> Seven, New Line Home Entertainment 


i» Koleksiyoncu, John Fowles, Ayrıntı Yayınları, 254 sayfa 


, James Paterson, İnkilap Kitabevi, 488 sayfa 
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GILMORE GİRLS 


“Bana Kurt Cobain 
ayağı yapma!” 


Hiç kuşkusuz müzikle yakından alakalı olan izleyiciler “Gilmore Girls”ten 
çok daha fazla keyif alıyor. Dizide yer alan sohbetleri kavramak için 
sayısız müzisyen ve grup hakkında fikir sahibi olmakta yarar var. 


K K ilene şeytani rock müziği dinlediğini 
ne zaman itiraf edeceksin?” Gilmore 
Girls'in küçüğü Rory böyle diyordu 
arkadaşına. CNBCe'nin gösterildiği 
tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de kendine müptelalar yaratan dizisi Gilmore Girls, hikâyesinin ilginçliği ve zeki kurgusu dışında diyaloglarıyla da büyük ilgi çekiyor. Öyle ki zaman zaman diyaloglarda geçen isimler, göndermeler, 
referanslar ve ince espriler, birçok izleyici için 
neredeyse hikâyenin kendisinden daha büyük 
önem arzediyor. İnternet üzerinde sayısız gayrıresmi Gilmore Girls sitesinde dizinin hayranları 
diyaloglarda geçen isimleri, göndermeleri ve ilk 
bakışta fark edilemeyen kelime oyunlarına dayalı ince esprileri birer dedektif titizliğinde tartışıyor. 

Dizinin bu alandaki en büyük özelliği kahramanların konuşmalarında müziğin önemli bir 
yer tutması. Tartışmalar bazen müzik üzerinden 
yapılıyor, kahramanlarımız dertlerini karşısındakilere müzikten örnekler vererek açıklıyor. Mesela; dizinin unutulmaz diyalogları arasına giren 
Christopher ile Lorelai'nın yaptığı Offspring - 
Metallica tartışmasını hatırlayalım. Onlar aslında kendi ilişkilerini tartışıyorlar ama konu tamamen iki müzik grubunun kıyaslanması üzerinden yürüyor. Kimin daha olgun olduğu üzerine 
başlayan tartışma bir anda kimin hangi grubu 
dinlediği tartışmasına dönüşüyor. Metallica dinlemek mi daha olgunluk göstergesi, yoksa Offspring dinleyen birisi daimi ergen kalmış bir karaktere mi işaret? 

İşin bu tarafi gözönüne alındığında Gilmore 
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Girls, müzikle yakından alakalı izleyiciler için 
çok daha keyifli hale geliyor. Lorelai annesine tahammül edemediğini açıklamak için, annesinin 
sesinin beyninin içinde bir Cranberries şarkısı 
gibi yankılandığını söyleyebiliyor. Ya da 
Rory'nin okuldaki arkadaşları üzerindeki Belle 
and Sebastian tüişörtünden hiç hoşlanmayacak 
kadar tutucu olabiliyorlar. Sohbetleri daha iyi 
kavramak isteyenlerin Cornershop, The Clash, 
Dead Kennedys, Tom Waits gibi sayısız müzis- 


yen ve grup hakkında bir parça bilgi toplaması 


gerekiyor. Sohbetlerin yanı sıra dizide kullanılan 


müzikler de Gilmore Girls'ün soundtrack'inin 
aynı The O.C.'de olduğu gibi büyük ilgi görmesini sağlıyor. Bir anda Mazzy Star'ın bir şarkısını dinleyebileceğiniz gibi, zaman zaman sokak 
sahnelerinde arka fonda şarkı söyleyen bir gitarist beliriverebiliyor: Grant Lee Phillips... 

İçinde bulunulan ruh halini açıklayabilmek 
için müzik gruplarına ya da şarkılara başvurmasıyla işin bu yönü belki de Nick Hornby'nin aynı adla filme de çekilen High Fidelity / Ölümü: 
ne Sadakat romanını hatırlatıyor. Hayatıyla müzik üzerinden hesaplaşan oradaki karakterimiz 
ne diyordu: “Bu şarkıları dinlediğim için mi bu 
kadar bedbaht biriyim yoksa böyle bedbaht biri 
olduğum için mi bunları dinliyorum?” Ama en 
güzeli Rory'nin dizide kurduğu şu cümle olsa gerek: “Bana Kurt Cobain ayağı yapma!” 


ÖRNEK BİR MÜZİK 
TARTIŞMASI: 
KİM DAHA OLGUN? 


Christopher: Sen de biliyorsun ki bu söylediklerini 
haketmiyorum, ben senden daha olgun biriyim. 
Lorelai: Hadi ya! En sevdiğin grup Offspring senin! 
Christopher: Ne var? Senin de Metallica! 

Lorelai: Metallica her zaman Offspring'ten daha 
sağlamdır. 

Christopher: Birak i 
şimdi, durmadan aynı 
Black Sabbath riff'ini 
çalıp duruyorlar. 
Lorelai: Esas Offspring 
hep aynı tek akoru 
çevirip duruyor. Tek 
yaptıkları üzerine yeni 
söz yazıp yeni single 
yaptık diye ortaya 
çıkmak. Daha fazla da 
konuşmak 
istemiyorum bu 
konuda. 

Christopher: Tamam, 
ben yeteri kadar 
yetişkin değilim, 
sorumsuzun tekiyim ve 
hamile kaldığında 
seninle evlenmek isteyen biriyim. 

Lorelai: Çok gençtik, öyle olmasını istemedik, bunu 
sen de biliyorsun. 

Christopher: Doğru, şimdi o kadar genç değiliz. 


bel 
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CHEERS 


HAFTA İÇİ HER GÜN 18:00 


Sam, Rebecca ve diğerleri 


“Cheers”ta rol alan oyuncular dizinin olduğu kadar hayatımızın da 
bir parçası oldular. Dizide kim kimin yerine geldi bir hatırlayalım... 


abık beyzbolcu yeni bar sahibi Sam "Mayday" Malone (Ted Danson), lafını esirgemeyen kadın garson Carla Tortelli (Danny 
De Vito'nun eşi Rhea Perlman), ukala Diane 
Chambers (Shelley Long), barmen Ernie "Co- 


ACCORDING TO JIM 


ach" Pantusso (Nicholas Colasanto). Kıdemli 
müşteriler arasında ise muhasebeci - biracı 
Norm Peterson (George Wendt) ile ıvır zıvır meraklısı postacı Cliff Clavin John Ratzenberger) 
de vardı. Sonra "Coach"un yerine çiftlik çocuğu 
Woody Boyd'u (Woody Harrelson) işe aldılar. 
Psikiyatr Dr. Frasier Crane (elbette Kelsey 
Grammer), Diane ile evliliğin eşiğinden döndükten sonra barın müdavimleri arasına karışt. 
Sam bir ara barını satıp yatıyla devrialeme çıktı. 
Yatı batınca da dönüp kendi barında barmen oldu. O sırada Diane'in yerini nörotik bar müdiresi Rebecca Howe (Kirstie Alley) almıştı. Sam'le 
ikisi, Diane ile Sam'in muhabbetine rahmet 
okutacak şekilde kapışmaya başladılar. Nihayetini de bizzat izlemekte fayda var. 


John ile Jim HER SALI 20:30 


Yüzüncü bölümünü geride bırakan “According to Jim”in yıldızı James 
Belushi, ağabeyi John Belushi ile karşılaştırılmaktan bir türlü kurtulamıyor. 


aço bir aile babasını canlandırdığı 
According to Jim ile, eleştirmenlerin 
olmasa da izleyicilerin takdirini kaza- 


nan James (Jim) Belushi, baştan beri hep aynı 
dertten mustarip. Eleştirmenler de, sinemaseverler de onu daima genç yaşta aşırı dozdan ölen 
fevkalade yetenekli ağabeyi John Belushi ile kar- 
küçük 
Belushi'ye hiçbir faydası olmuyor. Aktör, “Ben 


şılaştırıyor. Bu omukayesenin de 
de herkes gibi onun hayranıydım” diyor. “Şaşırtıcı yeteneğe sahip bir oyuncuydu. Ama sanırım 
John bugün yaptıklarımı görse beğenirdi.” 
Eleştirmenlerin onu da, şovu da övmeyişine 
ise aldırmadığını söylüyor. “Onları okumuyorum. Özellikle TV'de, yazdıklarının pek önemi 
yok. Önemli olan, reyting. Çok beğendikleri 
şovlar var, bir bakıyorsunuz, 10 bölüm sonra 
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kaybolup gitmişler. Bizi güldürüyor ama, izleyici 
bulamıyorlar.” Yetenek mukayeseleri bir yana, 
kimse yüzüncü bölümünü geride bırakan According to Jim'in izleyici bulamadığını söyleyemez 
doğrusu. 


İmei ak DİZİLER salı 20:00 MALCOLM IN THE MİDDLE | 20:30 ACCORDING T0 JIM | 21:00 DESPERATE HOUSEWIVES 


Malcolm'un babası 


“Malcolm in the Middle”da ailesi üzerinde hakimiyet kuramayan bir 
babayı oynayan Bryan Cranston, aktörlük dışında hem film yönetiyor 


hem de çeşitli projelere imza atıyor. 


yuncu anne ile babanın oğlu 

Cranston, gerçek hayatında ailesine 

bağlı bir baba ama, kızı onun için 

her şeyin üstünde geliyor. Onun 
güvenliğini ön planda tutuyor. Hatta bu kaygıları onu KidSmariz adlı DVD programını yapmaya kadar götürmüş. KidSmartz, çocuklara, başta 
kaçırılmak olmak üzere tehlikeli durumları fark 
etmeyi ve onlardan korunmayı öğretiyor. 

Cranston, “Beni korkutan tek şey, kızımın başına bir şeyler gelmesi ihtimali” diyor. “Çok masum ve tatlı, ben de bütün çocukluğunun böyle 
geçmesini istiyorum. Eminim ki, her anne-baba 
da çocukları için aynı duyguları taşıyordur. KidSmartz'ı bu yüzden yaptım. Onlara, kaçırılma 
olayları ve çocuklara özgü diğer tehlikelere karşı 
güvende olmalarını sağlayacak can alıcı bilgiler 
veriyor. Satışlardan gelen paranın yarısını da Kayıp ve İstismar Edilmiş Çocuklar Ulusal Merkezi'ne bağışlıyoruz.” 

Malcolm'un babasının aktörlük dışında sorumluluk yüklendiği tek proje KidSmartz değil, 
kendisi Last Chance adlı bir film de yönetti. 10 
yıl önce, karısı Robin'in doğumgününde ona il 
ginç bir hediye olsun diye, yazdığı senaryo karısı Robin tarafından çok beğenilmiş ve karısı 


“Filmi ne zaman yapıyoruz?” diye sormuş. 


“Filmi mi? Aslında haklıydı, filmi yapılmadan 
bir senaryo bitmiş bir ürün sayılmaz. Ben de 
kendi filmimi yapmak için çalışmaya koyuldum. 
Ne kadar zor olduğunu hemen anladım ve yeniden, sadece bir aktör olmak istedim, Çölde Last 
Chance'i çekerken sahiden de kan, ter ve gözyaşı döktük ama sevdiğimiz bir iş yaptık. Dostlarımız bize yardımcı oldu. Her şey bir yana, bundan sonra birlikte çalıştığım bütün yapımcılara 
daha fazla saygı göstereceğim.” 

Bryan Cranston, çeyrek asırlık oyunculuk tecrübesi dahilinde, From the Earth to the Moon ve 
Saving Private Ryan gibi filmlerde ve Babylon 5 
gibi dizilerde oynadı. Senaristlik, yönetmenlik ve 
yapımcılığa devam etmek istiyor. Malcolm in the 
Middle'ın da toplam dört bölümünü yönetti zaten. Ama yıllarını verdiği oyunculuk onun için 
önemini koruyor. Hollywood'da doğmuş, orada 
büyümüş, şimdi de orada oturuyor. Aktör babası, kendisi çok zorluk çektiği, iki kuruşu bir araya getirmeye, iş bulmaya çalışarak yıllar geçirdiği 
için onun oyuncu olmasını istememiş. Cranston da, ağabeyinin izinden giderek polis olmayı 
düşünmüş. Sonra ikisi birden vazgeçip motosikletlerine atlayarak iki yıl dolaşmış. Bryan da, çocukluğunda annesiyle birlikte oynadığı reklamları, okulda sahneye çıkışını hatırlayarak, üniversitede seçmeli ders olarak oyunculuk almış. Ve 
her şey işte böyle başlamış... 


CARNIVALE 


ak DİZİLER carsamsa 20:00 SEINFELD | 20:30 ARRESTED DEVELOPMENT | 21:00 CARNIVALE 


“Carnivale”nin birinci sezonunda birkaç bölüm yöneten, ikinci sezonda da 
imzası bulunan Rodrigo Garcia, dünya edebiyatında büyülü gerçekçiliğin 
öncülerinden Gabriel Garcia Marguez'in oğlu. 


merikan tarihinin en zorlu dönemlerinden birinde, Büyük İktisadi 
Bunalım sırasında İyi ile Kötü'nün 
savaşı üzerine kurulu Carnivale, anlattığı dönemin atmosferini seyircisine eksiksiz 


olarak yansıtabilen bir dizi. Bunda, ölümcül yoksulluğun kol gezdiği bir dönemin ayrıntılarını 
büyük bir bütçeyle saptaması, yansıtması kadar, 
satır aralarına sinmiş sihir havası da rol oynuyor. Sihri yakalayanlardan biri de, dizinin birinci sezonunda birkaç bölüm yönetmiş, ikinci se- 


zonda da imzası bulunan Rodrigo Garcia. Carnivale büyüsünü biraz da ona borçlu. Eh, ne de olsa Rodrigo Garcia, dünya edebiyatında büyülü 
gerçekçiliğin öncülerinden Gabriel Garcia Marguez'in oğlu. 

Rodrigo Garcia, Kolombiya'da doğdu, Mexico 
City'de büyüdü. Amerikan Film Enstitüsü mezunu Garcia, daha önce Things You Can Tell 
Just by Looking at Her ile Ten Tiny Love Stories adlı filmleri ve Six Feet Under'ın bazı bölümlerini yönetti. Sadece yönetmenlik yapmakla da 
kalmıyor. Danzon, Mi Vida Loca, Birdcage, Great Expectations ve Gia'da görüntü yönetmeni 
olarak çalıştı, ayrıca senaryoları da var. Senarist 
olarak, stüdyo filmleri ile bağımsız filmlere farklı senaryolar yazılması gerektiğini düşünüyor. 
"Meksikalı çocuklar, atacağın taşın büyüklüğünün, öldürmeye çalıştığın kurbağanın boyuna 
bağlı olduğunu söyler.” Ona göre, ansambil bir 
filmde, her karakterin hikâyesini ayrı ayrı yazıp 
kendi başına bir anlam taşıyıp taşımadığını görmekte fayda var. 

Ama bazı karakterler de, sizin niyetlerinize hic 
mi hiç aldırmıyor. Örneğin, Carnivale'de, baz 
oyuncular herkesi öyle etkilemiş ki, aslında fazla 
rolleri olmadığı halde hepsini geri getirmek 20- 
runda kalmışlar. “Her şovu hazırlarken karakter 
leri, düzenli olarak hikâyenin içinde yer alan, 
her bölümde çıkan karakterler ve sadece bazı bölümlerde yer alacak karakterler diye ikiye ayırırsınız. Ama bu küçük karnavalın bütün karakterleri bir arada 
yaşıyor, sanki aynı çatının al 
tındalar. Hepsi büyüleyici 
ve birbiriyle yakından 


press 


ilintili. Bu gezginci çadırın içindeler. Karakterler bu kadar il 
ginç olduğu için, onları bölümlerin dışında tutmak çok zor. Sonuç olarak bütün karakterler neredeyse her bölümde rol alıyor.” 
Garcia'ya göre, temelde iyi ile 
kötünün savaşı üzerine kurulu 
Carnivale'nin bir başka ilginç teması da, kimlik teması. “İki baş 
karakter, Ben Hawkins ve Justin 
Birader, güçlerinin, rüyalarının 
esiri. Birbirlerini tanımıyorlar, 
ama rüyalarında birbirlerini görüyorlar. Bu yüzden de, kim ol 
duğunu bilmemenin, yerini ve 
kaderini anlamaya çalışmanın 
dizideki en sağlam temalardan 
biri olduğunu düşünüyorum. İyi 
ve kötü kavramına birçok açıdan 
vaklaşılabilir. Benim ilgimi çeken, bu iki kişinin aslında kim 
olduklarını bilmeyişleri.” 


SİHİRLİ BİR KONU 

Carnivale'nin anlattığı dönem 
ise peygamber hikâyesi anlatmaya uygun bir dönem. Amerikan ! 
tarihinin bu belki de en çetin yıllarında yoksulluk, hava koşulları 
(önüne geçilmez, yok edici toz ! 
fırtınaları), eskiyle yeninin, modernle modern 
öncesinde kalanın bir arada varoluşu, bu döne- 
mi hem iyi hem kötü peygamberlerin ortaya çıkmasına uygun hale getirmiş. Garcia, “Radyo var, 
insanlar iletişim kurmaya başlamış, fikirler dolaşıyor” diyor. “Ama henüz, yanlış anlamalara yol 
açacak kadar ilkel. Yeni bilimle batıl inançlar iç 
içe geçmiş. Ve bence, o büyük yoksullukla birlikte, iki Amerikan peygamberinin hikâyesini anlatmak için çok iyi bir dönem. Zaten dönemin 
kendisi de dizide büyük rol oynuyor. İki Dünya 
Savaşı arasındaki yıllar, özellikle Avrupa tarihi- 


CARNIVALE SEVEN BUNLARI DA SEVER 


D/D 
>- Historic Travel US: In the Grip..., 2'li Set, A2ZCDS 
>-The Great Depression: American Music in the 30's- Sony 


>» Yüzyıllık Yalnızlık, Gabriel Garcia Marguez, Can Yayınları, 336 sayfa 
p» Yükseklik Korkusu, Paul Auster, Can Yayınları, 248 sayfa 


her 


Rodrigo Garcia, hemen hemen 
bölümde yer alan yaklaşık 20 kişilik 
büyük oyuncu kadrosuna hayran. Ama 
onu en çok yönetmen Dan Knauf'un 
yarattığı dünya etkiliyor. 


nin en büyüleyici kültürel dönemidir. Birinci 
Dünya Savaşı'nın etkilerinin daha silinmediği 
Avrupa'da faşizmin doğma ve gelişme yılları.” 
1930'lu yılların dünyasına sihri katarken de 
olabildiğince doğal davranmışlar. İşi büyük tutmamış, büyük efektlerle vurucu müzikten kaçın- 
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Büyülü Gerçekçilik 


1928 yılında Kolombiya'da dünyaya gelen Gabriel Garcia Marguez, yazmaya gazeteci sıfatıyla başladı. Havana'da Küba devrimini izlerken tanıdığı Castro ile 
olan dostluğu halen sürüyor. Biri Carlos Fuentes'le 
birlikte olmak üzere, senaryolar yazdı. “Gabo”, 1967'de 
yayımlanan romanı Yüzyıllık 
Yalnızlık'la birlikte 39 yaşında 
adını duyurdu, Büyülü Gerçekçilik akımının önde gelen 
yazarları arasına girdi. 1982 
yılında Nobel Ödülü alan yazar, yaşadığı coğrafyayı sade 
üslubuyla anlatırken fantastik imgeler yaratır. 1999'da 
yakalandığı lenf kanserinin 
tedavisi için, büyük oğlu Rodrico Garcia'nın yaşadığı Los 
Angeles'taki klinikleri ziyaret 
ediyor. 


mışlar, sihri sadece bir sahnenin bir başka dramatik unsuruymuş gibi diziye dahil etmişler. 
“Ama bazen öyle büyük bir sihir konusu oluyordu ki, dijital kullanımı gerekiyordu. Bir de karakterler var. Hepsi gündelik yaşamını sürerken, 
gizli güçlerin sihirli dünyasının varlığını, bilinmeyen o dünyayı kabul ediyor. Peki, karakterlerimiz kabul ediyorsa, izleyici niye etmesin? Karnaval sakinlerinin “ucube” yanları da ilk andan 
sonra etkisini yitiriyor. 

Her şeyi normal kabul etmeye başlıyoruz. Sophie mesela, fal bakıyor, felçli annesi ile telepatik 
bir ilişki kurmuş, fal bakan aslında annesi. Ama 
bizim asıl gördüğümüz, gezgin bir karnavalda 
bir otobüsün içine tıkılıp kalmış, beş parasız, yatalak annesine bakmak zorunda kalan genç kadının sorunları. Onlar da herkes gibi insan. Sadece “ucube”lik üzerinde dursaydık, çok geçmeden 
sıkıcı olup çıkarlardı.” 

Rodrigo Garcia, hemen hemen her bölümde 
yer alan yaklaşık 20 kişilik büyük oyuncu kadrosuna hayran. Ama onu en çok yönetmen Dan 
Knauf'un yarattığı dünya etkiliyor. “Yarı çizgi Toman, yarı Gazap Üzümleri'nden oluşan bir dünya bu. Bence Knauf müthiş bir iş çıkardı. Bir yönetmen olarak, içinde dolaşmaktan zevk alacağınız bir dünya. Öte yandan, en çok hoşuma gide- 
nin bu dünyayı oyuncu kadromuzla paylaşmak 
olduğunu söylemezsem, yalan söylemiş olu- 


» 


Tum. 
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ARRESTED DEVELOPMENT 


Maggie geri döndü 


“Seinfeld”in Elaine'i, Julia Louis-Dreyfus daha önce de konuk olduğu 
“Arrested Development”"ı bu ay bir kez daha ziyaret ediyor. 


*. 


ii ui 


u ay Arrested Development'ın iki bölümünde, eski bir aşinaya kavuşuyoruz. Kendine kör süsü veren savcı 
Maggie Lizer daha önce de Michael'ın 


karşısına çıkmış, ona avukat ve kör olduğu şeklinde iki yalan birden söylemişti. Daha sonra da 
onun, Bluth ailesinin babası George Bluth Sr.'ı 
hapse attırmaya çalışan savcı olduğu anlaşılmıştı. Maggie bu kez de dokuz aylık hamile olarak 
geri dönünce, Michael hemen kendisinin bebegin babası olduğunu kabul ediyor. Derken, bir 
şüpheye kapılıyor; acaba bebek gerçekten onun 
çocuğu mu, yoksa Maggie lizer onu yine mi 
kandırıyor? 

Maggie, seyrek olarak diziye katılsa da, gerçekten ilginç bir karakter. Onu daha da ilginç kılan 
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ise Seinfeld'in Elaine'i Julia Louis-Dreyfus tarafından oynanıyor olması. Julia'yı, Watching Ellie 
adlı kendi dizisinden de hatırlıyoruz. Ne yazık 
ki, “Seinfeld Laneti” denen şey onu da etkilemiş, upkı kendi projelerini gerçekleştiren Jason 
Alexander (George) ve Michael Richards (Kramer) gibi, başarısızlığa uğramış, dizi ilk sezon- 
dan sonra iptal edilmişti. Üçünün kaderi Seinfeld öncesindeki Fridays'te de birleşmişti zaten. 
Ne var ki, Julia Louis-Dreyfus kolay kolay yılgınlığa kapılan biri değil. Bu sefer CBS'le yeni bir 
şov için anlaştı. Aktris Old Christine'de, koca- 


sından boşanmış, çocuğunu büyütmeye çalışan 
bir anneyi oynuyor. Kocasının hayatına kaldığı 
yerden devam etmiş olması ise onu çok rahatsız 


ediyor. 
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İnsan Jerry Seinfeld bile olsa, annesiyle babasının kaprislerinden 
kurtulamıyor. “Seinfeld”de George ile Jerry'nin anne ve babası 
çocuklarının hayatını zorlaştırmaktan adeta zevk alıyor. 


nne ve baba konusunda George'un 
durumu Jerry'ye göre çok daha ağır. 


Düzenli bir işi, düzenli bir geliri ol 
» madığı için, hiçbir şeyi beğenmeyen, 


di. 


huysuz annesiyle babasının evinde kalmak zorunda, Onu sıkı bir kontrol altına almışlar, hatta annesi George'un mektuplarını açıp okuyor. 
Festvus tatilinin mucidi, öfkeli babası Frank 
Costanza da (The King of Oucens'de de 
Carrie'nin babasını oynayan Jerry Stiller) onu 
küçük görüyor. 

Jerıy'nin annesiyle babası, neyse ki, New 
York'ta değil, Florida'da yaşıyor ama zaman zaman onun 81'inci Sokak'taki evine misafir geliyorlar. George'un annesiyle babasından hoşlanmıyorlar. Anne Seinfeld, nedense oğlunun parasız olduğu görüşünde. Babasının ise neye memnun olacağı belli olmuyor. Jerry ona iki kere Cadillac hediye ettiği halde, o en çok, üzerinde “Bir 
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Numaralı Baba” yazan gömleğe seviniyor, “Bana 
şimdiye kadar verdiğin en iyi hediye” diyor. Baba Seinfeld, aynı zamanda Boca Raton prezervatif şirketine başkan olmak için plan üstüne plan 
kuran, politikacı ruhlu bir şahıs. Oğlunun arkadaşları arasında en fazla Kramer'le anlaşıyor. Bu 
ay gösterilecek iki bölümde, yağmurluk pazarlamaya çalışacaklar. Jerry'nin amcası Leo'ya gelince, oda sık sık Jerry'nin başını derde sokan tuhaf bir karakter. 

Seinfeld dizisinde Jerry'nin babasını daha önce Philip Bruns da oynamıştı ama bu rolü en 
uzun süre oynayan ve en fazla kabul gören kişi, 
emektar karakter oyuncusu Barney Martin oldu. 
1998'de dizi sona erdiğinde, “Jerry'nin babasını 
oynamak, üstüne krema konmuş dondurma yemekten farksız” demişti. Martin, bir süre önce 
82 yaşında kanserden öldü. Ama dizi gösterildiği sürece bizlerle kalacak. 


Me a DİZİLER persemsE 20:00 THE SIMPSONS | 20:30 SCRUBS | 21:00 THE O.C. 


THE O.C. 


Kurtarıcı 


Onlar “The O.C.”ye ilk sezon sonunda, başrol karakterlerine eşlik etmek 
için katıldı, ama birer konuk oyuncudan çok daha fazlası oldular. 


he O.C.'de her karakterin bir hikâye çizgisi var ve karakterlerin 

ilişkileri sezon boyunca gelişme 

gösterip sonuca varıyor. Ancak ne 
de olsa The O.C. bir gençlik dizisi ve çok bariz olmasa da hikâyeler daha çok dört genç 
karakter Summer, Marissa, Seth ve Ryan et 
rafında şekilleniyor. İlk sezonda araya birkaç 
konuk oyuncu girse de hiçbiri kalıcı olmadı. 
Sonra ikinci sezon başladı ve biz ilk sezonun 
tekrar 
Newport'ta buluşabilecek mi diye düşünürken yepyeni karakterler kauldı “O.C.” dünyasına. 


sonunda dağılan “O.C. tayfası” 


Onlar birbirlerini ve kendilerini kaybetmiş 
başroldeki karakterlere sezon boyunca eşlik 
edecek kişilerdi ve birer konuk oyuncudan 
çok daha fazlası oldular. Her biri Summer, 
Marissa, Seth ve Ryan'ın kendilerini bulma 
yolundaki hikâyelerini destekledi. Görevleri 
ilk sezon biterken onların hayatında oluşan 
boşlukları doldurmak. Nicholas Gonzales'in canlandırdığı bahçıvan D.J., ikinci sezonun başında Marissa'nın tam ihtiyacı olan 
ilişkiydi. Ailesinin ona yaşattığı bunalımın 
henüz üstesinden gelemeyen genç kızın hem 
onu sevecek hem de çok ciddi ilişki yaşayamayacağı birine ihtiyacı vardı. Summer'ın da 
Seth'den sonra onu yormayacak bir sevgiliye 
ihtiyacı vardı. Michael Cassidy'nin canlan- 


dırdığı Zach tam ona göre biriydi.. 
Doğuştan talihsiz çocuğumuz Ryan ise Marissa'yla yaşadığı zorlayıcı ve bunalımlı ilişkiden sonra hayatında “sorunsuz” birini istiyordu. Her ne kadar ilk önce Seth'e ayarlamaya çalışsa da bu kişi sonunda Ryan için 
Lindsay oldu. Lindsay'i canlandıran Shannon Lucio masum yüz ifadesiyle saf kız rolüsoyadı Cockburn olan Wilde, 


ekip 


ne gerçekten çok uygun olsa da maalesef 
oyunculuktaki geçmişi farklı rol tiplerini 
içeriyordu. Yönetmen Bryan Werner onu 
cani bir seri katil rolü için çok uygun bulup gerilim filmi Starkweather'da başrol 
oynatmıştı. Gerçek bir hikâye olan film 
1958 yılında Nebraska'da geçiyor ve 19 
yaşındaki bir çöpçü ile 14 yaşındaki kız arkadaşının üç ayda 11 kişiyi öldürmelerini 
beyazperdeye taşıyor. Lucio'nun diğer rol 


lerinin de pek sevimli olduğu söylenemez. 
The Division'da anneannesine karşı beslediği sevgi yüzünden üvey annesini öldüren genç bir kız rolündeydi. 

Gelelim dizinin bu sezon ortalığı en 
fazla karışaran karakterine. Çocuklugundan beri Summer'a âşık olan Seth 
sonunda bir başkasına daha gönlünü kaptırdı, ama ilişkisi diğerlerin- 
den biraz daha karmaşık oldu ne | 
yazık ki. Göz kamaştırıcı güzellikte 
ki Alex, sadece Seth'in değil bazı 
kadınların da ilgisini çekiyordu. Bi: 
seksüel Alex bu ay Seth'ten başka 
birinin daha aklını karışuracak gi 
bi görünüyor. Okulu bırakmış, 
dövmeli, asi bir tip olan Alex'i 


canlandıran Olivia Wilde da çocukluğunu dizideki karakterin- 
den pek farklı geçirmemiş. Asıl 


İl yaşında piercing taktırmış, 
13 yaşında dövme yaptırmış ve 
7. sınıftaykende kafasının arkasını kazıtmıştı. Ailesi, evden kaçıp kendi başına 
New York'a seyahatler düzenleyen bu isyankar çocu- 
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e Alex ( 


lendirdiler. 


ğu ehlileştirmenin tek çaresini onu yatılı okula 
göndermekte buldu. Lise son sınıftayken The 
Girl Next Door adındaki sinema filminde staj yaparken açıktaki bir rolü şans eseri kapmasıyla 
oyunculuk kariyerine başladı. Sonra bölge savcısının oğluyla birlikte olan porno kralının kızını 
canlandırdığı Skin geldi. 

Bu yeni karakterlerin diziye renk kattığını düşünüyorsanız The O.C. 'nin CNBC-e izleyicileri- 
ne bir sürprizi olacak. Kanalın takipçilerinin 
The 4400 dizisinde Jordan Collier rolüyle tanıdığı Bill Campbell bu ay diziye konuk oyuncu 
olarak katılıyor. Campbell'in diziye katılması 
Seth'in ailesi Sandy ve Kirsten'i yakından ilgilendirecek bir hikâye çizgisinin de başlangıcı olacak. Anlayacağınız ortalık daha da karışacak. 


DİZİLER 


SCRUBS 
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Adı olmayan adam 


“Scrubs”ta genç stajyer/doktor J.D.'ye eziyet ederek onu canından bezdiren 
hademe rolünü oynayan Neil Flynn'ın dizideki adı tam bir muamma. 
Yapımcılara bakılırsa, bu ad ancak dizinin son bölümünde belli olacak. 


enciyle yaşlısıyla bütün doktorlar ve 

stajyerler bir yana, Scrubs'ın en il 

ginç karakterlerinden biri, adı olmayan hademe. Aslında sadece pilotta 
oynayıp sonra bir daha görünmeyecekmiş. Ama, 
yapımcılar, pilotu izlediklerinde bunun bir hata 
olacağını fark etmiş. Yapım yönetmeni Bill Lawrence, onun dizide kalması gerektiğini anladıklarını söylüyor. Birinci sezonda dizinin her bölümünde yer alan aktör Neil Flynn, ikinci sezona 
esas kadrodan biri olarak başladı. 

Oysa o aslında hırçın doktor rolünü oynayacaktı. Flynn, NBC'ye Scrubs'taki Dr. Cox rolü 
için başvurmuş, o rol için denenmişti. Ancak, 
hademe kadar ilginç ve neredeyse onun kadar 
huysuz olan bu karakter, John C. McGinley'ye nasip oldu. Neyse ki, Flynn'ın 
dizi dışında kalmasına Bill Lawrence'in içi elvermedi ve aktöre, 
genç stajyer/doktor )J.D.'ye 
eziyet ederek onu canından bezdiren hademe 
rolünü teklif eti. Adına gelince, tam bir 


muamma. Yapımcılara i 
bakılırsa, bu ad ancak dizinin son bölümünde belli 
olacakmış. 

Kırk beş yaşındaki Chicagolu 
Neil Richard Flynn, dizide onu da- v 
ha da korkutucu hale getiren upuzun 
boyuyla (1.98) daha çok sporcuya benziyor. Sporu da seviyor zaten, hatta Los Angeles'ta yerel bir “softball” takımında oynuyor. Alu kardeşin üçüncüsü olan aktör, 
okul yıllarında oyunlarda rol alsa da, üniversiteyi bitirene kadar hayatını oyunculukla kazanmayı düşünmedi. Chicago'da Steppenwolf ve Goodman tiyatrolarında çalıştı. 
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Sonra da doğaçlama tiyatrosu temsilcilerinden 
ImprovOlympic'in temel direklerinden biri ok 
du. Rol aldığı filmler arasında Magnolia, Home 
Alone 3, The Fugitive, Chain Reaction ve Baby's 
Day Out da var. Televizyonda ise Seinfeld dahil, 
pek çok dizide oynadı. Sette olmadığı zaman, 
Hollywood'daki Improv- Olympic Westte sahneye çıkı- 


yor. Burada üç yıl süreyle 
Beer, Shark, Mice'ta oynadı. Bekar olan Flynn, 
Los Angeles'ta tek başına 


yaşıyor. 
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THE SIMPSONS 


Al Shamshoon 


Dünya çapında üne sahip “The Simpsons” Arap kültürüne uyarlamak 
için yapılan birkaç değişiklikten sonra artık Arap televizyonunda. 


dı Omar olan Homer aynı görünse 

de islam dininde yasak olan bira ve 

domuz eti düşkünlüğünden vaçgeçmek zorunda kalmış... Artık salaş 
barlarda serseriler ve ayak takımıyla da vakit geçiremiyor... Arabistan'da Homer'ın birası soda, 
sosisli sandviçleri barbeküde yapılmış Mısır eti 
sosisleri, şekerli çörekleri ise kahk adındaki geleneksel Arap kurabiyeleri... 

Adı Al Shamshoon olarak değişen dizi, Arap 
dünyasında daha çok izleyici 
bulabileceği ramazan ayında 
ilk gösterimini gerçekleştirdi. 
Orijinal Simpsons animasyonunun kullanıldığı dizi Arapça dublajlanmış ve senaryolar 
Arap izleyicisine hitap etmesi 
için uyarlanmış. Karakterlerin 
seslendirmelerini o yapanlar 
arasında Orta Doğu'nun Robert De Niro'su sayılan Mohamed Heneidy dahil birçok 
popüler Mısırlı oyuncu yer alıyor. Yapımcıların 
dediğine göre aile hâlâ çarpık. Springfield'da yaşıyorlar, Homer hâlâ tembel ve nükleer santral- 
de çalışıyor. Adı Badr'a çevrilen Bart ise ailesine 
ve öğretmenlerine karşı hâlâ küstah ve başı hep 
dertte. 

Diziyi yayımlayan MBC, Al Shamshoon'un, 
Arap televizyon izleyicisi için bir ilke imza atmış 
olacağını umuyor ve Orta Doğu'da yeni bir 
programcılık türü olduğuna inanıyorlar. Arap 
dünyası nüfusunun yüzde 60'ının 20 yaş altında 


DVD / BİLGİSAYAR OYUNU / KİTAP 
Family Guy, Vol. 1, Fox Home Entertainment 


The Simpsons: Hit and Run, Vivendi Universal 
Simpsonlar ve Felsefe, Güncel Yayıncılık, 2003, 344 sayfa 
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“The Simpsons'"ın 
Arap versiyonunda 
Homer Omar, Bart 
ise Badr olmuş. 


olduğu düşünülürse bütün dünyada bu kadar il 
gi görmüş bir animasyon dizisinin uyarlanmak 
istenmesi de anlaşılır. Ancak Al Shamshoon'un 
bölgenin eleştirmenleri tarafından yeterli desteği 
gördüğü pek söylenemez. Önde gelen yazarlar- 
dan biri Homer Simpson'ı seslendiren kişinin 
şu ana kadar gördüğü en komik olmayı beceremeyen kişi olduğunu yazmış. Tabii bir de klasik 
Simpsons diyaloglarının nasıl çevrileceği sorunu 
var. Diziden bütün günahlar, dinle ve cinsellik- 
le ilgili aykırı eylemler, aşırılıklar ve muhalif düşünceler kaldırılırsa Simpsons'tan geriye çizimleri dışında pek bir şey kalmayacak gibi görünüyor. İlk sezon tutarsa 16 sezonun tamamının 
uyarlanması düşünülüyor. Al Shampsoon, Arap 
dünyasında zorlu bir sınav vereceğe benziyor. 
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LAS VEGAS 


Eğlence kenti Las Vegas'ta “Big Brother” sizi her an gözler. 
Gerçi Vegas'ta olan Vegas'ta kalır ama FBI ajanlarının sizin 
varlığınızdan haberdar olduklarını da unutmamak lazım... 


ikinili bir kadın bir şemsiyenin altına 

uzanmış arkadaşıyla konuşuyor. Ek- 

A randa kadehini dudaklarına kaldırdığını görüyoruz. Hemen oracıkta şezlonga uzanmış bir adamın yüzü kameraya dönük. 

Belli ki Las Vegas tatillerindeler, havuz başında 

oturuyorlar ve yaptıkları her şeyin Montecito ekranlarına yansıyabileceğinden haberleri yok. 

Günah Şehri, kumar cenneti Las Vegas, gizli 

kameraları ile gözetlemenin de başkenti. Las Vegas'ta “Big Brother” sizi her an gözler. Kumarhaneler kendi güvenlik önlemlerini alırken, FBI 

da, Yurtseverlik Yasası uyarınca, uçak yolcusu 


isteleri ile oteller ve kumarhanelerin konuk listelerine kontrol hakkına sahiptir. Gerçi Vegas'ta 
olan, Vegas'ta kalır ama, oradaysanız eğer, bilin 
ki FBI ajanlarının da bundan haberi var. 

Las Vegas dizisinde de durum farklı değil. Her 
şeyden önce, dizinin başlıca karakterlerinden 
üçü gazinonun güvenliğinden sorumlu. Big Ed 
Deline, zaman zaman bize hatırlatılan CIA yıllarının onuruna, Montecito'da önce güvenliğin 
başındaydı. Sonra başkan oldu, güvenliğin başına, deniz piyadeleri safında çarpışmış Danny 
McCoy geçti. Hilebazlarla uğraşıyor, müesseseye 
pahalıya patlayan şanslı müşterilerle boğuşuyorlar. Sonra, çok para harcayan kıdemli müşterileri başka kumarhanelere kaptırmama meselesi de 
var. Big Ed ve Josh'un dışında üçüncü bir kişi 
de güvenlikle ilgileniyor. Mühendislik eğitimi 
görmüş olan, ama daha fazla para getireceği için 
otoparkta çalışmayı tercih eden Mike Cannon, 
bilgisayardan da iyi anlıyor. Mike, birinci sezonun ardından otoparktaki görevini terk ederek, 
güvenlik ve gözetim uzmanlığına terfi etti. 

Las Vegas'ın büyük bölümü gibi Montecito da 
kameralarla kaplı, her hareketiniz izleniyor. 
Olaylar, bu gözetim kameraları vasıtasıyla, kumarhane ile güvenlik kontrol merkezi arasında 


#78. 


mekik dokuyarak izleniyor. Bir Las Vegas mekânında güvenliğin perde arkası da, sanıldığı gibi 
bir süre sonra insanı sıkmıyor. Her hafta yeni 
bir macera, yeni bir sorun çıktıkça, kameralar ile 
güvenlik uzmanı üç kahramanımız, ustalıklarını 
konuşturarak sorunları bir bir çözüyor. “Kötü 


adam”ların başvurduğu yöntemler ne kadar il 


ginç olsa da, Montecito çalışanları onları altetmenin bir yolunu buluyor. 

Üstelik, bilgisayar sistemlerinden yararlananlar, sadece Big Ed, Josh ve Mike da değil. Örne 
gin, ekibin salondaki yardımcısı Sam, patronla- 


“ rıyla ilişki kuran bir elemanı ekarte edebilmek 


için, gözetim sistemini gösterme kisvesi altında, 
patronun gözdesi olan kızcağızı adım adım izlemişti. Böylece onun gece bir müşteriyle birlikte 
adamın odasına girdiği ve ancak sabah 8'i 20 geçe çıktığı anlaşıldı. Kız işinden oldu, patron da 
Sam'i ödüllendirme yolunu seçti. Şüpheli bir 
hareketi ya da şahsı izlemek, kimin nerede oldu- 
Bunu, ne yaptığını anlamak, seçkin gözetim ekibi için çocuk oyunundan farksız. Bazen de, işin 


içinden çıkamayınca, “harika çocuk” üniversite 


öğrencilerinden yardım aldıkları oluyor. 
Peki, seçkin de olsa, ana karakterlerini bir gözetim ekibinin oluşturduğu bir dizi dikkati çeker 


mi? Buna dekolte ve güzel hanımların cazibesiy- 


le Las Vegas'ın kendi cazibesini eklersek, elbet. 
te. Hem belki “kaçış” dizisi olmakla suçlanan 
Las Vegas aslında çok gerçekçi bir dizidir. Hayatumızdaki onca kontrolü, aramayı, kimlik belirten numaraları, gizli-açık kameraları düşünecek 


olursak... 
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den önce de Lafferty'nin hayatında önemli bir yeri varmış. Lise takımında oynayan genç oyuncu 
hem işini yapıyor hem de en büyük hobisini ger 
çekleştiriyor. James Lafferty, One Tree Hill'den 
hemen önceki televizyon filmi projesi A Season 
on the Brinkte de bir basketbol oyuncusunu 
canlandırdı. Filmde koçunu canlandıran 
tecrübeli oyuncu Brian Dennehy ile 
birlikte oynama firsatını yakalamış ve 


21:00 LAS VEGAS 


hiç basketbol < oyuncusu rolünü Oy 

namasa da bu hobisine her zaman için devam 

edebilir. Kendisi sadece davet edilen ünlüler ve 

eğlence sektörü yapımcıları için düzenlenen, hal 

ka kapalı oynanan NBA Entertainment Teaguci i 
oyuncularından biri. 
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THE KING OF GUEENS 


Erkekse şişman olabilir 


Kevin James'in canlandırdığı “King of Oueens”in Doug'ının 
İ hayatta sevdiği üç şey var; karısı, televizyon, yemek. 


irstie Alley, Fat Actress'ın ilk bölü: | James Gandolfini'yi örnek gösteriyordu: “Balina 
münde, şişman olduğu için ona iş bu- (o kadar büyük.” Zaten Fat Actress de, sinema ve 
| lamadığını söyleyen menajerine tele © televizyon dünyasının kadın ve erkek oyunculafonda bağırarak örnekler veriyordu: — ra çifte standart uygulaması üzerine kurulu bir 
“John Goodman'ın kendi şovu var, Jason Ale. o komediydi. 
xander da bowling topundan farksız!" Sonra da Gerçekten de aktörler ne beyazperdede, ne de 
ekranda kadınlar gibi zayıf olmak mecburiyetin- 
de değil. The King of Oucens'in Doug'u Kevin 
James de bu “eşitsizlik”in sevimli bir örneği. Aynı zamanda dizinin yapım yönetmenlerinden biri olan James, televizyon seyircileri ile ilk olarak 
Everybody Loves Raymond'ta tanışmıştı (Bkz; arka sayfada “İki golf tutkunu”). Komedi alanında. 
ki idolleri arasında Jerry Seinfeld de var. Standup'tan gelen Kevin James bugün de stand-up 


wrnelerine çıkıyor ama, her şeyden önce, sekizinci sezonunu bulmuş olan The King of Oueens'in yıldızı, 
Karakteri Doug'un hayatta sevdiği üç şey var; 
karısı, televizyon, yemek. Televizyonda daha 
çok spor programları izlemeyi seviyor. 
Çok yemek konusunu ise pek kafasına taktığı yok. Oysa narin karısı 
Carrie, zaman zaman çok şişmanladığı kuşkusuna kapılıyor. Bir keresinde sahiden şişmanladı da, ne var ki bu şişmanlık, Carrie'yi oynayan Leah Remini'nin 
hamile kalmasından kaynaklanıyordu. İster 
zayıf olsun, ister kilolu, karısı Doug'ın büyük 
“ aşkı. Öyle olmasa, o kayınpedere tahammül 
— edilirmi? Doug kamyonunun direksiyonuna 


yerleşiyor ve dizinin şarkısını söylüyor: 

“Gözlerim yoruldu / Sırtım gerildi / Bu- 
N rada trafikte oturup kalmışım / Bu 

gece Oueensborough köprüsünde 

/ Umurumda değil ama, tek istedi- 
e gim / Maaş çekimi bozdurmak ve 
Va doğru eve sana gelmek / Çünkü, be 
â ii beğim, hayatım boyunca sana gele 
i tes ceğim.” 
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İki golf tutkunu 
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Bu yıl birlikte bir golf belgeselinde oynayan Ray Romano ve Kevin 
James'in oyunculuktaki beraberlikleri uzun yıllar süreceğe benziyor. 


ay Romano, Everybody Loves Raymond'a The King of Oueens'in sevimli Doug Kevin James gibi başka 

oyuncuları konuk etmişti. İkisi de 
stand-up'tan gelen oyuncuların dostluğu, Romano'nun, Everybody Loves Raymond'taki karakteri Ray Barone olarak The King of Oueens'i birkaç kez ziyaret etmesiyle sürdü. Bu yıl da, bir 
golf belgeselinde oynadılar. Ray Romano and 
Kevin James: Making the Cut, onları Ulusal 
Pebble Beach Profesyonel-Amatör golf turnuvasında finale erişme gayretlerini gösteren, turnuvayı da anlatan bir saadlik özel bir spor programıydı. Romano ve James uzun süredir, Kuzey 
California'da bir hafta sonunda profesyonel 
golfçülerle şöhretleri bir araya getiren bu turnuvaya katılıyor. Önce kendi çabalarının filmini çekeceklerdi ama, başkalarının da bu turnuvanın 


perde arkasını öğrenmek isteyeceğini düşündüler. Doğrusu, bu iki sitcom yıldızının Tiger Woods ve Vijay Singh gibi sporcularla karşı karşıya 
gelmeleri hayli ilgi çekici oldu. Kevin James, 
“Burası golfün Mekke'si sayılır” diyor, “birçok 
kişi Pebble Beach'te oynadı, çoğu da istediği halde oynayamadı. Nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorlar.” Ray Romano da oyunlarından 
ve filmden memnun. “Hem komik, hem dramatik oldu. Jack Lemmon hayatı boyunca buraya 
katılmak istemiş, katılamamış.” 

Pebble Beach turnuvası geride kaldı ama Ray 
ile Kevin, şimdi de bir filmde oynuyor. Gril 
led'te onları kapı kapı dolaşıp donmuş et satan 
bir ikili olarak izleyeceğiz. Ne de olsa 20 yıldır 
birbirlerini tanıyan, kimyaları tutan bir komedi 
ikilisi bulmak kolay değil. Hem kimbilir, belki 
Ray Romano yine Kevin James'e konuk olur. 


press 
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Doktorları yaratan doktor 


Esas mesleği doktorluk olan çok satan bilim kurgu kitapları yazarı 
Michael Crichton'ın “ER” için yazdığı senaryo tam 19 yıl rafta bekledi. 


hicago'nun kurmaca County Gene: 

ral hastanesinin acil servisinde geçen olaylar üzerine kurulu ER, 1994 

yılında başladığından bu yana birçok rakip diziyi ekarte etmiş olarak başarıyla yayın hayatını sürdürüyor. Belki de bunda ER'ın 

insanda gerçeklik duygusu uyandırmasının da 

rolü vardır. Dizideki olayların yaratıcısı Michael 

Crichton'ın (“Kraytın” diye okunuyor, bir İskoç 

adı) up öğrencisi olarak yaşadıklarını temel aldığı söylenir. ER, 11 yılı aşkın süredir, acil servis 

görevlilerinin mesleki ve kişisel sorunlarını, birbirinin içine girip çıkan hikâyelerle anlatıyor. 

Doğrusu, Michael Crichton'ın böyle bir diziyi yaratmakla ilgilenmesi hayli şaşırtıcı. Üstat, 

aslında çok satan bilim kurgu kitaplarının yaza- 


rı olarak bilinir. Bunlardan 13 tanesi de beyazperdeye uyarlanmıştır. Esas mesleği doktorluk 
olan Crichton, daha okul yıllarında, Harvard'ta 
okurken takma adlarla gerilim kitapları yazıyordu. Başarı kazanınca, sadece yazarlık yapmaya 
karar verdi ve doktorluğu bıraktı. “Aslında bunun iki nedeni var. Birincisi, tıp fakültesindeyken yazdıklarım bana başarı getirmişti. Yazı yazarak geçinebileceğimi düşündüm. İkincisi ise 
doktorluk bana göre değildi. Her an hastaları ziyaret etmeyi, geceleri hasta başına çağrılmayı is 
temiyordum. Doktorların hayatı bana cazip gel- 


; ” 
mıyo rd u. 


HEM YAZAR HEM YÖNETMEN 

e var ki, bu hayattan birinci sınıf bir dizi çıkarmayı başardı. Hem de yıllarca sabırla bekledikten sonra. “1974, ilk sinema filmim Westworld'ü yönetmeyi bitirmiştim. Bir sonraki projemin bundan tamamen farklı olmasını istiyor. 
dum. Bir acil serviste 24 saat içinde neler olacağına dair, belgesel üslubunda bir film senaryosu 
yazdım. Bence müthiş bir senaryoydu, ama kimse filmi yapmaya yanaşmıyordu. Onu çok teknik, kargaşa dolu ve fazlasıyla hızlı buldular. 19 


yıl boyunca rafta bekledi, her beş-on yılda bir çı 


kardım, düzelttim, yeniden stüdyolarla televizyon kanallarına sundum, yine reddettiler. Sonunda NBC senaryoyu bir TV pilotu olarak 
yaptı ve nihayet dizi oldu.” 

Jurassic Park yapıldığı sıralarda, Amblin Entertainment tan biri ER'ın senaryosunu okuyup, 
bu konunun televizyon dizisi için daha uygun olduğunu söylemişti. Jurassic Park'ın yapılışı da 
ayrı bir hikâye. İlk başlarda, Steven Spielberg de 
Michael Crichton'ın ER senaryosuyla ilgilenmişti. 1970'lerin başında yazılan ilk senaryoda 
ER'in adı EW: Emergency Wing'di. Kimse bu 
projeyle ilgilenmediği sıralar, Steven Spielberg, 
Crichton'la temasa geçti (yıl, 1989 olmuştu), 
bundan bir film yapmak istiyordu. Derken, Spi- 


O'lerin başında yazılan ilk senaryoda 
ER'in adı “E.W.: Emergency Wing'di. 


Kimse bu projeyle ilgilenmediği sıralar, Steven 


elbere'in kulağına Crichton'ın Jurassic Park diye 
de bir kitabı olduğu çalındı ve dünyanın en beğenilen, en fazla gişe yapan filmlerinden birini 
gerçekleştirdi, hatta devam filmini de çekti ve ER 
yine rafta kaldı. 

Michael Crichton'ın yönetmenliği de hayli eskilere dayanıyor. Gazeteci babasını hep daktilo- 
da yazarken gördüğü için küçük yaşta yazarlık 
fikrine alışan Crichton, nasıl kolaylıkla yazmışsa, aynı kolaylıkla da filmler yönetti. Beyazperde- 


ER SEVEN BUNLARI DA SEVER 


DVD /CD 
Chicago Hope, 20th Century Fox Television 


Bringing out the Dead, Paramount Studio 
Hospital Food, David Gray, WEAYAtlantic Müzik 


Spielberg, Crichton'la temasa geçti 


ye uyarlanmaya uygun kitaplar yazdığından da 
şüphe yok, 13 tanesi film olduğuna göre. Crichton 1972'de kendi romanı Binary'nin bir TV 
uyarlamasını yönetti. Sinema için yaptığı filmler 
arasında, Westworld (1973), Coma (1976), The 
Great Train Robbery (1978) ve Runaway (1983) 
var. 1994'te ER'ın yaratıcısı ve yapım yönetmeni 
olarak televizyona dönen yazar/yönetmeni en 
fazla etkileyen yazar ve yönetmenler, Arthur Conan Doyle, Mark Twain ve Alfred Hitchcock. 


INTERNET / BİLGİSAYAR OYUNU 
www.ertv.co.uk/main.html 
wuw.ergame.com/games.html 
ER, Vivendi Universal 
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BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 


Her kuşakta bir tane “seçilmiş olan” vardır. Tek başına vampirlere, 
iblislere ve karanlığın güçlerine karşı koyar. O, “Avcı”dır. 


aranlığın güçlerinin baş düşmanı “Avcı”, tek başına onların hepsiyle çarpışarak kasa- 
, âa.. basını, ülkeyi, icabında dünyayı kurtarır. Kendisine yardım eden 
dostları, destek olan başka güçler de vardır ama, “Avcı” tektir. Peki, ya “çift” 
olursa? Faith, Buffy'nin dünyasına girince, bu sorunun cevabını birinci elden alıyoruz. İki Avcı bir Avcı'dan daha 
mı iyi? Belki, ama rekabete kapılma, ya 
da yanlış anlaşılma sorunlarını da gözardı etmemek gerek. Bir de Faith, hep 


Buffy ve arkadaşlarının onu istemediklerini düşünmüştür. 

Faith, “Buffy” izleyicilerini ikiye bölen 
bir karakter. Bir kısmı onun kalpsiz, 
duygusuz olduğunu, insanları istismar 
ettiğini söylüyor. Kimileri de, tam tersi- 
ne, onun hassas olduğundan dem vuruyorlar. Hassas olduğu için başına gelen 
tü olaylar onu bu kadar etkilemiş. 
Onlara göre, Belediye Başkanı Wilkins 
ondan sadece sadakat ve itaat bekleyerek gerçek Faith'i ortaya çıkarmaya başamış. Faith zayıfların hep kurban olduğu, insanların korkunun kokusunu alabildiği ve kadınların sadece tek bir işe 


yaradığı bir dünyadan geliyor. Beyaz At 


ı Prens'i beklemek gibi bir niyeti yok. içinde. Faith, kesinlikle Sunnydale'in “kötü 

Gerçekte, Faith hakkında fazla bir şey bilmiyo- — kız”ı, cinselliğinden hiç rahatsız olmuyor, hatta 
ruz, Joss Whedon ona bir soyadı bile vermemiş. o herkesin gözüne sokuyor. Giles'la bile förte kal- 
Bildiklerimiz şunlar: o bir Avcı; annesi, denetçi: | kışiyor. Sonra ona Angel dizisinde de rastladık. 
si ile birlikte öldürülünce yalnız kalmış, biraz faz. o Belki de iki “Avcı” olması en iyisi, çünkü Faith 
laca başına buyruk ve büyük bir sevilme ihtiyacı (| ile Buffy, aslında birbirlerini tamamlıyor. 


DVD İ ÇİZGİ ROMAN / FRP / PS2 OYUNU 


b» Bram Stoker's Dracula, Columbia Tristar P>>30 Days of Night, IDW Publishing, 104 sayfa 
> Interview with the Vampire, Warner Studios > Vampire the Masguerade, White Wolf Pub. 272 sayfa 


> From Dusk Till Dawn, Dimension Home Studio 


> Buffy The Vampire Slayer: Chaos Bleeds, Vivendi Universal Games 
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Çelikten bir ad 


İlk defa 1938'de çizgi roman severlere tanıtılan 
Superman, o günden beri radyo, TV, tiyatro, 
sinema, kitap ve bilgisayar oyunu dahil 
düşünülebilecek her tür eğlence alanında popüler 
bir ikon olmayı sürdürdü. Ve bütün bu alanlarda 
hazırlanan Superman senaryosu her zaman çizgi 


roman temel alınarak yapıldı. 


yılında, DC Comics Superman'i yenilemek amacıyla John Byrne'ın yazarlı- 


ğında The Man of Steel adında bir mini seri çıkardı. DC tarafından tarihçesi tamamen yeniden yazılan Superman, daha çok okuyucu çekmek amacıyla görünüşünü ve karakterini yenile- 
di. Bu mini seri hedefine ulaşıp beklediği ilgiyi 
görünce Superman karakteri de bu başlık altında yayımlanmaya devam etti. 

Smallville dizisi de The Man of Steel serisi temel alınarak yaratıldı. 1986'dan önce geçen hikâyede Clark'ın güçleri -şu an dizide olanın ak: 
sine- zaten mevcuttu. Smallville'de daha küçücük bir çocukken bile kostümü ve gizli kimliği 
vardı. O zamanlar adı Superboy'du ve ailesinin 
ölümü üzerine Smallville'deki geçmişini bırakıp 
Metropolis'e giderek yeni bir başlangıç yapmıştı. 
The Man of Steel serisiyle birlikte Superman'in 
geçmişine Smaliville'de yaşadığı gençliği ve Pete 
Ross gibi arkadaşlarıyla ilişkileri eklendi. Güçlerini yavaş yavaş keşfeden Clark'ın ailesi Metropolis'e taşınmasından sonra da ona hep destek 
oldu ve böylece Superman'in gizli kimliği Clark 
Kent de boyut kazandı. 1986'dan 2004'e kadar 
The Man of Steel resmi olarak esas hikâye olarak kabul edildi. Ancak 2004'te yayımlanmaya 
başlayan Superman: Birthright adlı mini seri 
esas hikâyede bazı değişikliklere sebep oldu. 

Smallville dizisi de her ne kadar orijinal hikâyeye bağlı kalmaya çalışsa da Clark Kent'in nasıl 
Superman olduğunu ve kişiliğindeki gelişimi en 
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iyi şekilde anlatabilmek için esas hikâyeye birtakım değişiklikler ve eklemeler- 

de bulundu. Bu eklemeler arasında ileri 
de başarılı bir gazeteci olacak Clark Kent'in 
bu alana ilgisinin en büyük nedeni olan Chloe 
yer alıyor. Çizgi romanların hiçbirinde Clark'ın 
Smaliville'de Chloe adında bir arkadaşı yoktu. 
Bu karakter için çok yerinde bir ekleme olduğu 
söylenebilir; tıpkı diğer karakterlerde yapılan deöişiklikler gibi... 


ÇİZGİ ROMAN ORİJİNALİNDE 


SMALLMVILLE KARAKTERLERİ 


MARIHA VE JONATHAN KENT - Kent 
ler'in ikisi de Smaliville'de doğup büyüdü. Çizgi 
romanda dizide göründüklerinden çok daha yaşlılar. Liseden sonra Jonathan orduya yazılır ve 
deniz aşırı ülkelere savaşa gönderilir. Burada tut 
sak düştüğü insanlar tarafından öldüğü sanıl- 


ması üzerine 
savaştan sağ çıkmayı başarır ve Smallville'e 
dönüp Martha ile evlenir. Ailesinin çiftliğini devralır. Çocuk 
isteseler de bu aızuları bir türlü gerçekleş- 
/ mez. Bir kış fırunasında yakınlarına düşen bir 
uzay gemisinde Clark'ı bulurlar. Uzun süredir 
bekledikleri bu mucizevi çocuğu evlat 
edinir ve baharda komşularına Mart 
hanın doğum yaptığını söylerler. 
Clark'ın güçleri ortaya çıktıkça ona bu 
yeteneklerini akıllıca kullanmayı ve temsil ettiği sorumlulukları öğretirler. Clark 


rini kullanabilmek için ikinci bir 


amliğe ihtiyacı olduğuna karar verince 


Martha kostümü tasarlar, Jonathan da 
Superman'in “S” sembolünü keşfeder. 


Clark, Metropolis'e taşındıktan sonra 


da Kentler'in oğullarına desteği ve öğüt 
leri devam eder. 

PETE ROSS - Clark'ın çocukluk arkadaşı Pete Ross da 1986 yılından son- E 


ra eklenen karakterlerden biri. Pete Smaliville'in yakınlarında 
doğar, tıpkı Lana Lang gibi Clark ile çocukken 
tanışır ve üçü bu dönemde yakın arkadaş olur. 
Zaman içinde Pete, Lana'ya âşık olur ama onun 
Clark'ı daha çok sevdiğini bilir. Liseden sonra 
hukuk okuyan Pete, Smallville'e döndüğünde terımsal danışman olarak çalışmaya başlar. Hâlâ 
Lana'ya âşıktır. Clark Kent ve Lois Lane Smallville'e geldiğinde sonunda Lana'yı, Clark'ın Lois'e âşık olduğuna ikna eder. Pete, Washington 
DC'de bir Kansas Senatörü tarafından aldığı iş 
teklifini 
evlenmeyeceğini kabul edince, Washington'a gi- 


abul eder. Lana, Clark'ın onunla asla 


dip Pete'le evlenir. Dizidekinin aksine Pete, hırslı bir adamdır ve Lex Luthor'ın ABD başkanı ol 
ması üzerine başkan yardımcısı olur. Hatta Pete 
bir sayıda Ruin adlı kötü süper kahraman olarak 
da okuyucuların karşına çıkar. Yani çizgi romanda Clark'a Superman olma yolundaki katkıları, 
dizideki gibi olumlu değildir. 


LANA LANG - Çizgi romanda Lana da 
Clark'a âşıktır ve Whitney Fordman diye bir karakter olmadığı için de evlilik hayalleri tamamen 
onun üzerinedir. Bu hayaller Clark'ın Lana'ya 
özel güçleri olduğunu ve Smallville'den ayrılaca- 


gını açıklamasıyla suya düşer. Lex Luthor, Lana'yı kaçırıp Superman'in gizli kimliğini öğren- 


mek için onu sorguya tutsa da Lana'nın ağzından hiçbir laf alamaz. Lana'nın Superman ile 
bağlantısı başına çok işler açacak olsa da o asla 
Superman'i ele vermez. Hep Clark'la evlenme 
nür. Ta ki Clark ona Lois Lane'i sevdiğini söyleyene kadar. 1986'dan 


şansları olduğunu dü 


önceki hikâyede Pete Ross karakteri olmadığı 
için işler biraz daha farklıdır. Lana da Metropolis'e gelir ve gazeteci olur. Clark ile birlikte çalışmaya başlarlar ve kahramanımız iki kadın ara- 


sında kararsız kalır. 


LEX LUTHOR - Lex gençliğinin bir kısmını 
Metropolis'te geçirir. Ailesi, Lex 13 yaşındayken 
sigorta poliçesi yaptırdıktan kısa süre sonra bir 


araba kazasında ölür, Bu mühendis dehası şirketi LexCorp için aldığı tekliflerle holdinglerini 
büyütür. Ünü ve gücü inanılmaz derecede artan 
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Klasik taytlı adam stereotipinin bir 
yana bırakılıp, “blucinli genç çocuk” 
görünüşünün tercih edilmesi, onu daha 
da benimsememize yol açıyor. 


Lex, sık sık suçlanmasına rağmen yasalar önünde hep temiz kalmayı başarır. Bir gün Superman 
yüzünden tutuklanması üzerine onu yok etmeye 
and içer ve o günden sonraki hayatı boyunca Superman'i oradan kaldırmanın yollarını arar. 
Hata kendi üzerinde deneyler yaparak özel güçlere kavuşup Superman'le bizzat kendisi de savaşır. Ancak bu Luthor'ın pis işlerinin ortaya çıkmasına ve holdinglerinin yıkımına neden olur. 
Umutsuz bir durumda görünse de IO'sü hayli 
yüksek olan Lex dünyanın en ölümcül suçlusu 


olmayı sürdürür. 1986'dan önceki senaryo dizidekine daha yakın. Superboy ile Smallville'de tanışan Lex gücüne hayran kalır. Superboy da 
onun zekasından etkilenmiştir. Arkadaş olurlar 
ve Lex onun kriptonite olan zaafı için bir tedavi 
ararken laboratuarda çıkan bir kazada tamamen 
kel kalır, Bu olaydan sonra ise Superman'in ebe- 


di düşmanı olur. 
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Yukarıdaki Smallville hediyeleri, 
nketimize katılarak doğru cevap 
veren okuyucularımıza verilecektir. 
Yapılacak çekiliş sonucu kazananlar 
25 Aralık tarihinde www.enbce.com 
adresinden duyurulacaktır. 


SORU: Smallville Lisesi okul gazetesinin 
adı nedir? 

a) Smallville Weekly 

b) Torch 

c) School Times 
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NIP / TUCK 


Sınır tanımayan 
estetik cerrahlar 


“Nip/Tuck” sıradan bir televizyon dizisi olmanın çok ötesinde. 
Estetik cerrahi konulu ön planda akan hikâyenin ardında yaşamın 
tüm detaylarına dair göndermeler, sorgulamalar yer alıyor. 


izi senaryosu yazmak riskli iş. Hele 

de işiniz Nip/Tuck gibi bir diziyi 

yazmaksa. Konu tıbbın üzerine en 

taruşılası alanlardan birisi: Estetik 
cerrahi. İnsanın kendi doğasına karşı çıkarak 
kendini baştan yaratmaya kalkışması. Herhangi 
bir talihsiz kaza sonucu ortaya çıkan korkunç görüntülerin ortadan kaldırılması işin bir tarafı. 
Ama bir de tamamıyla ruhsal takıntılar, toplumsal baskılar, roller sebebiyle insanın kendi bedenini değiştirme isteği var diğer tarafta. 

Nip/ Tuck'taki doktorlarımız işin bu tarafını 
iyice tartmak zorunda kalıyor. Tıbbi etik nerede 
ne kadarına izin verecek, estetik cerrahiyi sıradan bir ticari iş haline getiren ince sınır nerede 
bulunacak. Dizi bunları sorgulamak zorunda. 
Bir de her bölümde yapılan operasyonların detaylı olarak izleyiciye gösterilmesi var işin içinde. 
İşte dizinin altından kalkması zor yükü burada 
da kendini gösteriyor. Çok ciddi bir inceleme, 
araştırma ve danışmanlık hizmeti almak şart. 
Görüntüler gerçeğe uygun olmak zorunda. Ama 
bunlar işin teknik yanı. Çoğu zaman yapılan 
ameliyatlar sıradan bir übbi operasyonun ötesinde bir mana taşıyor. Sean ve Christian'ın yapışık siyam ikizlerini ayırma operasyonlarını 
hatırlayın. İki kardeşin kafalarından birbirlerine 
yapışık olması ve hayatta kalabilmek için birbir. 
lerine bağlı yaşamalarını düşünün. Ayrılacaklarsa bunun çok titiz bir çalışmayla, ince ince he 
saplanarak yapılması gerekiyordu. 

Dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmamıştır. 
İkizlerin yapışık başlarına neşterle çizilen ilk çizgi ile ortaya çıkan aslında bir nevi uzakdoğu felsefesinin ürünü ying ve yang şekliydi. Beyaz ve 


di 94 cvece 


siyahın, karanlık ve aydınlık'ın kısacası tüm zıtlıkların bir aradaki dengesini simgeleyen işaret 
yani. Biri olmadan diğeri olamayacak iki farklı 


kavram. Tam bu ameliyat öncesi Sean ve Christan da, Christian'ın Sean'ın eşi Julia'yla yıllar 
önce birlikte olduğunun ortaya çıkması sebebiy- 


le alt üst olmuş ve ayrılmaya karar vermişlerdi. 
Tıpkı ayırmak zorunda oldukları siyam ikizleri 
gibi. Ancak ayırmaya çalıştıkları ikizler birbirlerine yapışık olmadan hayatta kalamadı. Doktorlarımız da onları birlikte gömülmeleri için tekrar 
bir araya getirdi. Bu aslında onların da ayrılmalarının mümkün olmadığının sembolik bir anlatmıydı. Bu ve benzeri göndermeler Nip/Tuck'ı 
sıradan bir televizyon dizisi olmanın çok ötesine 
taşıyor. Ön planda akan hikâyenin ardında yaşamın tüm detaylarına göndermeler yapılıyor. Klişe bir lafla söylersek “felsefesi var” bu dizinin. 
Hemen her bölüme sızan ikili ilişkiler, insanın günlük hayatında karşılaştığı sıradan görünen ama aslında tüm hayatı açıklayan olaylar 
karşısında alması gereken tavırların sorgulanma- 


sı, inanç ve inançsızlığın sık sık iç içe geçmesi 


ip/Tuck'ı bu kadar çekici kılan unsurlar. 


1 OCAK 


Dizinin amacı belki de bu yüzden izleyeni sarsmak, şoka uğratmak. Yine klişe bir lafa başvurursak, Nip/Tuck “sarsıcı” sıfatını tam da bu 
yüzden layıkıyla hak ediyor. Her bölüm sonun: 
da seyirci, “Artık daha da fazla ne olabilir ki?”, 
derken bir bölüm sonra daha da fazlası daima 
bulunuyor. Son bölümlerde aldatma, arkadaşlık, seks, din, hayatın anlamı iyiden iyiye sorgulanırken, dizinin senaristlerinin başarısı bunu 
seyircinin gözüne sokmadan alttan akan bir metinle sadece hissettirerek yapmaları. Biraz abartarak söylersek belki de Nip/Tuck'ın her bölümünün ardından izleyici de şoka uğramış olarak 
kendisi hakkında bambaşka düşünerek kalkıyor 
beyaz ekranın karşısından. 


CNBCe ekranında bu ay ikinci sezonunu ta- 


ncü sezonda daha da 


mamlayacak olan dizi, 


şaşırtacak. Şimdiden merakla bekliyoruz... 
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SEZON FİNAL 
TLARALIK 


THE 4400 


Bilginiz ne kadar? 


“The 4400” sezon sonuna yaklaşırken iyice heyecanlı ve karmaşık bir hal 
almaya başladı. Dizinin geçen bölümleri üzerine bilginizi sınamakta fayda 
var. Bakalım, “The 4400”ü yeteri kadar dikkatle izliyor musunuz? 


1 - Richard Tyler, kaçırıldığını 
gördüğümüz ikinci kişi. Richard o sırada hangi savaşta yer 
alıyordu? 

a- 100 Yıl Savaşı 

b- Boer Savaşı 

& Kore Savaşı 

d-2. Dünya Savaşı 

2 - Kaçırılanlardan hangisine 
numara olarak 0002 verildi? 

a- Maia Rutledge 

b- Orson Bailey 

& Richard Tyler 

d- Hiçbiri 

3 - Lily Moore eve döndüğünde, ne değişmişti? 

a- Evi yenilenmişti 

b- Çocuğu ölmüştü 

& Kocası yeniden evlenmişti 


BE 96 ense 


d- Kocası başka bir ülkeye göç 


müştü 

4- 4400'den biri olan Orson 
Bailey'nin özel yeteneği nedir? 

a- Sadece düşünerek nesneleri 
yakmak 

b- Geleceğe ilişkin kehanetler- 
de bulunmak 

& Kollarıyla trafiği durdurmak 

d- Nesneleri zihniyle yerinden 
oynatmak 

5 - Ev almaya gittiğinde Lily 
Moore'un başına ne gibi tuhaf. 
lıklar geldi? 

a- Doğmamış bebeğinin düşüncelerini duyabilir 

b- Ev ona bir şeyler söyleyebilir 
& Emlakçının düşüncelerini 


okuyabilir 


d- Görünmez olabilir 

6 - Bir akıl hastanesinde kalan 
ve dönen 4400'den biri olan 
Tess Doerner ne yaptı? 

a- İnsanların zihinlerini kontrol etme gücünü geliştirdi 

b- Bir iletişim kulesinin krokisini çizdi 

& İncil'den bölümler okudu 

d- Hepsi 

7 - Richard, Lilly ve bebek Isabelle'in peşine düşen dini fanatik kimdi? 

a- Vaiz Michland 

b- Rahip Jeremiah 

& Peder Malachi 

d- Muhterem Josiah 

8 - Isabelle aşağıdaki olaylardan 
hangisine sebep olmadı? 

a- Ormandaki cinayet/intihar 

b- Dindar adamın kalp krizi 

«& Bir benzin istasyonundaki 
patlama 

d- Çabucak olgunlaşan ağaç çilekleri 

9 - Tom ve Diana'nın yeni patronu kim? 

a Devon Richards 

b- Nina Jarvis 

& Carl Morrissey 

d- Sam Ferrell 

10 - Maia arkadaşına gittiğinde 
küçük kızlar onunla hangi sanatçıyı sevdiği için dalga geçti? 

a- Frank Sinatra 

b- Dean Martin 

& Perry Como 

d- Charlie Chaplin 
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Gizlilik bozuluyor 


Komplo, Kara Yağ, Uzaylı Kelle Avcısı, Asi Uzaylı Klonlar... 
“The X-Files”ta geçen bu isimler zaman zaman akıl karıştırıyor. 
Ama dizinin mitolojisini anlamanın yolu da onları çözmekten geçiyor. 


KOMPLO 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan 
Komplo, insan ırkına hakimiyet sağlamak için 
uzaylılarla işbirliği yapan uluslararası bir grup. 
Komplo'nun insanların uzaylılar tarafından kaçırılmasında da parmağı var. Kaçırdıkları insanların vücutlarının uzaylı genetik materyali kaldırıp kaldıramayacağını test ediyorlar. Bu deneyler, arılar aracılığıyla yayılan bir enfeksiyon kul- 


lanarak insanları uzaylı köle ırkına dönüştürme 


planının bir parçası. Komplo aynı zamanda Kara Yağ'a karşı dayanıklı insan-uzaylı melezi yarat 
mak için “Saflık Kontrolü” adında bir proje üzerinde de çalışıyor. 

Birlikte çalıştıkları uzaylıların güvenilir olmadıkları ortaya çıkınca çeşitli ufak gruplara ayrılan 
Komplo, gizlice asi uzaylı klon grupları ve bir 
uzaylı şekil değiştiriciyle de çalışıyor. Komplo'nun belirli grupları Mulder'ın gerçeği ortaya 
çıkarma çabalarını desteklerken, diğer gruplar 


planlı bir şekilde onu yanlış yönlendiriyor. Sigara içen adam da bu gruba dahil. 


KARA YAĞ 

Kara Yağ, Uzaylı Kolonistler'in esas şekli. İlk 
olarak üçüncü sezonda, deniz yatağında İkinci 
Dünya Savaşı'ndan kalma uçak enkazını araştıran Fransız bir dalgıcın, pilotun hala yaşadığını 
keşfetmesiyle ortaya çıktı. Pilot, insanlar üzerinde hakimiyet kurma özelliği olan Kara Yağ sayesinde canlı kalmıştı. Ama Kara Yağ'ın yan etkileri maalesef son derece rahatsız edici. Yağ gözlerden akıyor ve üzerinde hakimiyet kurulan insan yoğun radyasyon patlamaları ateşleyebiliyor. 
Komplo yıllardır virüs enfekte edilmiş arılar aracılığıyla bu yağı yayarak, insanları itaatkar kölelere dönüştürme planı üzerinde çalışıyor. Bu durumla ilgili farkına varmadıkları durum ise Kara 
Yağ'ın aslında taşıyıcısını bir Gri Uzaylı'ya dönüştürme özelliğine sahip olması. Yağ serbest bırakıldığı takdirde bütün insanlık dev bir uzaylı 
fabrikasına dönüşebilir. 


UZAYLI KELLE AVCILARI 

Uzaylı Kelle Avcıları istilacı Uzaylı Kolonist 
ler'in bir başka şekli ve uzun zamandır aramızda 
yer alıyorlar. Şekil değiştiren uzaylı ödül avcıları- 
nın hepsi biraz Terminator'daki Arnold 
Schwarznegger'i andırıyor. Bu onların varsayılan görüntüleri, ama herhangi bir şey gibi görünebilme olasıkları mevcut. Şekil değiştirme yeteneklerini Kara Yağ'dan alıyorlar. Şekil değiştiri- 


ciler, koloni oluşturmayı hedefleyen uzaylılar 
için polis görevini görüyor. Görevleri uzaylıların 
kaçırma olaylarında arkalarında bıraktıkları de- 


TED ELLES 


GOLONIZATION 


lilleri temizlemek, direnişe son vermek ve asi 
uzaylı klonlarını yok etmek. 


ASİ UZAYLI KLONLARI 

Asi uzaylı klonlar dünyanın kolonist uzaylılar 
tarafından ele geçirilmesini engellemek için çalışıyor. Gerçek insanlardan kendilerini çoğaltan 
(Mulder'ın kardeşi gibi) bir klon ırklar. İnsanla: 
rı Kara Yağ'a dirençli kılmanın yollarını bulmak 
dahil birçok proje üzerinde çalışıyorlar. Amaçlarından biri de kolonist uzaylıların işine yarayabilecek, uzaylılar tarafından kaçırılmış insanları da 
yok etmek. Ana korkuları ise kolonist uzaylıların 
onları öldürmeleri için yolladıkları uzaylı Kelle 
Avcıları tarafından yakalanmak. Bir uzaylı klonu 
ensesine saplanan özel bir keskin obje ile öldürülebiliyor. Derileri delinirse de klonlar, insanlar için zehirli olan bir kimyasal salgılıyorlar. 
Klonlar zaman zaman Mulder'dan yardım iste 
meye çalıştı. Bir keresinde kız kardeşinin klonunu yolladılar, ama bu plan fena halde geri tepti. 
m ÖZEL BÖLÜM 
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Binbir surat 


Cartman 


Kovboy, Diş Perisi, Sumocu, İzci, Belediye Başkanı, Hip Hop, Alman, 
Travesti, Gaz Maskesi, Çarmıha Gerilmiş, General Lee Cartman ve 
diğerleri... Cartman ne giyerse giysin sonuçta ruhu Cartman ruhu... 


ric Cartman, nefret etmeyi sevdiğimiz 
çocuk; şişman, hain ve sevimsiz. Aynı 
zamanda ırkçı ve seksist, South Park'ın 
yaratıcıları Matt Stone ve Trey Parker, 
onu kılıktan kılığa sokmayı seviyor: Kovboy, Diş 
Perisi, Sumocu, İzci, Belediye Başkanı, Hip 
Hop, Alman, Travesti, Gaz Maskesi, Çarmıha 
Gerilmiş ve General Lee Cartman. Ama ne gi 
yerse giysin, sonuçta ruhu Cartman ruhu. 

Eric, her şeyden önce “şişman çocuk”, öteki 
çocuklar da kilosu yüzünden hep onunla alay, 
hatta hakaret ediyor. Malum, South Park'çıların 
ağzı bir hayli bozuk. Üstelik de aptal, her şeyi 
birbirine karıştırıp tam bir budala durumuna 
düşmesi işten bile değil. Aile durumu da karışık; 
babasının kim olduğunu öğrenmeye kalktığın- 


da, hermafrodit annesi Liane'ın aynı zamanda 
babası olduğunun farkına vardı. Tek çocuk ol 
duğu için çok şımartılıyor. Yediği önünde yemediği ardında. 


Mi 100 cuce 


Cartman aptal dedik ama, neyin işine geldiğini hemen anlayıp ona göre davranma gibi bir 


marifeti de var. İnsanları kızdırıyor, örneğin, Yahudilerle ve fakirlerle uğraşıyor. Hayali, bir milyon dolar sahibi olmak. Gerçi “Cartmanland”de 
parayı aldı ama, bu da ayrı bir hikâye. Bir mik 
yon dolara kavuşmak için düşündüğü yöntemlerden biri de, bir kilise kurup Tanrı adına bagışlar toplamaktı. Tabii hepsini cebine atma koşuluyla. Cartman kadınlara da tepeden bakıyor 
ve ayrıca bir kontrol manyağı, bir şey onun istediği gibi olmazsa, kıyamet kopuyor. 

Eric Cartman, sekiz yaşındayken tanıştığımız, 
I Temmuz doğumlu bir “pislik” sonuçta. O, 
Stone ve Parker'ın hedef aldığı, eleştirdiği her şeyin vücut bulmuş hali sanki. Gerçi South Park 
halkı da zaman zaman olmadık şeyler yapar 
ama, kimse pislik söz konusu olduğunda Cart 
man'ın eline şu dökemez. Neymiş öyleyse? Onu 


izleyelim, amia yolunu izlemeyelim. 


> RÖPORTAJ 


———— m a m. 


İZ RÖPORTAJ 


TI 


“Erkeklere karşı alaycı davranmakta iyiyimdir. Onlarla takılmanın en iyi yolu bu, 
çünkü bundan hoşlanıyorlar. Öyle sessiz, iffetli, küçük kızlardan hoşlanmazlar.” 


ki, Fox yöneticileri benimle birlikte bir alışveriş 
merkezine gelse, diziyi kaldırdıklarına çok üzülür. İnsanlar hâlâ diziyi çok seviyor ve bitmesine 
üzülüyor. Fox ise onu çok karmaşık buldu, degiştirmek istediler. Asıl değiştirmek istemeleri- 
nin nedenleri onu siyasi bulmaları. Dizinin senaristlerinden Jim (Cameron) bir süre önce bana bir Dark Angel filminden söz etti ama şimdi 
Fathom'ı yapıyormuş. Doğrusu çok de hevesli 
değilim, o karakteri oynadım, bitti. Hiç değilse 
artık yılın 10 ayı Vancouver'de yaşayıp kafamı 
kaldırmadan çalışmam gerekmiyor. Daha rahat 
bir hayat sürüyorum.” 

Dark Angel'da canlandırdığı, genetik olarak 
gü 


Hal 


endirilmiş karakteri Max, çocukken gözeti- 
mi altında olduğu askerlerin elinden kaçıyordu. 
Seatle'ın kasvetli, fütüristik bir versiyonunda yaşayan Max Guevara, laboratuardan kaçtıktan 
sonra, suça karşı hiç durmaksızın mücadele 


eden siber gazeteci Logan Cale'le birlikte çalışıyordu. Fox dizinin sezon prömiyerini garip bir 
kararla, Başkanlık müzakereleri ile aynı akşama 
koymuştu. Ancak dizinin bu sayede muazzam 
reyting alması, sağlam bir başlangıç yapmasını 
da sağladı. Ancak Dark Angel, Alba'ya şöhreti 
getirirken, dedikodu gazetelerinin ağzına da düşürdü. Logan Cale'i oynayan rol arkadaşı Michael Weatherly ile (aslında tekerlekli sandalyeye 
mahkum değil) açıkça flört ettikleri öne sürüldü. 
Gerçi aralarında 13 yaş fark vardı ama, Weatherly bir önceki dizisinin yıldızı ile de yıldırım 
nikâhı ile evlenmiş, aynı hızla boşanmıştı. Her- 


kes genç Jessica'nın kırılacağından korksa da, o, 
#ört kurallarını açıklayarak yüreklere su serpti: 
Çabuk boyun eğmemek, kalbini çabucak vermemek. Şimdilik bu ilişkiden bozulan bir nişanla 
kurtulduğu söyleniyor ama, bir rivayete göre de, 
yeniden barışmışlar. Jessica, “Erkeklere karşı 
alaycı davranmakta iyiyimdir” diyor. “Onlarla takılmanın en iyi yolu bu, çünkü bundan hoşlanı- 


yorlar. Öyle sessiz, iffetli, küçük kızlardan hoşlanmazlar.” 

Zaten erkekler, hele aktörler hakkında pek iyi 
fikirleri yok. "Kadınlardan çok daha nazlılar. 
Dark Angel'ın aksiyon sahneleri bayağı zorluydu 
ama elimden geleni yapıyordum. Bir aktrise kazayla vurursan, çoğu kez “Bir daha yapma” de- 


erkekler öyle mi? Buz koymaları gerekir, 20 dakika ara verip dinlenir ve röntgen çekilmesini isterler. İnanılmaz bir şey! Onlara boş vermeleri» 
ni söylerdim. Aktörler böyle oluyor işte!” Kendisi ise mücadeleden hoşlanan genç bir hanım ol 
duğu için, Into the Blue'nun finalini bile değiştirmek istemiş. 


BEYAZ ATLI 

PRENS İSTEMEZ 

“Bu 'tehlikedeki kız” meselesinden hazetmiyorum. Kendi 
başının çaresine bakan kızları severim. Aksiyonda da iyi olduğum 
bir dövüş 
sekansı koymalarını istedim. Kızlar fik 


için, filmin sonuna küçü 


min sonunda birinin gelip kızı kurtarmasından hoşlanmaz. Dublör koordinatörüyle oturup konuştuk, senarist Matt bir bölüm ekledi. Epey. 
ce tartıştık ama hiç değilse beyaz atlı prensim gelip beni 


<urtardığında bağlı değildim 
ve uyumuyordum. Başımın çaresine baküm yani.” Aslında en 


w 


sevmediği şey, insanların ona sa- 


dece güzel bir kız gözüyle bakma- 
ı. Çünkü Jessica Marie Alba, beş 


aşından beri oyuncu olmaya çalışı- 


Zİ 


Y 
yor. Meslek hayatı da, ilk oyunculuk 


a 


ersine girdiği 12 yaşından beri gi- 


a 


derek ivme kazandı. Başladıktan dokuz ay sonra bir menajerle anlaş- 


mış ve ilk filmi Camp Nowhe- 


mekle yetinir, durumu efendice kabullenir. Ama. 


re'de (1994) küçük bir rol almıştı bile. Derken, 
başroldeki oyuncu ayrılınca, saç rengi aynı diye, 
başrolü ona verdiler, Sonuç olarak karşımızda 
meslek tecrübesi hayli eskilere dayanan bir 
oyuncu var. “Bir obje haline getirilmek hoşuma 
gitmese de, şimdilik başka şansım yok sanıyorum. Tamam, erken başladım ama, meslek hayatında hâlâ yeni sayılırım. Yine de demir tavın- 
da dövülmeli. Küçük bir film yapıp oyunculuğumu göstereceğim ve varlığımın sadece mayo giymeme ya da beni kurtaracak erkeklere dayalı olmadığı günü bekliyorum.” 


ÜÇÜNCÜ KUŞAK MEKSİKALI 
Canını sıkan bir başka şey de, “Latina” imajı. 
“Babam Meksikalı ve çok esmer, annemse 
Fransız-Danimarka kökenli ve çok sarışındı. 
Bu yüzden bana da hep, beyaz çocuklarla 
takılan hademenin kızı Maria gibi roller 
gelmiştir. Ben Amerika'da doğdum. Sinema endüstrisi beni zorlayana kadar Latin 
bir kız olduğumu da hiç düşünmedim. 
Büyükbabam Meksikalı köklerini unut 
maya çalışırdı, çünkü çocuklarının kendilerini Amerika'da yabancı hisset 
melerini istemiyordu. Büyükannemle ikisi evde asla İspan- 


yolca konuşmazlardı. 
Mahallede İspanyolca duyarak büyüdüğüm için harika bir aksanım 
var, ama ne söylediğim hakkında en ufak 
bir fikrim yok. Şimdi, üçüncü kuşaktan bir Meksikalı olarak, 
ben kendimi nihayet o bağdan 
kopmuş hissediyorum. Ne yazık ki sinema dünyasında 

“Latina” aktrislere rol ver. 

mek, üzerinde konuşulmasa 


da, hep sorun olmuştur.” 


İZ FİLM DOSYASI: MARTIN SCORSESE 


Bir sinema ustası, 
bir sinema öğrencisi: 


Martin Scorsese 


Sinema öğretmeni olduğu kadar, aynı zamanda hevesli bir 
sinema öğrencisi de Scorsese; dünyada çekilen filmleri ve bir 
kitle iletişim aracı olarak “film”in gidişatını her zaman yakından 
takip ediyor. Martin Scorsese geçen ay yaptığı bir açıklamada, 
artık Hollywood stüdyolarının talep ettiği büyük 
prodüksiyonlara vaktini harcamak istemediğini, onun yerine 
bu yıl TV için yaptığı Bob Dylan belgeseli gibi belgesellere 
odaklanmayı düşündüğünü açıkladı. 


* 


talyan-Amerikalı bir ailenin çocuğu olan yönetmenin New York'a düşkünlüğünün ve İtalyan mahallesinde geçen çocukluğunun sinemasına etkisinden çok sık 

bahsedilmiştir. Öyle ki sinemasını özel olarak takip etmemiş çoğu izleyici onu 

zihnine “sert New York filmlerinin ve gangster filmlerinin yönetmeni” olarak 

kazımış olabilir. Doğrusu gerçekten de Scorsese'nin gangster filmi türüne katkıları görmezden gelinecek gibi değil, ama hakkında sıkça “yaşayan en büyük film yönet 
meni” tanımlaması sarf edilen bir sinemacıyı tarif etmek için hayli dar bir çerçeve. 
Onun her yeni işini merakla bekleyen, filmografisini sıkı sıkı takip eden bir izleyici için, 
Scorsese'nin filmleri kestirme yoldan açıklaması pek kolay olmayan bir “sinemasallık”la sıkı sıkı sarılı. Gerek sahnelerinin tasarımında, gerek dikkat çekici kamera kullanımında, gerek oyuncularından aldığı performansta, gerekse görsel ve anlatımsal olarak her zaman “yeni”yi aramasındaki o dinamik sinemasallık, hayranlarında “Scorsese 
haber programı çekse izlerim”e varan bir güven ve etki yaratıyor. 

İlginçür, aslında Scorsese de bu iddiayı sıkı bir sınava tabi tutacak kadar farklı türler 
de ve alanlarda çalışan bir sinemacı. Scorsese'nin elinden çıkan her şeyi izlemek istiyorsanız, sizi bayağı bir yolculuk bekliyor demektir: Sadece New York'un İtalyan mahallesindeki gangsterlerin dünyasında gezinmek şöyle dursun, sadece New York'ta, sadece Amerikan kıtasında ya da sadece yirminci yüzyılda bile çakılı durmayacaksınız (örneğin Scorsese'nin 80'ler sonrası işlerinden dönem filmi Age of Innocence ve Tibet'te 
geçen Kundun, yönetmenin çok bilinen çizgisinden hayli uzak)... Hatta, sadece dramatik film bile izlemeyeceksiniz. Çünkü Amerikan sineması ya da klasik İtalyan sineması 
üzerine belgesellerden (A Personal Journey with Martin Scorsese Through American 
Movies ve Il Mio viaggio in Italia) tutun da müzik belgesellerine, hatta Armani ile yapıl 
mış bir sohbete kadar, Martin Scorsese hayranlarının önünde uçsuz bucaksız sinemasal coğrafya uzanıyor. Yönetmenin sinema zevki ve iştahı çok geniş bir alana yayılıyor 
ve imzasını attığı hemen her filmde izleyicisine keyif verici şeyler sunuyor. 

Scorsese'nin sinema zevki ve iştahından bahsetmişken... Bunların muazzam bir sine 
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ma birikiminin meyvesi olduğunu söylemek lazım. Sinema 
öğretmeni olduğu kadar, aynı zamanda 
hevesli bir sinema öğrencisi de Scorsese; dünyada çekilen filmleri ve bir kitle iletişim aracı olarak “film”in gidişatını her zaman yakından takip 
ediyor. En takıntılı sinefilin bile hayretten ağzını 
açık bırakabilecek kadar sinema bilgisiyle donanmış bir yönetmen. 70'lerde Hollywood'un 
çehresini değiştiren bir sinemacılar grubu vardı; 
Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George 
Lucas ve daha sonra John Carpenter gibi yönet 
menlerden oluşan bu yeni nesil, sinema tarihi 
konusundaki bilgilerinden epey faydalanarak, 
hem film geleneklerinden beslenen, hem de yeni 
ve farklı görünen filmlerle Amerikan sinemasın- 
da bir dönüşüm yaratular. Scorsese muhtemelen 
bu grubun içindeki en koyu sinemaseverdi. 


NEW YORK SOKAKLARI 

Scorsese 60'ların sonunda çekmiş olduğu küçük bütçeli ilk uzun metraj filmi Who's That 
Knocking on My Door'un ardından, Boxcar 
Bertha ile adını duyurmuştu. Ama 
yönetmen olarak kendi kişisel imzasını oluşturmadaki ilk büyük adımı, 
hemen ertesi yıl çektiği Mean Streets 
ile attığı söylenebilir. Scorsese filmlerinde sıkça karşımıza çıkan o 
New York sokaklarını mesken tut 
muş şiddet dolu öykülerin klasik 
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bir örneği olan bu film, bugün 70'li 
yıllar Amerikan sinemasının en 
önemli örneklerinden biri ve Scorsese'nin ilk başyapıtı kabul ediliyor. 
Mean Streets ayrıca suçluluk duygusu ve arınma arzusu gibi temalar 
üzerinden, zaman içinde Scorsese'nin hayatında önemli yeri olan Katolik inancın da ilk örneklerini vermişti. O, “Benim bütün hayatım filmlerden ve dinden ibaret 
geçti. Sadece bu ikisi. Başka hiçbir şey yok,” diyor. Bunun en net sinemasal dışavurumu elbet 
te İsa'nın çarmıhta Şeytan tarafından kandırılmaya çalışılmasının, günaha davet edilmesinin 
öyküsünü anlatan The Last Temptation of 
Christ idi. Ama bu film dışında da günah ve günaha teşvik, suçluluk duygusu ve kefaret gibi temalarla ifadesini bulan, hissedilir bir Katolik doku var. Hatta bu doku arada bir sinemasının 
öbür baskın unsuruyla, şiddetle içiçe geçiyor. 
Örneğin Cape Fear'da hapisten yeni çıkmış Max 
Cody (De Niro), çevresine dehşet saçarken kor. 
kutucu tavırlarını İncil alıntılarıyla süslüyordu. 
Cody, intikam hırsını zorlamayla çarpık dini bir 
zemine çekerek, bir tür “arındırma” operasyonu 
kisvesine sokuyordu. Taxi Driver'ın unutulmaz 
karakteri Travis Bickle'ın başlıca tutkusu da böyle bir arıtma operasyonu gerçekleştirmekti: Bickle, bütün şehri pisliklerden temizlemek istiyordu. 

Adı sık sık “yaşayan en büyük film yönetmeni” gibi nitelemelerle birlikte anılan biri olarak, 
Martin Scorsese'nin bir kez bile Oscar alamamış olması ilginç ve üstüne hayli konuşulan bir 
konu. Scorsese şimdiye kadar Akademi tarafından beş kez En İyi Yönetmen ödülüne aday gösterildi: Raging Bull, Last Temptation of Christ, 
Goodfellas, Gangs of New York ve son olarak da 
The Aviator ile. Ama bir kez bile ödülü alamadı. 80'lerin en önemli birkaç fil 
minden kabul edilen Raging 
Bull'un yılında En İyi Yönetmen 
ödülü, Ordinary People ile ilk yönetmenlik denemesini yapan Robert Redford'a, Goodfellas'ın yılında 
ise, Dances with Wolves ile ilk yönet 
menlik denemesini yapan Kevin 
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Costner'a gitti. Geçen yıl Scorsese The Aviator 
ile adaydı, ancak bir kez daha ödül ona değil 
oyunculuktan gelme bir yönetmene, tecrübeli 
Clint Eastwood'a gitti (Million Dollar Baby ile). 


SIRADA BELGESEL VAR 

Bu büyük sinemacının bir En İyi Yönetmen 
Oscar'ı alması ihtimali artık daha da zayıflamış 
gibi görünüyor. Çünkü Scorsese geçen ay yaptığı 
bir açıklamada, artık Hollywood stüdyolarının talep ettiği büyük prodüksiyonlara vaktini harcamak istemediğini, onun yerine bu yıl TV için 
yaptığı Bob Dylan belgeseli gibi belgesellere 
odaklanmayı düşündüğünü açıkladı. Ve 17. yüzyılda Japonya'yı Hıristiyanlaştırmak için ülkeye 
giden Portekizli rahiplerin öyküsünü anlatacak 
olan Silence'ın son Hollywood filmlerinden biri 
olduğunu söyledi. Bu planına uysa bile, Scorsese 
hayranları için onun çektiği bir şeyleri izlemeye 
devam edebilecek olmak ferahlatıcı bir durum. 
Scorsese'nin popüler sinemaya Akademi'den En 
İyi Yönetmen heykelciği almadan veda etmesi 


ise, sinemaseverlere pek de uykusuz geceler geçir- 


tecek bir mefhum olmasa gerek: Nihayetinde sinema tarihine damgasını vurmuş Oscar'sız usta 
yönetmenler arasında onu Stanley Kubrick ve Alfred Hitchcock gibi isimler bekliyor. 

Kutlukhan Kutlu 
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Scorsese - De Niro filmleri 

Robert De Niro, 90'ların ortalarına kadar çoğu seyirci 
i lartin Scorsese sinemasının yüzü” anlamına 
geliyordu. Mean Streets ile başlayan sinemasal birlik - 
telikleri, Taxi Driver'da De Niro 'nun zihinlere kazınan 
Tı iVİS Bicki performansı ile perçinlendi. Scorseood un klasik müzikallerine şapka çı- 
K New York, New York'unda yine De Nire vardı. 
Sonra 1980'de, eski orta siklet boks sampiyonu Jake 
LaMotta'nın düşüşünü anlatan Raging Bull ile Scorsese-De Niro ortaklığı yeni bir başyapıta daha kavuştu. King of Comedy'de Robert De Niro, en ilgine ve et 
kileyici performanslarından biri olarak kabul edilen 
Rupert Pupkin karakterini canlandırdı (Martin Scorsese, Robert De Niro'nun kendi yönetimindeki en be- 
“gendiği performansınının King of Comedy deki Rupert 


“Pupkin tiplemesi olduğunu söylüyor). Sonra 1990'da 


Goodfellas geldi: Brookiyn'de yetişen Heny'nin gangsterlerin dünyasına girişini anlatan filmde De Niro, 
İ gangster dünyasına buyur eden Jimmy Connuyordu. İkilinin son birlikteliği, 1995 tarihli 
Casino oldu; De Niro bu filmde Sam Rothstein karakterini oynamıştı. 20 yılı aşan bu işbirliği, Robert De Niro'nun filmografisine çok sayıda unutulmaz karakter, 
üç Oscar adaylığı (Taxi Driver, Raging Bull ve © 
Fear) ve bir Oscar 7 
ödülü Ria | 7 

Bull) getirdi. De 


Niro, (o Scorsese 
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“The Good Thief” ustaca yapılmış, merakla izlenen bir soygun filmi. 

Artı puanı ise Nick Nolte. Nick Nolte'nin filmde canlandırdığı Bob; 

kısık sesi, içe gömük gözleri, kırışık yüzü ile çevresinde olduğu gibi 
seyircide de sempati uyandırıyor. 


yi soygun filmleri, seyircisini de kendisiyle beraber sürükler. Neil Jordan'ın The 
Good Thief'i de böyle bir film. Artı puanı ise Nick Nolte'nin oynadığı Bob karakteri. Bob, Nice'te yaşayan kıdemli bir soyguncu. 
Aynı zamanda iflah olmaz bir kumarbaz ve eroin müptelası. Buna karşılık disiplin ve şereften 
taviz vermiyor. Eleştirmen Roger Ebert'e göre, 
“yaralı bir Hemingway kahramanı”. İşin komik 
tarafı, herkes onu seviyor; polis şefi bile. Çünkü 
Bob iyi bir adam, iyi bir hırsız, bir centilmen. 

Şehre yeni gelmiş güzel bir kız olan 
Anna'yı (Nutsa Kukhianidze), “aracı'sının elinden kurtaran da o. Yaşlanmış, yorulmuş, aslında paradan çok güzelliğin ardında olan Bob, son bir soy: 
gun yapıp piyasadan çekilmeyi düşünüyor. İkili bir soygun - acaba hangisi 
gerçek? Güzellik avcısı Bob'un hedefi, 
bir Nice kumarhanesindeki değerli tablolar. Bütün soygun filmlerinde olduğu 
gibi, eski dostlarını kandırıyor, yeni 
adamları ikna ediyor. Aralarında, 
Bob'a hayran, onun yolunun yolcusu 
Paulo (Le Haine'den Said Taghmaoui) var, düşman cenahta da tablo taciri Ralph Fiennes. Üç 
tane de yönetmen: güvenlik sistemi canavarı 
Vladimir'de Emir Kusturica, ikizlerde Amerikalı 
ikiz yönetmenler Mark ve Mike Polish. Ne var 
ki, Bob'un yolunun günlük güneşlik olduğu da 
söylenemez. Koruması altına aldığı ama hep 
yanlış erkeklere takılan Anna ve her adımını 
kollayan yerel polis şefi arkadaşı Roger'ın 
(Teheky Karyo) varlıkları yetmezmiş gibi, ikizler 
de sorun çıkarıyor. 

Jordan, Nice'in yeraltı dünyasını bir şenlik yeri gibi önümüze seriyor. Onun gözü ve “ok 
maz”ları “olur”a dönüştürmekle tanınan benzersiz kameramanı Chris Menges'in kameraları, 
nefis bir gece alemi yaratmış. Bob'un önünde 
uzanan yeraltı karakterleri galerisinde her millet: 
ten adam var. O da böyle bir ekip seçiyor zaten. 
Nick Nolte'nin Bob'u kısık sesi, içe gömük gözleri, karışık yüzü ile çevresinde olduğu gibi seyircide de sempati uyandırıyor. Anası Fransız, ba- 


bası Amerikalıymış, öyle diyor. Ama hikâyesini 
er anlatışında bu hikâyeyi değiştiriyor. Monte 
Carlo'da geleceğini yakalamaya karar verince, 
endini karyolasına kelepçeliyor ve eroin alışnlığını, dondurma yiyerek geride bırakıyor. 

The Good Thief proje aşamasından itibaren, 
Jean-Pierre Melville'in Bob le flambeur'ünün 
(1955) tekrarsyapımı diye tanımlanmıştı. Melvil- 


€'in filmi, hem klasik Amerikan gangster filmlerine bir selam, hem de Fransız Yeni Dalga yönetmenleri için bir esin kaynağıydı. François 


Neil Jordan, Nice'in yeraltı dünyasını 

bir şenlik yeri gibi önümüze seriyor. 
Onun gözü ve “olmaz”ları “olur”a 
dönüştürmekle tanınan benzersiz 
kameramanı Chris Menges'in kameraları, 
nefis bir gece alemi yaratmış. 


Truffaut'yu 1955'te “İşte biz böyle filmler yapmalıyız!” diyecek kadar heyecanlandırmıştı. Jean- 
Luc Godard da A bout de souffle'da Melville'e 
rol vererek ona saygılarını sunmuştu. Ama The 
Good Thief'e, Bob le flambeur'ün tekrarfilmi gözüyle bakmak haksızlık olur. Melville'in siyahbeyaz filminin kahramanı (Roger Duchesne) 
kimseye açılmayan, şık, biraz da kaypak bir karakterdi. Nolte'nin Bob'u ise onun neredeyse zıt 
kutbu. The Good Thief'teki soygun, Bob le flambeur'dekinden çok daha görkemli, teknoloji kul 
lanımı, doğal olarak daha üst düzeyde. Her şey 


bir yana, Jordan'ın filminde umut var. 
Sevin Okyay 
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Önce “Mephisto” ardından “Hanussen”de Nazi soykırımının boyutlarını 
sorgulayan yönetmen Istvân Szabö, 2001 yapımı “Taking Sides”ta 
gerçek bir yaşam öyküsünden yola çıkıyor. 


acar Sineması'nın ustası İstvân 
Szabö, 1981 yılında En İyi Yabancı Film dalında Oscar kazandığı 
Mephisto adlı yapıtında, gerçek 
bir öyküden uyarlanan opera temelli senaryoda, 
Naziler ile işbirliği yaparak Almanya'nın en ünlü yıldızı olmak isteyen aşırı hırslı bir oyuncunun öyküsünü anlatmıştı. Büyük bir başarı kaza- 


nan 1988 yapımı Hanussen'de ise, Naziler'in 


hüsrana uğrayışını önceden görebilen ama şö 
ret sarhoşluğuna kapılarak kendi sonunu ön 
den kestiremeyen bir medyuma yer vermişti. 

2001'de Istvân Szabö, yine gerçek bir yaşal 
öyküsünden yola çıkarak Nazi soykırımının k 
yutlarını sorgularken, Ronald Harwood'un (T 
Pianist'in senaristi) senaryosu etrafında ulusla 
rası alanda değerli oyunculardan kurulu kad 
su ile İngilizce çektiği Taking Sides ya da 
Fall Furtwangler (ülkemizde Taraf Tutmak ad 
la bilinir) ile ustalığını onaylattı. 

Taking Sides, başlangıcındaki tereddütlü an 
ümından çok çabuk kurtularak, baskı altındi 


bir toplulukta ahlaki değerlerinden ödün verni 


TELLAN SKARSGÂRD. 


yen sorumluluk sahibi bir sanat 4 
çının direncini, güçlü bir oyunculukla ve kişisel çatışmaların 
padamaya dönüştüğü sahneleriykılan bir film. 


Berlin Filarmoni Orkestrası'nın : 


le ilgiyi sürekli 


ünlü şefi Wilhelm Furowangler 
(Skarsgard), hiçbir zaman Nazi 
yanlısı olmamış, hara Yahudi- 


lerin Almanya'dan gizlice kaç 


malarına 


gi 


H.A 
TAKING SIDES 


REALISE PAR İSTVÂN SZABÜ 


HARVEY KEMEL 


Furtwangler, Naziler'in sunduğu 
olanakları reddetmediği için bir 
işbirlikçidir. Sorgulama sürecini 
veren sahnelerde seyircinin sempatisi orkestra şefi üzerinde toplanır. Ancak filmin ilerleyen bölümlerinde bakışımız değişmeye 
başlar. Ahlaki değerler ve şeytan- 
la işbirliği arasında akılcı bir “ta- 


raf tutma” zorunluluğu yaratılır. 


yardımcı olan, fakat 
Nazi Kültür Bakanlığı'nın hizmetinde çalışmala 
rını yürüten ve -istemeyerek- Hitler'in hayranlığıkazanmış bir sanatçıdır. Savaş sonrasında 
Amerikan Ordusu tarafından, Nazi ideolojisi ve 


devletine hizmet etmişlerin yeni kurulmuş dev- 


etten arındırılması sürecinde komiteler oluştu. 
rulur. Bu komitelerden birinin soruşturmaları 
çerçevesinde subay Steve Arnold (Keitel) Berlin'e gönderilir. Furtwangler'in Naziler ile ilişkisi sorgulanmaya başlanır. Aslında, Steve Arnold 
daha Berlin'e ilk geldiği gün orkestra şefi hak 


kındaki kararını çoktan vermiştir. Ona göre 


“Taking Sides” baskı 
altındaki bir toplulukta 
ahlaki değerlerinden 
ödün vermeyen 
sorumluluk sahibi bir 
sanatçının direncini 
anlatırken ilgiyi sürekli 
ayakta tutan bir film. 


GÜZEL BİR FİLM YAPMAK 

Harwood'un aynı adlı kendi tiyatro eserinden 
senaryolaştırdığı metin, çok zekice ve seyirciyi 
içine çekecek biçimde kotarılmış. Yönetmen 
Szabo'nun filmdeki her ayrıntıda ustalıkla kont 
rolü elden bırakmayışı ve klasik müz ğin olağanüstü etkisine sıkça sarılması; hemen her filmin: 
de birlikte çalıştığı usta görüntü yönetmeni Lajos 
Koltai'nin hünerli çekimleri; dönem atmosferini 
yaratmada ünlü çevre tasarımcısı Ken Adam'ın 
büyüsüne başvurulması... Taking Sides'ta kamera arkasının bu mükemmel birlikteliğinin yanı 
sıra belleklere kazınan asıl etkenler, iki dev aktörün oyunculukları. Stellan Skarsgard'ın Furt 
wangler rolünde gururu elden bırakmayan, büyüleyici sanatçı tiplemesi ve Harvey Keitel'in subay karakterinde, “Batu Uygarlığı”nın sözde değerlerini kendine melek kostümü yaparak Al 
manya'ya intikam almaya gelmiş orta sınıftan bir 
Amerikalı'nın basit davranış kalıplarını olanca 
doğallığı ile sergileyen usta işi oyunculuğu. 

Filmin görüntü yönetmeni Lajos Koltai, Ekim 
2001'de INCAMERA derşisine yaptığı açıklamada şunları söyler: “Seyirciyi 1946 Almanya'sına taşıyarak, Furtwangler'in bir savaş suçlusu 
olup olmadığına onların karar vermesini istedik. 
Minimalist bir alıştırma yapmaktı amacımız. Işığı kullanışımızla, sözcüklerle bu öyküden bir 
kompozisyon yaratmaya çalışuk. Diyaloglar çok 
önemliydi, seyircinin sözcükleri tek tek dinler: 
ken bir yandan da oyuncuların beden diline ve 
gözlerindeki  parıltıya odaklanmalarını. istedik. 
Biz bir hikaye anlatarak küçük bir film yaptık.” 

Güzel bir film yapmak, bir sürü minik fikri biraraya getirebilmekle oluyor, belki de? 

Suha Çalkıvik 
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İyilik üzerine 
bir flm, 


“Altın Kalp” öyküsünü bir üçlemeye çevirdi. Dizinin ilk ayağı bu ay izleme 
olanağı bulacağımız “Breaking the Waves”. 


ars von Trier “üçleme” fikrini pek seviyor. Hatta aslına bakarsanız sinema 
okulunda okurken çektiği ilk fimlerini 
ve televizyon projelerini saymazsanız 
her filmi bir üçlemenin parçası. Şu sıralar sine 
malarda gösterimde olan son filmi Manderlay, 
yönetmenin “Fırsatlar Ülkesi ABD” üçlemesi 
nin ikinci ayağı (ilki Dogville'di anımsanacağı gibi). Yıllar önce The Element of Crime adlı ilk 
uzun metraj filmiyle başlayan ve önce Epidemic, 
ardından da Europa ile devam eden ilk üçlemesinin başlığı ise “Avrupa” idi. Arada bir üçleme 
daha bitirdi von Trier: “Altın Kalp” üçlemesi. 
Bizi ilgilendiren de bu üçlemenin ilk ayağı olan 
ve bu ay içinde izleme olanağı bulacağımız Breaking the Waves. 
Filmin çıkış noktasını yönetmenin ağzından 
Stellan Skarsgârd 
ve Emma Watson 


“Breaking the 
Waves”te. 


LARS VON TRİER 


öğrenelim isterseniz. “Uzun süredir 'iyilik” üzerine bir film yapmak istiyordum. Küçükken bir kitabım vardı: 'Altın Kalp” adında bir çocuk kitabı. Cebinde ekmek kırıntılarıyla ormanda dolaşmaya çıkan küçük bir kızın öyküsünü resimlerle 
anlatıyordu kitap. Uzun lafın kısası, kız o kadar 
iyi yürekliydi ki, öykünün sonunda, ormanın 
öte yakasına vardığında, ne elinde, ne de üstün 
başında bir şey kalıyordu. İşte Breaking the Waves'teki Bess bu kitaptaki altın kalpli kızın ta 
kendisi.” 

Yönetmenin büyük ölçüde tek başına belirlediği Dogma kurallarına göre çektiği ilk ve son 
film olan The Idiots ve tamamı dijital imkanlar- 
la kotarılan ilk yapımlardan biri olan müzikal 
dram Dancer in the Dark, “Altın Kalp” üçlemesinin diğer filmleri oldu. Breaking the Waves 
tam olarak Dogma kurallarına uygun bir film 
değil belki, ama kesinlikle ortak bir görselliğin 
eseri. Bu da bizi von Trier'nin üçlemelerindeki 
dil bütünlüğü meselesine getiriyor. Ger- 


çekten de ilk üçlemesini oluşturan film- 


İBRE AKING THE WAYES ler, yönetmenin mükemmeliyetçiğinin 
eee olunı çizen özenli bir sinematografiye 


sahipken; “Altın Kalp” üçlemesini oluşturan filmler el kameraları, hayatın içinden alınmış izlenimi veren doğal görüntüleri ve Dogma kurallarının belirlediği esaslara yakın tekniklerle çekilmiş 
filmlerdi. Son üçlemesinde ise teatral 
bir anlatımın sinemadaki olanaklarını 
deniyor yönetmen. Akla ilk gelen isimler de 
Brecht, Grotowski ve Thornton Wilder oluyor 
haliyle. 

Emrah Kolukısa 


“Küçükken bir kitabım vardı: 
“Altın Kalp” adında bir çocuk 
kitabı. Kız o kadar iyi yürekliydi 
ki... İşte “Breaking the 
Waves”teki Bess bu kitaptaki 
altın kalpli” kızın ta kendisi...” 


Hollandalı Ben Verbong imzasını 
taşıyan “Het Meisje Met Het Rode 
i Haar/The Girl With The Red Hair,2. Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı mücadele veren Hollanda- 
| lı 3direnişçilerin öyküsünü anlatıyor. 
Hannie 


Direnişin liderlerinden 
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Eric Rohmer'in sondan bir önceki 
filmi olan “LUAnglaise Et Le 
Duc/The Lady and the Duke” yönetmenin DV ile çektiği etkileyici 
bir dönem filmi. Grace Elliot'ın anılarından hareketle çekilen film, 


Fransız Devrimi sırasında Paris'te sı- 


Schaftın hayat öyküsünü geri dönüşlerle anlatan film, gerçeklere dayanan bir senaryodan hareketle çekilmiş. Hannie'nin en yakın arkadaşlarından birinin ağzından anlatılan öykü, dönemin Heollanda'sına 
dair gerçekçi bir resim çiziyor. 


kışıp kalan İskoçyalı aristokrat Gra- 


ce Elliotın başından geçenleri anlauyor. Bir yandan eski sevgilisi Orleans Dükü Philippe Egalite ile olan 
ilişkisi, bir yandan Paris sokakların- 
da süren devrim, Grace için her şe- 


yi olabildiğince karmaşıklaştırır. 


İnsanlar konuşa konuşa 


Yazarlıktan gelen yönetmen Eric Rohmer, filmlerinde diyaloglara neredeyse 
görsellikten fazla önem verir ve hemen hemen hep aynı kişilerle çalışır. 


Fransız Yeni Dalgası'nın kurucularından, yedi yıl 
Cahiers du Cinema'nın editörlüğünü yapmış Eric 
Rohmer, L'Anglaise et le Duc'te (2001) kamerasını 
Fransız Devrimi'ne çeviriyor. Yönetmen, devrim 
sırasında Paris'te mahsur kalmış İskoç saraylısı, 
Kral XVI. Louis'nin kuzeni ve vaktiyle Orleans 
Dükü'nün metresi olan Grace Elliott'ın anılarını 
sinemaya uyarlamış. Lafın kısası, aşina Rohmer 
arazisinde değiliz. Kendisi, 1978 yılında, 50 yıllık bir 
meslek hayatının ortasındayken de benzer bir filmi, 
Percival le Galloise'ı yapmıştı. Sonra 20 yıl süreyle 
arihi filmlerden uzak durdu. Biri komedilerle 
meseleleri, digeri de dört mevsim hikâyelerini 
içeren iki dizisini yapmayı sürdürdü. Yazarlıktan 
gelen Rohmer, filmlerinde diyaloglara neredeyse 
görsellikten fazla önem verir. Hemen hemen hep 
aynı kişilerle çalışır. Çağdaş ilişkileri 
kahramanlarının ağzından, kılı kırk yararcasına 
inceler ama, nedenleri saptamaz. Münzevi olmasa 
da kendini geride tutan, gerçek adını bile saklayan 
Rohmer, daha bunun moda olmadığı günlerde 
çevreye tutkuyla bağlı olduğu için egzantrik 
sayılmıştı. 
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Bergman oyuncusu 


İsveçli aktör Max von Sydow'u iki 
kelimeyle tanımlamak gerekse, en 
doğrusu “Bergman oyuncusu” demek 
olur herhalde. 


Stockholm'da Kraliyet Tiyatro Okulu'nda eğitim 
görüp ilk filmini de orada çeviren Max von Sydow, 
27 yaşında Malmö'ye taşınınca Ingmar Bergman ile 
çalışmaya başladı. İlk ortak çalışmaları The 
Seventh Seal / Yedinci Mühür'ün ardından bir 
düzine film daha yaptılar. Oyuncu olarak adını 
ülkesi dışında da duyuran aktör, 1.90'a varan 
boyuyla, daha çok sert ve baskıcı karakterleri 
oynadı. The Touch / Temas'tan (1971) sonra hiçbir 
Bergman filminde rol almayan Von Sydow, mini TV 
dizisi Den Goda Viljan'da (1992) ustayla buluştu. 
Filmi Bille August yönetiyordu ama, senaryo 
Bergman'ındı. Onunla yaptığı filmlerdeki 
olağanüstü performanslarına rağmen tek Oscar 
adaylığı da, yine August'un yönettiği Pelle the 
Congueror / Fatih Pelle (1987) ile geldi. Max von 
Sydow, hem Tanrı'yı (The Greatest Story Ever Told|, 
hem de şeytanı (Needful Things) oynamış ender 
aktörlerden biri. 


Tu suerte nos pertenece, 
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2002 Sundance Film Festivali'nde 


prömiyer yapan “Intacto”, izleyiciyi 
Y 'yıcıyı 


kovulunca yetenek avcılığı yapmaya 
başlar ve sıradışı şansı olan insanlarbahislere katılır. Max Von 
Sydow'un unutulmaz performansla- 


şans ve kader üzerine saplantılı bir la 
grup insanın yaşamlarına tanık ediyor. Şansın özel bir yetenek, tanrı rından birini sergilediği film psikovergisi bir özellik olduğuna inanan | lojik derinliği de olan sürükleyici bir 
Federico, çalıştığı kumarhaneden yapım. 
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Hirokazu Koreeda'nın son filmi “Dare mo Shiranai / Nobody Knows”, 
Japonya'da “Terk edilen dört çocuk 
vakası” olarak bilinen gerçek bir olaydan esinleniyor. Oğlu Akira'yla bir- 
“likte yeni bir eve taşınan Keiko'nun 


önemli bir sırrı vardır. Bu sır, Ket- 


ko'nun her biri başka bir adamdan 
olmak üzere üç çocuğu daha olduğu: 
dur. Bir sabah uyandıklarında annelerini geride bir mektup ve bir zarf 
dolusu para bırakarak gitmiş bulan 
çocuklar, yalnız başlarına yaşamanın 
yollarını bulmaya çalışırlar. 
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yor. Bir otoyolda trafik kazası geçi- 


Kadrosunda sayısız yıldız Oyuncuyu 
barındıran “Its A Mad, Mad, Mad, ren Smiler Grogan ölmeden önce 
Mad World”, ünlü yapımcı ve yö- sakladığı yüklü miktarda paranın yenetmen Stanley Kramer'in imzasını rini söyler ve bunu duyan herkes bir 
taşıyor. Süper geniş ekran Cinerama anda çılgın bir yarışa başlar. Hızlı 
formatına uygun olarak çekilen fil (o bir tempoda akan film her anı kah- 


min tamamına yakını yollarda geçi- (o kahayla yüklü başarılı bir komedi. 


Dokuz kez Oscar adayı 


Dokuz kez aday olduğu Oscar'ı iki kez alan Spencer Tracy, Laurence Olivier ve Marlon 
Brando ile birlikte, sinemanın en iyi üç aktöründen biri sayılıyor. 


Adam olmayacak bir çocuğa benziyordu, 15 ayrı 
ilkokuldan atılmıştı. Derken Spencer Bonaventure 
Tracy, münazara denen şeyi keşfetti ve oyunculuğu 
bu yeteneğinin doğal bir uzantısı olarak gördü. Ne 
yazık ki yıldız kumaşına sahip değildi. Tıknazdı, yüz 
hatları sertti, üstelik de aksiydi. İlk olarak, haftada 
10 dolara R.U.R.'da bir robot olarak sahneye çıktı. 
Broadway'e geçti ama, stüdyolar onun testlerini 
ısrarla geri çevirdiği için uzun süre filmlerde rol 
alamadı. Nihayet John Ford'un ısrarıyla Fox onu 
hapishane dramı Up the River'ın başrolünde oynattı. 
Özellikle yıllarca kontratlı oyuncusu olduğu MGM'in 
seksapeli olmayışından şikayet ettiği Tracy, yine de 
devrin en beğenilen kadınlarından birini kendine 
âşık etmekten geri kalmadı. Mutlu evliliği sürerken 
1942'de tanıştığı Katherine Hepburn ile efsanevi bir 
aşk yaşadılar, ama inançlı Katolik Tracy, karısından 
boşanmadı. Oyunculukları ve aşklarının sihri 
sayesinde, birlikte oynadıkları dokuz filmde çok 
başarılı oldular. Spencer Tray, dokuz kez aday 
olduğu Oscar'ı iki kez alarak, Laurence Olivier ile 
paylaştığı bir rekora erişti. Kendisi Olivier ve Brando 
ile sinemanın en iyi üç aktöründen biri sayılıyor. 
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Film topu topu 52 kişilik bir nüfusa | satın alınmasıdır. İşin tuhafı bileti 
sahip olan küçük İrlanda kasabası alan her kimse sesini çıkarmamakta 
© Tulaigh More'un bir anda ülke gün- ve bu da kasabaya olan ilgiyi arür 
 deminin ortasına oturuvermesini o maktadır. Oysa hiç kimsenin farkınkonu ediniyor. Bunun nedeni yedi oda olmadığı şey, bileti çok kısa bir 
milyon sterlin değerindeki piyango- süre önce hayata gözlerini yuman 
yu kazanan biletin Tulaigh More'da Ned Devine'in almış olduğudur. 
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“Bağımsız” bir çift 


Genellikle bağımsız filmlerde 

oynamayı tercih eden Catherine 
Keener ile kocası Dermot Mulroney'i | 
“Lovely and Amazing” adlı filmde 
birlikte izleyeceğiz. 


İkisi de daha çok bağımsız filmlerde 
oynamalarıyla tanınıyor. Catherine 
Keener ile ondan üç yaş küçük Dermot 
Mulroney, 15 yıl önce evlendiler. Mutlu 
bir beraberlikleri ve Ciyde adında bir 
oğulları var. 1987 yılında, Survival 
duest'i çevirirken tanıştılar. Keener, 
Parker Posey ile birlikte Amerikan 
bağımsız sinemasının kraliçelerinden 
biri, yönetmen Tom Di Cillo'nun da 
ilham perisi. Kocası Mulroney gibi o da 
Di Cillo ile sık sık çalıştı. Mevcut en 
yetenekli ve çalışkan aktrislerden biri. 
Her ne kadar 2000 yılında Being John Malkovich ile 
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ına aday olmuş 
olsa bile, kocası gibi o da kadri kıymeti bilinmemiş 
İrlanda asıllı Dermot Mulroney ise 
hem birbirinden çok farklı karakterlere can 
vermesiyle, hem de iyi-kötü demeden pek çok 


oyunculardan. 


Lovely. N 
&Amazind X 


Los Angeles'ta yaşayan Jane Marks, 
biri evlatlık üç kız annesi orta yaşlı 
bir kadındır. Yağlarını aldırmak üzere bıçak altına yatan Jane, ameliyat 
sonrası bazı komplikasyonlar belirince hastanede yatmak zorunda ka- 


lir. Siyahi kökenli küçük Annie'den, 
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| İşinden kovulduktan sonra karısıyla 


rolleri değişmek zorunda kalan Jack 
her gün evde kalıp çocuklara bakma- 


i ya başlar. Büyük bir reklam ajansın- 


da iş bulan karısı Caroline ise her 
sabah işe gitmekte ve para kazanmaktadır. Ev işlerinin tahmin etti- 


, filmde oynamasıyla tanınıyor. Popüler 
Young Guns da, Longtime Companion da, 
parlak performanslarına rağmen ona şöhret 
getirmedi. Bugüne kadar en çok dikkati çeken rolü, 
My Best Friend's Wedding'de, Julia Roberts 
karakterinin arkadaşı ve sevgilisi Michael oldu. 
Keener ve Mulroney'i, Nicole Holofcener'in Lovely 
and Amazing adlı filminde birlikte izleyeceğiz. 


aktris olmaya çalışan güvensiz Elizabeth'e ve mutsuz bir evlilik yaşayan 
Michelle'e kadar tüm Marks ailesinin irili ufaklı krizlerini anlatan “Lovely and Amazing”, iç içe geçen öyküleri ve başarılı kurgusuyla özgün 


bir film. 


ginden daha zor ve karmaşık oldugunu gören Jack, kendine güvenini 
iyice yitirecek ve komşu evkadınlarıyla poker oynamaya başlayacaktır. 
Michael Keaton'ın başrolünü oynadığı “Mr. Mom” ironi dozu yüksek 
bir aile komedisi. 
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Andrzej Wajda ulusal anlamı çok 


büyük olan ünlü bir şiiri beyazperdeye uyarladığı 1999 tarihli filmi “Pan 
Tadeusz / The Last Foray in Lithu- 
" ania”da, yüzyıllar öncesinde geçen 


bir öyküyü anlatıyor. 400 yıl boyun- 


.& ca tek bir devlet gibi bir arada varlı- 


| Henry Fieldine'in 1742 yılında 
yayımlanan klasik romanı “Joseph 


B Andrews”un sinema versiyonu olan 


film Tony Richardson'ın imzasını 
taşıyor. Sıradan bir uşakken Lady 
ç | Booby'nin özel hizmetkarı olan genç 
İ Joseph, efendisinin tüm baştan çı- 


ğını sürdüren Litvanya ve Polonya, 
1795 yılında saldırgan sınır komşuları tarafından ayrılmaya zorlanmış 
ve eski güçlerinin çok ötesine düşmüşlerdir. Bu dönemde Polonya'ya 
destek olan tek ülke Napoleon yönetimindeki Fransa olmuştur. 


karma manevralarına rağmen, kendisi gibi bir hizmetli olan sevgilisine 
sadık kalmaya çalışır. Bir başka Fielding klasiği “Tom Jones”un ardından yine güçlü bir filme imza atan 
Richardson, bu kez başrolü Peter 
Firth'e vermiş. 


Uçuk büyükanne 


Az sayıda filmde hatırdan çıkmayacak oyunlar sunan İngiliz komedyen Beryl Reid, 
beyazperdede daha çok yaşlı, hafiften uçuk hanımları canlandırdı. 


Mesleğe 16 yaşında başladı, altmış yıl devam etti. 
İngiliz komedyen Beryl Reid, radyoda, sahnede, 
sinema ve televizyonda çalıştı. Ne yazık ki filmlerinin 
sayısı nispeten azdır. Biz bu ay onu Joseph 
Andrews'ta, Lady Booby'nin (Ann-Margret), filme 
adını veren kahramanına hayran hizmetçisi olarak 
izleyeceğiz. Resmi eğitimi olmadığı halde 
Londra'daki Ulusal Tiyatro'ya komedyen olarak 
katıldı. İlk büyük başarısı BBC radyoda Educating 
Archie ile geldi. Sinemaya 1954 yapımı The Belles of 
St. Trinian's ile başladı. Az sayıda filmde hatırdan 
çıkmayacak oyunlar sundu. Daha çok, The 
Beiderbecke Tapes (1987 - TV) ve Tinker, Tailor, 
Soldier, Spy'da (1979, mini dizi) olduğu gibi, yaşlı, 
hafiften uçuk hanımları oynadığı halde, The Killing of 
Sister George'da, sahnedeki lezbiyen radyo yıldızı 
rolünü sinemaya da taşımıştı. İskoç anne-babanın 
kızı Beryl Reid, 16'sında evi terk edince bir revüye 
başvurdu, kabul edildi. Okuma güçlüğü çekerdi, 
senaryoları ezberlemek ona zor gelirdi. Son yıllarını, 

Thames kıyısındaki, daire şeklinde odalardan oluşan 
Honeypot Cottage'da, evlat edindiği 10 sokak 
kedisiyle geçirdi. 
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Sarışın Danimarkalı 


Stellan Skarsgârd her tür karmaşık karakteri ölçülü biçimde sunmasını 
sağlayan sakin bir güce sahip ender aktörlerden biri. 


Ülkesi dışındaki sinema seyircileri onu 
Lars von Trier'in filmi Breaking the Waves 
ve Gus van Sant'ın Good Will Hunting'i ile 
tanıdı. Danimarkalı Stellan Skarsgârd, 
oynadığı film ister iyi ister kötü olsun, her 
tür karmaşık karakteri ölçülü biçimde 
sunmasını sağlayan sakin bir güce sahip 
ender aktörlerden biri. Bu sayede birkaç 
“fiyasko”dan da kendini kurtarmıştı. 
Ülkesinde, TV dizisi Bombi Bitt och jag'la 
star olduğunda, henüz bir yeniyetmeydi. 
Sinemaya 21 yaşında geçti, Stockholm'un 
Kraliyet Dramatik Tiyatrosu'nda yıllarca 
sahneye çıktı ve yönetmen Hans 
Alfredson'la birkaç dramda çalıştı. 
Bunlardan biri Den Enfaldige Mordaren, 
onu tavşan dudağı yüzünden konuşma 


zorluğu çeken Budala rolüyle, Berlin'de bir the Waves oldu. İstvan Szabo'nun Taking 

Gümüş Ayı getirdi. İki yıl sonra Philip Kaufman'ın Sides'ındaki (o da ayın filmlerinden) karakteri 

filmi The Unbearable Lightness of Being'deki küçük © orkestra şefi Wilhelm Furtwöngler ile de övgüler 
bir rolle, ilk kez ülkesi dışındaki seyirciler karşısına © aldı. Liam Neeson'a benzetilmekten şikayetçi, Peter 
çıktı. Sonra The Hunt for Red October'da oynadı. Stormare (Fargo ile 30 yıldır arkadaş. Karısı My ile 
Ama onu şöhrete taşıyan, ayın filmlerinden Breaking ( de otuz yıldır evli, altı çocukları var. 


Lars Von Trier'nin “Breaking the olmasıyla kabusa dönüşecek; kocası- 
Waves”i, 70'li yıllarda İskoçya'da, nın zorlamalarıyla başka adamlarla 
kendisinden yaşça büyük bir adamla | ilişkiler yaşamaya başlayan Bess çıl- 
i evlenen çocuk ruhlu, saf bir genç ka- o dırmanın eşiğine gelecektir. Emily 


i dının öyküsünü anlatıyor. Yaşadık. o Watson'ın çarpıcı bir performans 


i ları çevrenin tepkilerini toplayan ev- e sergilediği film, usta yönetmenin 
: lilikleri, adamın bir kaza geçirip felç (o çok ses getiren çalışmalarından biri. 


Tarihi gerçeklerden yola çıkan etmekle görevlendirilen Albay Steve 
“Taking Sides”, 2. Dünya Savaşı sı: o Arnold, yaptığı soruşturma sırasınrasında Nazilerle yakınlığı yüzünden oda bazı bilgilere ulaşır ve hiçbir şesuçlanan ünlü orkestra şefi ve beste. yin aslında göründüğü gibi olmadıci Wilhelm Furtwângler'in yargı ğını anlar. Istvan Szabo'nun yönet 
Nİ önüne çıkarılma sürecini anlatıyor. o menliğini yaptığı filmde Harvey Kei- 
Onu yargı önüne çıkarıp mahkum tel ve Stellan Skarsgard başrollerde. 
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“K-Pax” adlı bir gezegenden geldiği- 


© ni iddia eden ve kapatıldığı akıl has- 


tanesinde kendisiyle ilgilenen dok- 


“tor hariç hemen herkesi hikayesine 


inandıran Prot, gerçekten başka bir 
dünyadan mı geliyor dersiniz? Yaşadığımız dünyaya ve her gün binbir 


türlü hengameyle geçen hayata farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak 
olan film, yazar Charles Brewer'in 
romanından beyazperdeye uyarlandı. Başlıca rollerini Kevin Spacey ve 
Jeff Bridges'in üstlendiği film, psikolojik derinliği olan güçlü bir drama. 


Kız mı, oğlan mı? 


12 yaşındayken “sekiz yaşında” bir oğlana benzeyen ve oyunculuk dünyasına adım 
atan Mary McCormack o günden beri mesleği sürdürüyor. 


Radyo şöhreti Howard Stern'in filmi Private 
Parts'ta, Stern'in karısı Allison'ı oynadığında, 
herkes ona gökten zembille inmiş muamelesi 
etmişti. Oysa genç aktris Mary McCormack, 
çocukluğundan beri oyunculukla ilgileniyordu. 
Sahnedeki ilk deneyimi için, “Şansa bakın ki, 
kasabadaki erkek çocukların hiçbiri şarkı 
söyleyemiyordu” diyor. O da başına şapkasını taktı 
ve Menotti'nin Noel operası Amahl and the Night 
Visitors'ta oynadı. “12 yaşındaydım ama, daha çok, 
sekiz yaşında bir oğlana benziyordum." Mary, daha 
sonra New Jersey'deki yerel tiyatrolarda çalışmayı 
ve eğitimini sürdürdü. Sonra da New York'a geldi, 
orada sahneye çıktı. Sinemaya, Miracle on 34th 
Street'in 1994'teki tekrar-yapımında küçük bir rolle 
geçti. 1999'da ise Cabaret / Kabare'nin Sally 
Bowles'u olarak Broadway sahnelerine adım attı. 
Televizyon dizilerinde de rol aldı; örneğin, mahkeme 
draması Murder One'ın zeki avukatı Justine 
Appletone ve Law & Order gibi dizilerin konuk 
sanatçısı olarak. Üç yıl önce, Steven Soderbergh'in 
filmi Full Frontal'da Julia Roberts, David Duchovny 
ve Catherine Keener'la birlikte oynadı. Biz onu 


K-Pax'te üç büyük oyuncunun, Jeff Bridges ve Kevin 
Spacey ile Desperate Housewives'ın yeni ev kadını 
Alfre Woodard'ın karşısında yeteneğini sergilerken 
izleyeceğiz. 


i SARALIK 


Son filmi “The Brothers Grimm? ile 
yine bir hayli yankı uyandıran Terry 
Gilliam, ünlü Monty Phyton ekolünün önde gelen isimlerinden biti. 
Onun 1985 tarihli başyapıtı “Brazil” 
ise fantastik mekanları, görkemli görüntüleri ve eşsiz tasarımıyla öne çı- 


kan fütüristik bir satir. Bilinmeyen 
bir gelecekte geçen “Brazil”, totaliter 
yönetimin sıkı sıkıya denetlediği bir 
ülkede absürd bir hata sonucu başlayan ironik bir kabusu anlatıyor. Gil 
liam'ın kendine has sinemasının en 


başarılı örneklerinden. 


15 ARALIK 


Yedi yaşındaki kızı Lucy ile birlikte Oodürmektedir. Ne var ki Lucy'nin zeyaşayan ve bir kafede çalışan Sam, ka gelişimi babasını geçecek ve küzeka özürlü bir adamdır. Kızını büyü çük kız bir sosyal görevlinin girişimtürken ona yardımcı olan ve çeşidi leri sonucu başka bir aileye verilecek: 
e psikolojik hastalıklarla boğuşsalar da | tir. Kızını almak için harekete geçen 

iam sam Onu asla yalnız bırakmayan arkadaş- Sam, takıntılı bir kadın olan avukat 


eve iza younasd 


| wee. | laryla, kendi halinde bir yaşam sür. Rita Harrison'dan yardım ister. 


Öfkeli bir aktör 


Bir ara oyunculuğu bırakacağı, artık sadece yönetmenlik yapacağını açıklayan 
Hollywood'un “öfkeli aktör”ü Sean Penn, neyse ki her iki mesleğini de sürdürüyor. 


Uzun süredir Hollywood'un “kötü çocuk”u sayılan © So Lovely'sinde oynadılar (Cannes'da ödül aldı), 
Sean Penn, sinema dünyasına ilk girdiği sıralarda, bunu The Game (David Fincher) ve U-Turn (Oliver 
“Yeni Robert De Niro” olarak takdim edilmişti. Hatta ( Stonel izledi. Sonra yine Nicholson'lı The Pledge'i 
sonradan ikisi Neil Jordan'ın We're No Angels'ında yönetse de, artık içimiz rahat. Sean Penn, 
rahip kılığına giren iki hapishane kaçağını da aktörlükten vazgeçmeyecek. 
oynadılar ama, film pek beğenilmedi. 
Aktris bir anneyle yönetmen bir babanın 
oğlu olan Penn l(kardeşi Chris de birinci 
sınıf bir karakter oyuncusul, önce hukuk 
eğitimini bir yana bırakıp tiyatroya gecti, 
sonra da New York'a gitti. 1981'de ilk filmi 
Taps'te oynadıktan bir yıl sonra Fast 
Times at Ridgemont High'la genç yaşta 
yıldızlık mertebesine erişti. The Falcon 
and the Snowman'deki casus rolüyle de iyi 
eleştiriler aldı, ne var ki Madonna ile 
evliliği işi bozdu. Münzevi ruhlu Penn'in 
paparazzilerle kapışmaları çok geçmeden 
şehir efsanesi boyutuna erişti, herkes 
onun büyük yeteneğini unuttu. Birlikte 
oynadıkları Shanghai Surprise'ın (1987) 
gişede çökmesinin ardından, evlilikleri de 
son buldu. Penn bir yıl sonra Colors'la 
yeniden ortaya çıktı. De Niro ile eşleşmesi 
de bundan sonra oldu. 1991'de, Bruce 
Springsteen'in bir şarkısının ilham verdiği, 
Cassavetes filmlerine bir selam 
niteliğindeki The Indian Runner'ı yazıp 
yönetti. O günden beri yönetmen olarak da 
dikkati çekiyor. Hatta bir ara oyunculuğu 
bırakacağını, artık sadece yönetmenlik 
yapacağını ilan etmişti, ama 1995'te Jack 
Nicholson'lı Crossing Guard'ı yönettikten 
sonra, Tim Robbins'in Dead Man 
Walking'inde bir idam mahkumunu oynadı, 
Oscar adayı oldu. 1997 ise yeminli aktörün 
belki de en faal yılıydı: ikinci eşi Robin 
Wright Penn'le, Nick Cassavetes'in She's 
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» GİŞE FİLMLERİ HER PERSEMBE 2 


Kararsız kı; 


Modellik, oyunculuk ya da | 
Jovovich yıllardır bir türlü a 


Eğlence dünyasında en renl 
lır. Rus bir aktrisle Yugoslav bir di 
doğan kızı Milla, beş yaşındayken ail 
taşındı, 11 yaşında modelliğe, on 
filmlerde oynamaya başladı (örneğin, 
e Lagoon). Dazed and Confused'de 
oyunculuğu bırakıp modelliğe ağı lık 
alan The Divine Comedy adlı bi: 
nelerin ardından California'ya dı 
son'un yardımıyla ve The Fifth Ele 
de (1996) oyunculuğa döndü. Besso; 
ile evlilikleri iki yıl sürdü. Biz onu 
Wim Wenders'in fü 
Million Dollar Hotel'indi 
bir akıl hastası ola- 


4 ii je 
uy yn 
Usta yönetmen Wim Wenders'in 
“The Million Dollar Hoteli, U2 
grubunun ünlü solisti Bono'nun bir 
öyküsünden hareketle çekildi. Los 
Angeles'ın karanlık bir semtinde 
bulunan “Million Dollar” adlı bir 


otelin çatısınden düşen Izzy Gi Gold- 
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E GOOD THEF 


Jean Pierre Melville'in ünlü noir klasiği “Bob Le Flambeur”den esinlenen “The Good Thief”, 
yıllarda “Crying Game” ve “İIntervi- 
gibi filmlerle 


geçmiş 


ew with a Vampire” 
beğeni toplayan Neil Jordan'ın im- 


zasını taşıyor. Eroin ve kumar ba- 


MİR 124 cce 


“Yönetmen: Wim Wenders 
— Oyuncular: Jeremy Davies, Mili 
Amanda Plummer Yapım Yı 


Vovich, Mel Gibson, Jimmy Smits 
000 Süre: 117 dakika 
kiss'in ölümüyle başlayan soruştur 
ma, filmin ana eksenini oluşturu 
yor. Birbirinden ilginç tiplerin yaşa 
dığı otelin sırları yavaş yavaş gün ıs 
ğına çıkarken, filmin başında çat 
güzel El 


se arasında da bir eli doğar 


dan atlayan Tom Tom ile g 


— Yönetmen: Neil da e 
© Oyuncular; Nutsa Kukhianidze, Ovassini Embarek, Marc Lavoine, 
Nick Nolte, Teheky Karyo Yapım. Yılı: 2002. Süre: 104 dakika 


ğımlısı Bob, bir süredir Fransa'nın 
Nice kentinde yaşayan ve yaşlanma 
ya yüz tutmuş Amerikalı bir hırsızdır. Bob'un hareketsiz sayılabilecek 
hayatı günün birinde pezevenginden 
kaçan Anna adlı bir fahişeyle tanı 


şınca dramatik bir değişikliğe uğrar. 
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Hukuk, politika, tıp, gazetecilik gibi | çalışmasıyla başlıyor. Nikaragua'da 
birçok alanda kariyer yapabilecek- o hakimiyetini ilan eden ve uzun bir 
ken, her şeyi elinin tersiyle iten ve süre diktatörlük yapan Walker'ın 
© Nikaragua'da diktatörlüğe kadar gerçeklere dayanan öyküsünü, Alex 
uzanan bir hayatı seçen Walker'ın Cox beyazpereye aktarmış. Başrolde 
macerası, 1855 yılında milyoner ise usta oyuncu Ed Haris görülmeye 


bankacı Cornelius Vanderbilt için odeğer bir performans sunuyor. 


Yılmaz bir savaşçı 


Oscar ödüllü ilk sağır aktris olan Marlee Matlin, özrünün kendisini etkilemesine 
asla izin vermeyerek hayallerini elde etme yolunda emin adımlarla ilerliyor. 


Roseola infantum denen hastalık, henüz bir buçuk (o Bridge of Silence'tan bu yana, mümkün olduğunca 


yaşındayken onu neredeyse tamamen sağır hale konuşmayı tercih ediyor. “Sessizlik, dünyanın 
getirdi. Ama Marlee Matlin, özrünün onu benden duyacağı son şeydir” diyen oyuncu, 
etkilemesine asla izin vermeyerek hayallerini elde sağırlığın kulakta değil beyinde olduğuna inanıyor. 
etme yolunda emin adımlarla ilerledi. Daha sonra, Marlee Matlin, 1991'den 1993'e kadar, TV dizisi 


“Kendimi kısıtlamaya hep karşı 
çıktım,” diyecekti, “mesleki olarak 
da, kişisel olarak da.” Sekiz 
yaşındayken, Des Plaines Sağırlar 
Çocuk Tiyatrosu'nun Wizard of 
Oz'unda Dorothy'yi oynadı. Sonra 
Harper College'ta krimonoloji 
eğitimi gördü ve 20'li yaşlarının 
başlarında yeniden sahneye 
dönerek, Children of a Lesser 
God'da küçük bir rol oynadı. 
Tiyatrosu profesyonel olup New 
York'a göçtüğünde, ona oyunun 
başrolü Sarah verildi. Bu rolü, ilk 
filmi olan beyazperde 
uyarlamasında da (1988) 
tekrarladı ve Akademi Ödülü alan 
ilk sağır aktris oldu. Rol arkadaşı 
William Hurt'le olan aşkı uzun 
süre manşetlerden inmedi. 

İkinci filmi Walker'ın (bu ayın 
programında) Nikaragua'daki 
çekimleri sırasında, hem 
duyabilen, hem de duyma özürlü 
çocukları ziyaret etti. Bu 
alışkanlığını birçok seyahatinde 
de sürdürdü. Talk-show'larında, 
Matlin'in yanında hep bir çevirmen 
bulunur ve onun işaret dili ile 
anlattıklarını stüdyodaki 
seyircilere naklederdi. Ama 
televizyon için yaptığı 1989 yapımı 
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Reasonable Doubt'ta savcı 
Tess Kaufman'ı, 1995-76'da da, 


« Emmy ödüllü Picket Fences'ta 


Belediye Başkanı Laurie Bey'i 
oynadı (kendi de Emmy'ye aday 
oldu). Herhalde ilkini oynarken, 
krimonoloji eğitiminin faydasını 
görmüştür. 

Ulusal Altyazı Enstitüsü'nün 
sözcüsü olarak, 1995'te televizyon 
cihazlarının duyma özürlüler için 
altyazı konabilecek şekilde 
yapılması konusunda bir yasa 
çıkmasına önayak oldu. Başka 
ülkelerde de bu konuda 
çalışmalar yaptı. Çocukları 
hedefleyen birkaç hayır kurumu 
adına faaliyet gösteriyor. 


£ Örneğin, sağır bir anne-baba, 


özürsüz bir oğul (Stefan) ve 
hem kör, hem otistik olan daha 
küçük bir oğuldan oluşan 
Vardon ailesine, oğulları 

Stefan istediği koleje gidebilsin 
diye 50 bin dolarlık bağış sağladı. 
Çocukları bu kadar seven birinin 
bir sürü çocuğu olmasına da 
şaşmamak gerek. 1993'te polis 
memuru Kevin Grandalski ile 
evlenen oyuncunun dört çocuğu 
var. Matlin'e göre, “Yeryüzü bize 
ait değil, biz Yeryüzü'ne aitiz.” 


Hiçbir janr kısıtlaması ya da stereotip söz konusu olmaksızın her şeyi oynayacak bir 
aktör, İngiltere'nin en büyük oyuncularından biri, yani John Hurt. 


John Hurt, daha çok sıradışı filmlerin 
egzantrik karakterleri için teklifler alıyor. 
Kimine göre aktör esas olarak zihinsel, 
fiziksel ya da ruhsal acılar çekmiş kişileri 
oynamaya uygun. Belki birazcık tekinsiz 
görünen yüzü ve ergenlikten yetişkinliğe 
geçememiş ebedi tenor sesi yüzündendir. 
Oysa Hurt, hiçbir janr kısıtlaması ya da 
stereotip söz konusu olmaksızın, her şeyi 
oynayacak bir aktör. Örneğin, Ryan O'Neal 
ile başrolünü paylaştıkları Partners'taki 
eşcinsel arşiv görevlisi polis karakteri, onun 
ender kullanılan komedi yeteneğinin de ne 
kadar güçlü olduğunu kanıtlıyor. Bir rahibin 
oğlu olan John, resim eğitimi görürken 
oyunculuğa gönül verdi ve Londra'daki 
RADA'ya girerek oyunculuk okudu. 1962'de 


ilk kez sahneye çıktı, ilk filmini çevirdi (The Richie Rich karakteri, onun ne kadar iyi bir oyuncu 
Wild and the Willing). Ancak Hurt, sahneye sık sık olduğunu ilk kez gösterdi. Televizyonda ise 

çıksa bile, meslektaşlarının çoğunun aksine temelde (unutulmaz rolleri The Naked Civil Servant'ın 

bir sinema ve televizyon oyuncusudur. Fred Guentin Crisp'i ile 1, Claudius'un (1976) 


Zinnemann'ın filmi A Man for All Seasons'taki (1966) - Caligula'sıdır. 
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“The Deer Hunter'in yönetmeni oyük batışlarından birini yaşamıştı. 
Michael Cimino'nun büyük umut ( Epik bir western olan film, 1890'da 
larla başladığı filmi “Heaven's Gate” geçiyor. O tarihte Wyoming'de Avolağanüstü yapım bütçesinin çok al o rupalı göçmenlerle toprak ağaları 
anda bir gişe hasılatı toplamış ve arasında çıkan Johnson County Samaalesef herkesi hayal kırıklığına uğ vaşı'nın anlatıldığı filmde, uluslararatarak Hollywood tarihinin en bü: rası bir oyuncu kadrosu rol alıyor. 


16 ARALIK 


Politik bir entrikanın konu edildiği o vaalanında kaçmayı başarır. Mahku- 
“The Package”, baştan sona hiç düş- mun eski karısından yardım alarak 
meyen temposu ve heyecan yüklü se. onun peşine düşen Çavuş Gallagnaryosuyla macera tutkunlarının ilk her, aradan bir süre geçtikten sonra 
gisini çekecek. Almanya'da tutukla olayın daha derin olduğunu ve polinan ve Çavuş Gallagher tarafından ( tik bir komplonun önemli bir parça- 
ABD'ye götürülen bir mahkum, ha- sı olduğunu anlar. 


onen-e 127 aile 
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O artık yönetmen 


Tarantino ve Coen filmlerinin vazgeçilmez aktörü Steve Buscemi'nin ikinci 
yönetmenlik denemesi “Animal Factory” bu ay CNBC-e ekranlarında. 


1990'ların en 


önemli karakter oyuncularından biri ol- 


Steve Buscemi'nin, 


duğuna şüphe yok. Ayak takımı mensuplarını son derece inandırıcı bir şekilde canlandırırken, onu seyircinin gözün- 
de şirin kılan karizmasını da elden bırakmaz. Buscemi, 1980'lerin ortalarından 
beri uluslararası yapımlarda rol alıyordu 
ama, çoğu seyirci onu ÇOuentin Tarantino'nun 1992 yapımı ilk filmi Reservoir 
Dogs'ta Mr. Pink'i oynadıktan sonra tanıdı. Hem başka Tarantino filmlerinde, 
hem de Coen biraderlerin filmlerinde, 
birbirinden uçuk karakterlere göz kamaş- ! 
tırıcı bir şekilde can verdi. New Yorklu Buscemi, 
hep oyuncu olmak istemişti. Parting Glances'ta 
(1986) AIDS'li alaycı rock şarkıcısı rolü, onun 
saygın bir bağımsız aktör olmasını sağladı. Arkası da çorap söküğü gibi geldi. 1996'da ise sena- 


rist ve yönetmen sıfatıyla ilk filmi olan Trees Lo- 


unge'i çevirdi. Bu filmin beğeniyle karşılanması, 
onun dört yıl sonra sıradışı bir hapishane dramı 
olan Animal Factory'yi yapmasına yol açtı. Biz 
onu, filmin A.R. Hosspack'ı olarak izleyeceğiz. 


Eğ 23 ARALIK 


Bir uyuşturucu meselesi yüzünden 
içeri düşen 21 yaşındaki Ron'un en 
büyük korkusu tecavüze uğramaktır. 
Korunmak için hapisaneyi kendi 
krallığı gibi idare eden bir başka 
mahkuma, 


Farl'e sığınır. Zaman 


içinde Earl'ün gerçek yüzünü görmekkk 
Powerfuj! 


One Of The 


Great Films 
Of The Year! 


fi 


Alan Paton'ın aynı adlı romanından 
hareketle çekilen “Cry The Beloved 
1946 yılında beyaz iktidarın “apartheid” (ayrılıkçı) politikala- 


County”, 


irnın hakim olduğu Güney Afriwi ka'da geçiyor. Bir süredir haber ala- 


madığı oğlunu bulmak üzere Johan- 
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ye başlayan Ron, belki de asıl korkması gerektiği kişinin o olduğunu 
anlar. Sundance'de olumlu tepkiler 
toplayan “Animal Factory”nin oyuncu kadrosunda Mickey Rourke, 
Tom Arnold gibi küçük ama etkile- 


yici roller oynayan usta isimler var. 


nesburg'a giden Rahip Kumalo, 
onun yanlış yola saptığını görür. Bir 
soygun sırasında cinayete kurban giden oğlunun cesedini almak üzere 
kente gelen zengin beyaz James Jarvis ile Kumalo'nun yolları en acı 
noktada kesişecektir. 
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: Hollywood Kara Liste'sine aktör olarak girip yönetmen olarak çıkan 

Burnett © Martin Ritt, Peter DeVries'in romaini “Witeh's Milk”i beyazperdeye 
| uyarlamış. Filmin iki kahramanı, or- 


ta yaşlarındayken tanışıyor. Sürekli 
-. espriler yapan Pete (Matthau) ile 


SAAT 21: 


and Louise”i 


Konusu “Thelma 
anımsatan “Leaving Normal”, hayat 
, larının özel bir anında karşılaşan iki 
“kadının kader birliğini anlatıyor. 
Kendisine kötü davranan kocasını 
terk eden Marianne, içine kapanık 
sessiz bir kadındır. 18 yıl önce terk 


10 ARALIK SAAT 19:00 


e er 


İranlı yönetmen Jafar Panahi'nin 
küçük bir kızın eve dönme macerası 
nı anlattığı “Ayneh/The Mirror”, kısıtlı bir konuyu olabildiğince usta 
bir şekilde beyazperdeye aktarıyor. 
Okuldan çıktığında kendisini bekleyen annesini göremeyen küçük Mi- 


10 ARALIK SAAT 21:00 


Senaryosu İran sinemasının en ünlü isimlerinden Abbas Kiarostami 
tarafından yazılan “Talaye Sorgh / 
| Crimson Gold” kanlı biten bir kuyumcu soygunuyla açılıyor. Dükka- 
nın yöneticisini vuran soyguncu, dışarı çıkar çıkmaz silahı kendi kafası- 


duygularını baskı altında tutan “kız 
kurusu” Tillie (Carol Burnett), önce 
pek anlaşamıyor, ama sonra dost 
oluyorlar, dostlukları aşka dönü: 
şünce de evleniyorlar. Ritt filmde bu 
evliliğin, komik ve trajik anlarla dolu 11 yılının hikâyesini anlatıyor. 


ettiği ailesine dönen Darly ise garsonluk yaparak hayatını kazanan eski bir striptizcidir. Birlikte Darly'nin 
eskiden yaşadığı Alaska'ya doğru yola çıkan iki kadın, yolda birbirinden 
değişik tipler ve ilginç olaylarla karşılacaklardır. 


na, tam olarak adresini bilemese de 
evine dönmeye kararlıdır. Doğru yöne gittiğini sandığı bir otobüse biner 
ve son durağa geldiğinde yanlış yöne 
gitmiş olduğunu anlar. Evini bulmasında ona yardım edecek kişi ise iyi 
niyetli bir sürücü olacaktır. 


na doğrultacak ve film de bu andan 
itibaren geri dönüşlerle onun hikâyesini anlatacakur. Amatör oyuncu 
Hossain Emadeddin'in başrolünü 
oynadığı “Crimson Gold”, İranlı yönetmen Jafar Panahi'nin en iyi filmlerinden biri olarak gösteriliyor. 


17 ARALIK SAATI 


“Amadeus” ve 


“Guguk Kuşu”, 
“Hair” gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni Milos Forman'ın 1971 tarihli filmi “Taking Off” Çek sinemacının Amerika'da gerçekleştirdiği ilk 
film. Toplumsal ahlakın hicvedildiği 
“Taking Off” evden kaçan genç bir 


17 ARALIK SAAT 21:00 


“ 18. yüzyıl Fransa'sında, devrimden 
i kısa bir süre önce geçen öykü, arala- 
“ rındaki güç ilişkisini çarpık bir aşk 
oyunu şeklinde yaşayan iki aristokra- 
“tın başlarından geçenleri anlatıyor. 
i Birbirlerine üstünlük sağlamak adına etraflarındaki görece masum in- 


24 ARALIK SAAT 19:00 


ENR, 
NEN YORK 


2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde 
tanışan saksofonist Jimmy Doyle ile 
şarkıcı Francine Evans'ın ilişkisini 
anlatan “New York New York”, 
Martin Scorsese'nin müzikal formlarını farklı bir biçimde yorumladığı 


güçlü bir drama. Sahnede iki müzis- 


24 ARALIK SAAT 21:00 


' Ailesinin bodrum katında yaşayan 
yetişkin bir adam olan Rupert Pupkin, Times Meydanı'nda ünlülerin 
© yolunu kollayıp imza toplamaktadır. 
Kendisini büyük bir komedi dehası 
olarak gören Pupkin'in en büyük 
idolü ise ünlü komedyen ve talk- 


kızla onu bulmak için sokaklara düşen ailesinin başından geçenleri anlaayor. 60'lı yılların özgür seks ortamına dışarıdan bakan Forman, tüm 
çelişkileri ve farklı ahlak anlayışlarıy- 
la dönemin karakterlerini başarılı 


bir şekilde çizmesini biliyor. 


sanları hiç düşünmeden harcayan 
Vikont Valmont ile Markiz Merteuil 
dönemin en belirgin özelliklerinden 
biri olan ahlaki çöküntünün simgesi 
gibidirler adeta. Forman'ın ustalıklı 
anlatımıyla öne çıkan film, etkileyici 
bir edebiyat uyarlaması. 


yen olarak büyük bir uyumla çalan 
Jimmy ve Francine'in aşk hayatı sürekli çalkantılar ve problemlerle geçmektedir. Filmde çalacağı saksofon 
partisyonlarını ezberleyen Robert 
De Niro ile Minnelli'nin oyuncu- 


luklarına dikkat. 


show ustası Jerry Langford'tur. Günün birinde Langford'un programına çıkıp şöhret olmayı hayal eden 
Pupkin, amacına ulaşmak için her 
yolu denemeye kararlıdır ve kısa bir 
süre sonra Langford için gerçek bir 
baş belası haline gelecektir. 


ensc-e 1312 


GECE SİNEMASI HER cUMARTESİ 02:00 


Hayatla ölüm arasında 


Daniel Petrie'nin etkileyici filmi “Resurrection” baş karakterinin mucizevi 


şifa verme yeteneğini ön plana çıkarıyor. 


Her şey bir araba kazasıyla başlar. Bu kazada 
kocası ölen Edna MecCauley (Ellen Burstyn), hayatla ölümü birbirinden ayıran bıçak sırtı keskinliğindeki çizgiyi aşar ve geri gelir. Kazada sakat 
kalan kadın, sağlığına kavuşmak için evine, Kansas'a döner. İyileşmeyi beklerken, başkalarının 
fiziksel rahatsızlıklarına şifa verme yetisi kazandıgını keşfeder. Çoğu kişi onun yardımlarını memnuniyetle karşılarken, sevgilisi Cal (Sam Shepard), Edna şifa işini dinsel bir çerçeveye oturtmadığı, kendisine ilahi güçler lütfedildiğine 
inanmadığı için rahatsız olur. Cal, onun İsa'nın 
yeniden cisimlenmiş hali olduğuna inanır. Bu 
iddiasını kanıtlama yöntemi de, filmi ilginç noktalara sürükler. 

Resurrection, baş karakterinin mucizevi şifa 
verme yeteneğini ön plana çıkarıyor ama inançla 
şifa vermenin bilimsel ya da ruhsal açıklamalarına girişmiyor. Bunun yerine, sevginin şifa verici 
nitelikleri üzerinde odaklanıyor. Zaten, başlangıçta bu yetinin huzursuz kıldığı Edna da, onu 
başkalarıyla paylaşması gerektiğini anlamıştır. 


Tİ BARALIK 


DAKOTA 
ROAD 


Yönetmen: Nick Ward 
Oyuncular: David Bamber, 
$ Amelda Brown, Jason Carter, 
Charlotte Chatton, Alexis Denisof, 
Alan Howard, Rachel Scott, 
Yapım Yılı: 1992 

Süre: 86 dakika 


24 ARALIK 


LONDON 
KILLS ME 


Yönetmen: Hanif Kureishi 
Oyuncular: Justin Chadwick, 
Steven Mackintosh, Emer McCourt, 
Roshan Seth, Fiona Shaw 

Yapım Yılı: 1991 

Süre: 101 dakika 


17 ARALIK 


RESURRECTİON 


Yönetmen: Daniel Petrie 
Oyuncular: Ellen Burstyn, 

İ Sam Shepard, Richard Farnsworth, 
Roberts Blossom, Clifford David, 
Pamela Payton-Wright, Jeffrey 

| DeMunn, EvaLeGallienne 

Yapım Yılı: 1980 

Süre: 99 dakika 


Daniel Petrie'nin etkileyici filmi, sağlam bir mesaj verse de, asıl unutulmaz olan yanı, oyuncularının performansları. Edna'nın büyükannesi roüyle Oscar adayı olan sahnenin büyük adların- 
dan Eva LeGallienne, dengesiz Cal'da Sam Sheard ve bütün kadro çok iyi. Ancak filmin yıldızı, Edna'da dört Oscar adaylığından birini elde 
eden (ödülü bir kez aldı) göz kamaştırıcı Ellen 
Burstyn. İnsanların sözlerinin kovalamacalara, 
patlamalara, kuru gürültüye karışmasına alışkın 
günümüz seyircileri, Resurrection'ın oyuncuları- 
nın ağzından çıkan her kelimenin bu kadar an- 


aşılır ve net oluşuna şaşırabilir. 


PARİY düKE 10 ARALIK 
YOU'LL LIKE 
MY MOTHER 


Yönetmen: Lamont Johnson 
Oyuncular: Patty Duke, Rosemary 
Murphy, Richard Thomas, 

Sian Barbara Allen, Dennis Rucker, 
Harold Congdon, James Glazman 
Yapım Yılı: 1972 

Süre: 89 dakika 


VOLE m 


31 ARALIK 


MONTY PYTHON'S 
MEANING OF LIFE 


İ Yönetmen: Terry Jones, Terry Gilliam 
Oyuncular: Graham Chapman, 
John Cleese, Terry Gilliam, Eric idle, 
| Terrylones, Michael Palin 

i Yapım Yılı: 1983 

| Süre: 102 dakika 


E İZ PAZAR FİLMLERİ i200 


Sydney Pollack'ın filmi The Elec- | 
tric Horseman, 1979 yapımı olması- | 
na rağmen, daha eski filmlerin üslubuna sahip. Sanki bir Tracy ile Hepburn filmi gibi ama bu benzetme de 


| pek yanlış sayılmaz, çünkü onun başrol oyuncuları da dönemlerinin yıl 
dızları; gencecik Robert Redford ile 
Jane Fonda. Konusunu kısaca, “Kız 
oğlana ve 'at'a rastlar” diye özetleyebiliriz. 

Sonny, beş kere şampiyon olmuş 
bir rodeo kovboyudur. Yarışmalar- 
dan çekilmiş, çocukları hedefleyen 
şeker kaplı kahvalulık tahıllarını tanıtmak için Ranch Breakfast şirketiy- 
le anlaşmıştır. Elektrikli bir kovboy giysisi ile tanıama çıkar, giysinin kordonu, atın eğerine takılir. Ama Sonny'nin kendisi de oraya buraya takılir, çünkü hayatında eksilen heyecanın yerini alkolle doldurmuştur. Derken Las Vegas'ta, sponsorluğunu Ranch Breakfast'ın yaptığı bir toplantı gelip çatar. Redford sahnede 12 milyon dolar 
değerinde bir şampiyon yarış atına binecektir. 
Ne var ki, ata uyuşturucu ve steroid verildiğini 
duyunca, şirket başkanıyla kavga eder. Gösteri sırasında atla birlikte sahneden iner, çöle giderler. 
Bir TV habercisi olan Hallie onların izini bulur, 
Sonny'nin at konusundaki hassasiyetini paylaşır. Herkes üçünü bulmaya çalışırken, onlar çöl 
de sükuneti bulur. 


© 11 ARALIK 
i 


İ THE GİRL 
İ WTH THE 

1 
! 


RED HAİR 


Yönetmen: 

Ben Verbong 

© Oyuncular: 

© Rende Soutendijk, Peter 
| Tuinman,Loesluca, 
Yapım Yılı: 1981 

Süre: 120 dakika 


Eski usül bir film 


“The Electric Horseman”, sadece genç Jane Fonda ile Robert Redford için bile 
izlenir, ama insanın içine işleyen “klasik” bir havası da var. 


4 ARALIK 


THE ELECTRIC 
HORSEMAN 


Yönetmen: 

Sydney Pollack 

Oyuncular: 

Robert Redford, Jane Fonda, Valerie 
i Perrine, Willie Nelson, Nicolas Coster, 
Allan Arbus, Wilford Brimley 
Yapım Yılı: 1979 
Süre: 116 dakika 


The Electric Horseman, sadece genç Fonda ve 
Redford için bile izlenir, ama insanın içine işleyen bir “klasik” havası da var. Ele aldığı sorunlar ise (büyük şirketler ile TV mensuplarının tavırları, hayvanlara saygı, yabanıl alanların korun- 


ması, vs.) bugün de halen geçerli. 


25 ARALIK 


THE 
SUĞARLAND 
EXPRESS 


Yönetmen: 

Steven Spielberg 
Oyuncular: 

| Goldie Hawn, Ben 
Johnson, Michael Sacks, 
Yapım Yılı: 1974 

Süre: 109 dakika 
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İC Sİ RADYOEKSEN962 


Boş mideye 
iki duble viski 


Helldorado'nun “The Ballad of Nora Lee”yi dinlemeye başladığımızda 
western filmlerinin gururlu kovboylarının ağızlarında oynadıkları sigaraları 
bir kenara fırlattıkları, keskin bakışlarıyla kasabayı tüm kötülerden | 
kurtardıkları hikâyelere Tarantino'nun eli değmiş hissiyatına kapılıyoruz... 


oğrusu başta Helldorado için mülahazat hanesini açık bırakmıştık. 
Çünkü sadece iki şarkısını dinleyen 
bizler grubun başımızın üzerinde yeri olduğunu iddia etsek yarın öbür gün albümün 
tamamını dinleyenleri karşımızda bulabilirdik. 
Biz “16 Horsepower, Calexico gibi insanın gö- 


züne tozu toprağı kaçıran bir grup bu” desek di- 


ğer taraf “Evet ama sadece iki şarkısı öyle” hakkını kullanıp bizi susturabilirdi. 

Derken geçtiğimiz ay grubun bağlı olduğu 
plak şirketi Glitterhouse, Helldorado'nun son 
albümü The Ballad of Nora Lee'yi radyoya gönderdi. Dinledik ve aruk Radyo Eksen'in elzem 
grupları hanesine bir yenisini daha eklediğimizi 
söyleyebilir, bu yazıya da gönül rahatlığıyla başayabiliriz. 

Helldorado henüz bir albüm piyasaya sürme- 
den önce barlarda “surf cover”ları yapan ve böyece memleketleri Norveç'te belli hayran kitlesi 
azanan bir topluluktu. Okyanustan yonttukları bu çılgın esintileri ilk albümleri Directors 


Cut'ın son şarkısı (Surfin' Transylvania) ve so- 


ist Dag Sindre Vagle'nin saç kesiminde hissedip geri kalan boşlukları Meksika'nın dili damağı kurutan havasından çıkan melodilere devredebilirsiniz. 

Bir grubun sahip olması gereken enstrümanların yanında Helldorado'nun müziği davet et 
ükleri konuk sanatçıların çaldıkları banco, piyano, bazuki, harmonika ve trompetle baştan tavrını koyuyor. 
Nasıl Calexico bir sınır kasabasından burala- 


İ 
: 
| 
j 


ra kadar gelip derdini anlatıyorsa, Helldorado'da o kasabanın tenleri esmerletmeye artık yüzü kalmayan güneşi tam tepedeyken halkın toplandığı barlardan hikâyeler gönderiyor. 
Düşünün ki bu insanlar barda oturdukları 


uzun bacaklı tahta sandalyeler üzerinde hiç ko- 


nuşmaz. En fazla içkilerini tazeletmek için önle: 


rinde duran boş bardakların kenarına işaret parmaklarıyla iki defa dokunurlar. Fakat günler bu 
kadar sakin dolayısıyla yavaş geçemeyeceği için 
bir şeylerin harekete geçmesi şarttır. Bunun ne 


olduğunu Helldorado yeniden hatırlatıyor. Yap- 


tıkları müziğin enerjisini albümü dinledikçe da 


ha yoğun hisseden insan birden altüpatdara merak salıyor. 

Grup hakkında yapılan şu tanımı beğendiğimiz için biz de yazının sonunda kullanalım dedik. “Helldorado'nun müziği boş mideye yuvarladığınız iki duble viski etkisi yaratıyor.” İntihal 
davalarında adımız geçmesin diye de hemen ekleyelim bu benzetme başta grubun Avrupa'da al- 


bümlerini yayınlayan Gilitterhouse olmak üzere 


internette bulabileceğiniz birçok metinde karşınıza çıkacak. 


Gülşah Güray 


gp SİZ RADYO EKSEN 96.2 
& KSEN96.2 


radiceksen.com 


Kısa haberler 

m The Strokes'un yeni 
albümü “First Impressions 
of Earth” 9 Ocak'ta 
piyasaya çıkacak. 


WWW. 


1. Louise Attague Si Lon Marchait Jusgu Demain 
isli - 2 ALİM RE ER. ll ka anl ei ERE Carolina 
ar e m Sİ The RedThread..... .. Wax Museum 
> ği > 4AljeeGödper asd. eseri Pretty Ballerina 
grubu The Bad Seeds 5. Franz Ferdigand sm sa eee İs Walk Away 
olmadan konser verecek. — 4 The White Stripes .. ..The Denial Twist 
7. Arcade Fire.. 
m Richard Ashcroft'un 8. Kaiser Chiefs ... 
yeni albümü “Keys tothe 9.BoardsofCanada................. 
World” 23 Ocak'ta İLEN Ola e geye elele e ecelin 


yayınlanacak. Albümden 
seçilen ilk 45'lik “Break 
the Night with Color” 

9 Ocak'ta piyasaya çıkacak. 


AYIN SÖZÜ 


mM Nisan'da çıkacak 
üçüncü stüdyo albümünde 
Peaches'a; O.O.T.S.A 
solisti Josh Homme, eski 
Hole davulcusu Sam 
Maloney, Joan Jett, Feist 
ve Electrocute'dan Nicole 
Morier eşlik edecek. 


m Mogwai'ın beşinci 
stüdyo albümü “Mr. 
Beast” Matador Records 
etiketiyle 6 Mayıs'ta 
yayınlanacak. Grup albüm 
kayıtlarını prodüktör 
Tony Doogan'la birlikte 
Glasgow'daki Castle of 
Doom Stüdyoları'nda 


“Sessiz kalma 
hakkına sahipsiniz.” 
Joe Sirummer 


gerçekleştiriyor. 


Guns N' Roses'ın cover albümü Spaghetti Incident'ın sonunda yer alan hidden-track 
orijinalinde Charles Manson'a ait Look At Your Game Girl'dü. Grup albümlerinde yer 
verdikleri bu şarkıyla birçok kesimin tepkisini çekmişti. Parçanın albüme girmesine 
solist Axl Rose albüm kayıtlarından önce tanıştığı Brian Warner'ın anlattıklarından 
etkilenerek karar vermişti. Warner ona; Charles Manson'ın Lie: The Love & Terror 
Cult albümünden, sample'lar kullandığı 
Mechanical Man şarkısından, ilk 
albümünde yer alan My Monkey'nin 
Manson'ın bazı şarkı sözleri üzerinde 
oynadıktan sonra ortaya çıktığından 
bahsetmişti, Guns N' Roses'ın Look at Your 
Game Girl cover'ından elde edilen gelir 
Manson'ın kurbanlarından Frykowski'nin 
oğluna verildi. Marilyn Manson sahne adını 
kullanan Brian Warner isminin ikinci 
kısmını da tahmin edileceği üzere Charles 
Manson'dan almıştır. 
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ROCK TARİHİNDE BU AY 


»» 03 Aralık 1940 Velvet 
Underground eski 
üyelerinden John Cale 
doğdu. 
8» 06 Aralık 1949 
Leadbelly öldü. 
8» 07 Aralık 1993 Guns N' 
Roses, Charles Manson 
tarafından yazılan “Look at 
Your Game, Girl" şarkısın 
albümleri “The Spaghetti 
Incident"tan 
çıkartmayacaklarını 
açıkladı. 

»» 10 Aralık 1991 'Rock 
and Roll' terimini bulan 
Alan Freed'in ismi, 
ölümünden sonra 
Hollywood'un “Ünlüler 
Kaldırımı”na kazındı. 

>> 14 Aralık 1974 Mick 
Taylor, Rolling Stones'tan 
ayrılıp Jack Bruce'la yeni 
grubunu kurdu. 


» 21 Aralık 1940 Frank 
Zappa doğdu. 
»» 2) Aralık 1979 Paul 


McCartney, Elvis Costello 
ve Clash, Kamboçya halkı 
için Londra'daki 
Hammersmith Odeon'da 
düzenlenen yardım 
konserinde sahne aldı. 
» 23 Aralık 1964 Eddie 
Vedder doğdu. 
» 25 Aralık 1964 George 
Harrison'ın kız arkadaşı 
Patti Boyd, Beatles'ın 
Hammersmith Odeon'da 
verdiği Noel konserinde 
grubun kıskanç bayan 
hayranları tarafından 
saldırıya uğradı 

>» 25 Aralık 1978 John 
Lydon'ın Sex Pistols'ın 
ardından kurduğu grubu 
Public Image Ltd. ilk 
konserini Londra'daki 
Rainbow Theatre'da verdi. 
>» 29 Aralık 1946 Marianne 
Faithfull doğdu. 

»» 27 Aralık 1975 Jefferson 
Airplane eski üyelerinden 
Grace Slick ve Paul 
Kantner boşandı. 

>» 31 Aralık 1984 Def 
Leppard'ın davulcusu Rick 
Allen geçirdiği trafik 
kazası sonucu sol kolunu 
kaybetti. 
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12 ay için 24 YTL yerine 
20 YTL ödeyin, her ay 
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< 0212 63017 00 
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öğretim, lise, üniversite, yüksek lisans öğrencileri, öğrenci indiriminden yararlanabilir. 
irenci indiriminden yararlanmak için, öğrenci kimliği veya pasosunun bu form ile birlikte fakslanması gerekmektedir. 
3 yaşından küçük üyelerimizin üyeliklerinin geçerlilik kazanabilmesi için, üye kayıt formlarının veli veya vasileri tarafından doldurulması gereklidir. 


t ve dilekle eldcnbce.com'a 


pg ak KLASİK SAHNE TAKING SIDES 28 ARALIK ÇARŞAMBA SAAT 22:00 


Dünya Savaşı sırasında Nazilerle yakınlığı yüzünden suçlanan ünlü 
orkestra şefi ve bestecisi Wilhelm Furtwângler yargı önüne çıkarılır. 
Soruşturmadan sorumlu Albay Steve Arnold o dönem Furtwângler'i 
tanımış birçok kişiyle görüşür. Sorgulama sırası orkestrada timpani 
çalan Schlee'ye gelir. 
Schlee: Göbels bir defasında: "Almanya'da Dr. Furtwâneler'in 
yardım etmediği tek bir Yahudi yoktur" demişti. Bence de 


Dr. Furtwângler'in Nazilikle uzaktan yakından ilişkisi yoktu. 
Albay Steve Arnold: Bu adam Adolfun doğum günü için 

orkestra yönetmedi mi? 

Schlee: Bunu yapmaya onu zorladılar, ama Nazi selamı vermedi, 

bageti sürekli elinde tuttu. 


Teğmen David: Peki ya Nürnberg'deki parti kongresi? 


ŞTELLAN SKARSGÂRB. HARVEY KEİTEL 


Schlee: Kongreden önceki akşam çaldık. 
Albay Steve Arnold: Önceki akşam, anlıyorum. 
Schlee: Dr. Furtwângler'e göre politika ve sanat birbirinden ayrı 


Eği 
) ii > N tutulmalıydı. 
ç . -F Albay Steve Arnold: Politika ve sanat birbirinden 
— ayrı tutulmalı. Bunu anımsayacağım. Belki bana bir konuda 


X Gi yardımcı olabilirsiniz. Onu neden bu kadar çok sevdiğinizi 


TAKI N G SIDES bilmek istiyorum. Bu adamın sırrı ne? 


Schlee: Bunu açıklamak oldukça zor. Size kendi deneyimlerimden 


e söz edebilirim. Orkestraya yeni katılmıştım. Eroica'yı prova 
YAR ISTVÂN SZABG 


ediyorduk. Bu eserde timpani için oldukça zor bölümler vardır. 


TAKING SIDES Özellikle bir kreşendo. Ona nasıl çalmamı istediğini sordum. 
Yönetin: iye Sabi Gözlerini notalardan kaldırmadan "Sadece beni izle" dedi. 
Oyuncular: Harvey Keitel, 

Stellan Skarsgârd, Moritz Bleibtreu, Söylediğini yaptım. Sürekli ona baktım. Sıram geldiğinde aniden 


Birgit Minichmayr, Ulrich Tukur 
Yapım Yılı: 2001 ap a 
Süre: 105 dakika karşılaştım. O bakışı hiçbir zaman unutmayacağım. Büyüleyici 


bana baktı. Göz göze geldik. Kreşendoyu isteyen bir bakışla 


bir andı. 


Albay Steve Arnold: Nutuk atarken Hitler'in gözlerini hiç 


gördünüz mü? Ben filmlerde gördüm. 
Schlee: Evet. 
Albay Steve Arnold: Furtwângler de onun gibi mi bakıyordu? 
Schlee: Ne demek istediğinizi anlayamadım. 

Albay Steve Arnold: Kreşendoya geldiğiniz zaman... 

Schlee sorgulama odasından çıkar... 

Albay Steve Arnold: 120 kişilik bir orkestraya hakim olunabilir mi? 
Teğmen David: Sanırım olunabilir. 


ME 138 oses 


Bölüm 3 KORKUSUZ” 


avnı aöli sinema filmi 
ve televizyon öizisinöen uyarlanmışlır 


yazanlar 


çizen çinileyen 


kaligrafi kapak 


Renklenöirenler 


tasarımcı editör 


eöltör asistanı yayıncı 


Katkılarından öolayı teşekkür eöeriz 


Bufiy the Vampire Slayer"": Origins & copyrightö 1999, 2000, 2005, Twentleth Century Fox Film Corporation. 
Tüm hakları saklıdır. TM, Twentieth Century Fox Film Corporatlon'a ait bir ticari marka olduğunu gösterir. 
Dark Horse Comics ve Dark Horse logosu, Dark Horse Comics İncorporate'ın çeşitli kategori ve ülkelerde 
kayıtlı ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü telif hakkı sahibinin özel yazılı 
izni olmadan kesinlikle çoğaltı!amaz ya da yayınlanamaz. Bu yayında yer alan isimler, karakterler, mekanlar 
Ve olayiar tamamen hayal ürünüdür. Gerçek kişilere (yaşayan ya da ölü ya da ölümsüz), olaylara 
kuruluşlara ya da mekanlara ilişkin herhangi bir benzerlik raslantısaldit 


HMM... CENNETTEKİ 
BABAMIZ... Ili... 
KUTSALDIR ADIN. 
KRALLIĞIN 
GELECEK... NASIL 
DUA EDİLİR 
BİLMİYORUM Ki! 


BİR ŞEYLER 
SÖYLEMELİYİM AMA 
SEN ARTIK SUN. 
öLÜP GİTTİN YANİ. 

BEN DE NE 

YAPACAĞIMI 

BİLMİYORUM. 


SEN BENİ 
EĞİTEBİLECEK 
TEK KİŞİ 
EĞİTİMİM 
BİTTİ Mİ, 
BİLMİYORUM... 
GEÇTİM Mİ, 
ONU BİLE 
BİLMİYORUM! 


NASIL BU 
KADAR APTAL 


,OLABİLİYORSUNE 


SENSİZ NE 
YAPACAĞIM? 


BELKİ ÖNCEKİ 
HAYATINDA 
KOMANDOYDU 
VE O HAYATINI 
BİR TÜRLÜ 
UNUTAMADI. 

OLAMAZ MIP 


EVET, BELKİ DE 
Bİ-POLAR, PARANOYAK, 
MANİK DEPRESİF, 
PSİKOPAT VE DELİ. 
ÇARESİ İSE PROZAC 
YA DA KAFASINA 
SIKACAĞI BİR KURŞUN. 


EVET ODA YAŞADIĞI 
TRAVMANIN 
SEBEBİNİ 

BİLMİYORUM AMA 


OLABİLİR. 
i ACİLEN GERÇEK 
DÜNYAYA DÖNMESİ, 

GEREKİYOR. 


BURADA 
kei ni BAKIN, HAYATIMDA 
; BİRÇOK ŞEY OLUYOR. 
SİZE... SİZE SADECE 
ŞUNU SÖYLEYEYİM 
KIZLAR, BİR SÜRE 
ÖNCE BİR ADAMLA / 


TANIŞTIM... 


BAŞKA BİR 
GEZEGENDEN 
GELMİŞ GİBİ 
DAVRANIYORSUN. 


5 


ORTADAN 
KAYBOLAN, 
ÖLEN 
İNSANLAR... 


HAYIR, HAYIR/ 
” YEFFREY ÖNCE DİNLEYİN/ 
TANRIM! BİR BİLİYOR MUP) SON GÜNLERDE 
ADAMLA 4 
İLİKİN YAŞANAN 
İLİŞKİN MI /ğ ) TUHAFLIKLARI 
FARK ETMİYOR 


BU ÖYLE BİR z N EÇ 
ŞEY DEĞİL. — NEDEN BUFFY, ESKİSİ GİBİ 
ADAM YAŞLI. BAHSEDİYoR- İKJ DEĞİLSİN HİÇ. AMİGO 
i SUN SENP TAKIMINDAN ATILDIN. 
> BALO KOMİTESİNE 
GİREMEDİN... 


KIZLAR, BALO DİYOR- İMDİ DE 

SUNUZ. HER ALLAH'IN pi ML E SEN KAFAYI YEDİN 
GÜNÜ GÖRDÜĞÜM < | DİYEBİZİDEBU 
APTAL ÇOCUKLARIN “|  ACAYİPLİKLERE 

3, OLACAĞI Saçma <4 A BULAŞTIRAMAZSIN. 


BİR AN ÖNCE 
NE İSTEDİĞİNE KARAR 
VERMELİSİN. 


ONE 
DİYORSUNUZ 
ALLAHAŞKINAJ 


ANNEN BURADA m 
OLDUĞUNU SENİN İÇİN 
SÖYLEDİ... SENİ ARAŞTIRMA 


BULDUĞUMA 


YAPIYORSUN 
BURADAP 


NORMAL GENÇ NEP 
KIZLAR ALIŞVERİŞ | > — ” İNANAMIYORUM. 
> 1 z DÜNYA 


MERKEZİNDE NE 
YAPIYORSA ONU, Gİ GE TERİN 
SALDIRISI ALTINDA 
XV 7  BALona K N SEN İSE KEYFİNE 
Nİ) BAKIYORSUN. 


AYLAK AYLAK GİYECEĞİM 
BİR ELBİSE 


ARIYORUM. 


İYİ BİLDİN KİMSEYİ DİNLE: 
BALO BU BALO, ANLAMAM. ÖLDÜRNEK MERRİCK'İN 
AYRICA ÇOK i VAMPİR İSTEMİYORUM. BAŞINA 
ÖNEMLİ. HEM SEN ÖLDÜRMEK İİ ve arık Bunu (o | SELENLERDEN 
ANLAMAZSIN... İSTEDİĞİNİ KONUŞMAK DA | / ETKİLENDİĞİNİ |, 
ii JANIYORDU! İSTEMİYORUM. BİLİYORUM. AMA, 
BUFFY, SEN 
ÖNEMLİSİN. 
SEN SEÇİLMİŞ 


DOĞRU. 
BEN SEÇİLMİŞ 
KİŞİYİM. VE ŞİMDİ 
DE ALIŞVERİŞ 
YAPMAYI 
SEÇİYORUM. 


AH, UNA NE | 
DÜŞÜNMELİYDİM. BUYRULUR! 
BENNY HAKLIYDI. 
SİZ KIZLAR 
HEPİNİZ 
AYNISINIZ. 


KİM OLDUĞUNU 
DÜN GECE 
ANLADIM. 
OKULDAN 
TANIYORUM 
ONU. 


NEREDE 
OTURDUĞUNU 
BİLİYOR MUSUNP 


BUFFY MİP 


İİ ADI BUFFY MİP 


HAYIR, LORDUM. 
AMA CUMARTESİ 
AKŞAMI NE 
YAPACAĞINI 
BİLİYORUM. 


ÖLÜ OLMAK ÇOK 
GÜZEL, BENNY. 
öLÜü OLMAK 
ÇOK GÜZEL.. 


UEFFREY'Yİ 
GÖRDÜN MüP 
LİMUZİN 
GELMEDİ DE... 


GALİBA BANA HALA 
KIZGINSINIZ. 
ÜZGÜNÜM. BAK, 
BİLİYORUM, 
GERÇEKTEN... 


YEFFREY!/ 


BURADA 
OLABİLECEĞİNİ 
DÜŞÜNDÜM. 


YEFFREY! 
DEMEK 
BURADASIN. 
BEN... 


BEN, AA, 
ONU 
GÖRMEDİM. 


BUFPY! Ne | BURADA 


ARIYORSUN | BULUŞA” 
BURADAP / CAĞIMIZI 


BUFPY! 
ENFES 
GöRÜNÜ- 
YORSUN! 


Mah 
v/ Jp 
/ 


TEŞEKKÜRLER, 
ANDY. 
YEFFREY'Yİ 

GÖRDÜN MüP 


BİLİYORUM. 
BEN DE SENİN 
ELBİSENİ 
BEĞENDİM 
PERDEYE 
ENZESE DE 


OH, HER 
NEYSE. ÇOK 
GÜZEL GÖRÜ- 
NÜYORSUN; 


YAPMA BÖYLE, 7. 0 
BUFPY. NE İŞKİMİZ 
OLDUĞUNU 

ANLIYORSUN. 

BURAYA 

JENNİFER'LA 

(GELDİM 


HAYATIMA 
DEVAM 


AYRINTILARI, 
TELESEKRETERİNE 
BIRAKTIĞIM 
MESAUDAN 


TELESEKRETER 
MESAJIYLA MI 
AYRILDIN 
BENDENP 


j BENİ BİLİRSİN. 
NE KADAR SIĞ (iğ BOŞ, RUHSUZ AMA 
4 BİR DAVRANIŞ. SENDEN DAHA 
(| AMA GELDİĞİNE GÖSTERİŞLİYİMDİR. 
A SEVİNDİM. BU ARADA, HARİKA 4 
i GÖRÜNÜYORSUN, 


O HALDE, İyi 

Kİ GELMİŞİM. 
BU, SENİ DANSA 

KALDIRIRSAM BANA 

TEKME TOKAT 
GİRİŞMEYECEĞİN 

ANLAMINA MI 

GELİYORP 


SEN ÖBÜR 
KIZLAR GİBİ 
DEĞİLSİN, 


HADİ AMA, 

NE YAPMAMI 

BEKLİYOR- 
DUNUZP ONLAR 


KAPILARI 
TUTMUŞLAR! 
ONLARCA VAR! 
KAPANA 
KISILDIK! 


CAMLARDAN VE 
KAPILARDAN UZAK 
DURUN! DAVET 
EDİLMEDİKLERİ 
SÜRECE İÇERİYE 
GİREMEZLER! 


EĞLENCE 
ZAMANLI, ET 
KUKLALARI/ 


BUFEY'Yİ 
YAPMAMIZ Z İSTİYORUZ. 
GEREKEN İLK ONU DİŞARI 
ŞEY... MERHABA, GÖNDERİN. 
BUFFY. DANS 
EDELİM Mİ? 


YARDIM EDİN/ 
VAMPİRLER HER 
YERİ SARDI/ 


YOKSA 
BİZ İÇERİ 
GİRERİZ. 


ÇOCUKLAR, 
SAKİN OLUN. 


NE OLUYOR 
BURADA, 
SUMNERSP 


DİSİPLİN CEZASI 

KAĞITLARI ELİMDE. 
Kİ KULLANMAKTAN 
A ÇEKİNMEM... 


ŞAKA MI 
YAPIYORSU- 
NUZP ONU 
ÖLDÜRÜR- 
LER. 


DELİRDİN Mİ 
SENP DIŞARIDA 
ONLARCA VAMPİR 
VAR. SENİ 
PARAMPARÇA 
EDERLER. 


HEPİMİZİ 
ÖLDÜRECEKLER) 
KIZGIN OLDUK- 
LARI SENSİN... 


HAKLI 
OLABİLİRSİN; 
PİKE. SEN ) BEN i 
BAKIN, BAŞKA BURADA KALIP öN KAPIDAN 
BİR ÇIKIŞ ARA... ÇIKIYORUM. 
YOLU OLMALI... 
ARKA KAPI 
GİBİ BİR ŞEY. 


HERKESİ DIŞARI 
ÇIKAR; PIKE. ANA 
BİNANIN KAPILARI 
5 KİLİTLİ AMA 
(| YAPABİLİRSEN ORAYA 

> GİRMENİN BİR 
YOLUNU BUL. 


HİÇ DERT DEĞİL.X. 
SUSAMIŞ < İŞİN BAKALIM! 
| GiBi Görü- 
NÜYORSU- 


TAMAM! 
SANIRIM 
BUFPY'NİN 
- PEŞİNDEN 
Â, GİDİYORLAR! 


İÇECEK BİR 
ŞEY VAR MI 


HEPİMİZ. a 


KAÇABİLİRİZ.. 2” 


ARTIK... 


NASIL, 
KENDİNİ BİR 
APTAL GİBİ 
HİSSEDİYOR 


KALBİ! 
KALBİNE 
KAZIK j UZAK DURUN, 
SAPLAYIN! z ONLARI ÖRTECEK 
BİR ŞEY BULUN. 


DEKORASYON 
İŞİN ALDIĞIMIZ 
ÇİVİ VE ez DUR ARTIK, 


ÇEKİÇLER... Na V OKULDAN 


İBü i a ATILMANIN 
ERİ, / z 
ml ai : SINIRINDASIN? 


MADEM ÖYLE 
DİYORSUN... 


AL 
BAKALIM. 


HAYDİ 
ÇOCUKLAR. TEK 
SIRA. TATBİKAT 


DEĞİ. BU... 


HERKESİ 
BİR ARAYA 
TOPLA... 


İ PİKE, 
E NEREDESİN 
DOSTUMP 


SENİ 
DEĞİŞTİRECEKTİM, 
ADAMIM. SANA 
YENİ BİR HAYAT 
VERECEKTİM? 


NE HARİKA, 
DEĞİL Mİ, PIKEP 
ğ O FAHİŞELERE 
VAMPİRLER AĞIZLARININ PAYINI 
GELİYOR! ağ SONUNDA 


«- 


KIZGINIM 
SANA, 
ADAMIM) 


SENİ BEŞ DAKİKA 

YALNIZ BIRAKTIM. 

KİMLERLE TAKILIR 
OLDUN! 


ÇIKARABİLEN BİR e BU TÜNEL SANIRIM 

KIZ DEĞİL, TADINI : NEREYE AVLUNUN 

ÇIKARABİLECEĞİM ; GİDİYORP ALTINDAN 

NN BİR KIZ ARIYORUM! GEÇEREK 
YEMEKHANEYE 

GIKIYOR. 


HER ŞEYİ MAHVEDİYORSUN, 
7 ADAMIM. DÜŞÜN, BİR KERE. ASLA 
ÖLMEZSİN. İTİLİP KAKILMAZSIN VE 
YAKALANMAZSIN. ASLA ÖZÜR 
DİLEMEZSİN. AMA SEN HER 


BENİM GB 
İHTİYAÇLA -İİ 
RIM NE 
OLACAK, 
PIKEP 


NEREYE 
GİTTİĞİNİZİ 
SANIYORSU- 
MERHABA, 
SOLAK/ UZUN 
ZAMANDIR 
GÖRÜŞEMİYO- 


UMARIM 

BUFFY'NİN 

DURUMU 
İYİDİR. 


GEL, VAMPİ, VAMPİ! 
İNAN BANA; BUFFY “> BİLİYORUM, 
BAŞININ ÇARESİNE j / BURADASINIZ. 
BAKABİLİR. v > ü SAKLANIYORSUNUZ 
> işte! DEMEK. SAKLANMANIZ 
ALDIN Mİ İYİ OLUR, SİZİ KöTU 
KALPLİ... 


ğ DERSİNİP 


NEDEN LAZIM X 

OLDUĞUNDA İ OHH, JEFFREY, 

ETRAFTA HİÇ KADIN YAP 
VAMPİR A 

BULUNMAZP ATLETİKSİN. 


OHH; KADIN 
YAP BENİ, 
YEFFREY. OH 
UEFFREY, SENİ 
SEVİYORUM. 


BAKALIM; 
KINIRCIK. 


DEMEK : 
BURADASINIZ! E 


BİR KIZIN 
NE ZAMAN 
İLGİYE İHTİYAÇ 
DUYACAĞINI İYİ 
BİLİYORSUNUZ. 


BANA 
ALDIRMAYIN 
ÇOCUKLAR. 

İŞİNİZE DEVAM 
EDİN. HADİ, 
KADIN YAP ONU, 
UEFFREY. 


GELECE- 
ĞİNİ BİLİ- 
YORDUM. 


SANA DEĞİL, 
SENİ ÇİRKİN, 
TEK KOLLU... 


YETER BU 
KADAR KOL 
LAFI? 


PIKE, YARDIMA 
İHTİYACIM VAR 
BURADA. 


SEN DE BİLİYORDUN, 
DEĞİL MİP RÜYANDA 
BENİ GÖRÜYORDUN. 
BANA YEM OLMAYI 
BEKLEDİN. 


Him 


Ni 
HİÇ SANMIYO- d dibi 


RUM, ET PARÇA 
SI/ HESAP VER- 
MEN GEREKEN 
ÇOK ŞEY VAR. 


CESEDİMİ YİYEN 
KURTLARLA 
KONUŞTUM VE 
İMPARATORLARIN 


KANLARIYLA 
YIKANDIM. 


ANLAMIYOR MUSUNP 
DÜZİNELERCE AVCI 
ÖLDÜRDÜM BEN. 
SENİN HAYATINA SON 
VERMEM BENİM İÇİN 
BİR AN MESELESİ. 


GÖLGELER 
İÇİNDE YAŞADIM. 
GÖZLERDEN 
UZAKTA, PİSLİK 
İÇİNDE. 


ALANIS 
KONSERİNDE ÖN 
SIRADAYKEN 


DAHA ÖNCE 
BANA 
HİÇ KİMSE 
DİRENEMEDİ/ 


BELKİ İNANMAK 

İSTEMEDİM, AMA 
BU AKŞAM BİR 
ARKADAŞIMIN 


eni aşil BU MUP 
SÖYLEDİĞİ GİBİ... 


TEK SİLAHIN 
BU MUP 
CILIZ İNANCINI 


BEN ÖBÜR 
KIZLAR GİBİ 


PİKE! PİKE! 
MERRICK... AAAAHHH/ 


VE BENİM 
İÇİN. 


ANDY... 
ÜZGÜNÜM: 
DOSTUM. 


EN KöTü BALO 
BUYDU! 


ÜZGÜNÜM. 
BU VAMPİR 
MESELESİNDE 
YENİYİM. 
TERAPİSTİM 
A BÖYLE YAPMAMI 
X TAVSİYE ETTİ. 


A HAN 
ji dü 

1 

1 


İİ AMAONLAR 
HENÜZ BUNU 

KALMADIĞINI ç İl) BİLMİYOR. 

DÜŞÜNMEYE 

BAŞLAMIŞTIM. 


VARMIŞ. 


BİLEMİYORUM, 
BUFFY. BU SADECE 
BİR BİSİKLET ZİNCİRİ.f £ > 
SENCE ONLARI 
TUTAR MI TUTMAK 
ZORUNDA. 


“HEMERY LİSESİ'NDE YAŞANAN TRAYEDİDE öLü 
SAYISI 12'Yİ AŞTI. BEŞ GÜN ÖNCE DÜZENLENEN 
BALODA ÖĞRENCİLER, UYUŞTURUCU KULLANAN 
SİLAHLI BİR GRUBUN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI.” 


“SALDIRIDAN KURTULANLAR, YÜZDEN FAZLA 
KAVGACI ŞAHSIN OKULU KUŞATMA ALTINA ALDIĞINI, 
ÇOK SAYIDA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇTIKLARINI 
SÖYLEDİ." 


“OKUL İDARESİNDEN BİR YETKİLİ, 'HİÇBİR 
ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK! DEDİ. 


ONDAN 
SONRA DAKA 
ii he EM GERÇEKTEN. 
z GÖRSENİZ; ONU 
TANIYAMAZDINIZ... 


EVET, OKULDA 
HİÇ KİMSEYLE 
KONUŞMUYORDU. 
SONRA TABİİ Kİ 
OKULDAN ATILDI. 
EN KöTüSü DE 
ANNESİYLE BABASI... 
YEMİN EDERİM 


EVET, AMA HAYIR, 
HAYIR! DİNLE. .. 
ANNESİYLE BABASI İSTEMEDİĞİNİ 
ONU BİR SÜRELİĞİNE — SÖYLENİŞ. 
BAHAMALAR'A 
GÖNDERMEYE 
KALKMIŞ AMA O j y PEKİ ŞİMDİ 
BUNU KABUL ” NEREDEP 
ETMEMİŞ. GN 


“DUYDUĞUMA 
GÖRE ANNESİ, 
TAŞINACAKLARINI 
SÖYLÜYORMUŞ.* 


YEM HM. BEN DE 
ETİYOPYA'YA YA DA 
ÖYLE BİR GÜNEY 
AMERİKA ÜLKESİNE 
TAŞINDIKLARINI 
DUYDUM.” 


“OH EVET. BEN 
DE DUYMUŞTUM 
GALİBA...” 


KöTü BİR FİKİR 
OLDUĞUNU 
SÖYLEMEDİM. 
SADECE 
ZAMANLAMANIN 
KöTü OLDUĞUNU 
SÖYLEDİM. BELKİ 
DAHA SONRA 
GELMELİYİZ. 


BU KADAR 
KORKAK 
OLMA. 


KORKAN KİMP 
BENDEN BAŞKA 
TABİİ... 


BU KADAR 
YOL GELDİK. 
EN AZINDAN 
BİR GÖRELİM. 


EN KöTüSü 
NE OLABİLİR KİP 
HİÇ VAMPİR 
BULAMAZSAK ONUN 
YERİNE EĞLENCEMİZE 
BAKARIZ. AMA BÜYÜK 
BİR HAYAL KIRIKLIĞI 
YAŞARIZ TABİİ. 


NE BEKLİ- 
YORUZP 


BUFFY, 
BARİ ÖNCE 
KUMAR 
OYNAYACAK 
YAŞA 
GELSEYDİK... 


EVET, ARTIK 
KÖTÜ GEÇMİŞİMİ 
ÖĞRENDİNİZ. 
ZATEN ARTIK 
TARİH OLDU. 


ORADA 
VAMPİR 
BULABİLDİNİZ 
MİP 


BUFFY, ÇIKAR 
AĞZINDAN BAKLAYI. 
WILLOW'UN KAFA- 
SINDA CANLANDI- 
RACAĞI SENARYO 
İŞİN BÜTÜN AYRIN- 
TILARA İHTİYACI 

VAR. 


ODABİR 
SONRAKİ ÖĞLE 
TATİLİNİN 
HİKAYESİ 


SADECE 
BİR YIL 
GEÇMİŞ! 


BUFFY, BALIK 
ÇOCUĞA NE 
OLDUĞUNU 
ANLATMADIN 
BİZE. 


EVET, İYİ BİRİNE 
BENZİYOR. İKİNİZ 
HARİKA BİR ÇİFT 
OLABİLİRDİNİZ. 


NEVADA'DA 


V FAHİŞELİĞİN YASAL 


OLDUĞUNU BİLİYOR 
MUYDUNUZ? 
DÜŞÜNSENİZE... 


EVET. ONUNLA 
ÖPÜŞÜYORDUNUZ 
FALAN. ŞİMDİ 
NEREDEP 


ONDAN UZUN 
ZAMANDIR HABER 
ALAMIYORUM, 
AMA, ŞEY... 


BELKİ BAŞKA 
ZAMAN; 
ÇOCUKLAR. 


N VA PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ wuw.cnbce.com adresinden öğrenebilirsiniz 
ÇNBC-e ARALIK YAYIN AKIŞI 


www.cnboe.com 


1 Aralık 2 Aralık 3 Aralık 4 Aralık 5 Aralık 6 Aralık 7 Aralık 
perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi salı çarşamba 


07:00 - RUGRATS 07:00 - RUGRATS 
07:30- MYLIFEASA 07:30 - HEY ARNOLD. 


TEENAGE ROBOT 0800 - AS TOLD BY GİNGER 

0800 - WVILO THCRNBERRYS | 0830- ALL GROWNUP 

0830 - JİMMY NEUTRON (0800 - ANGRY BEAVERS 

0300 - HEY ARNOLD 0830 - CATDOG en - 
0330 - CATDOG 1000 - RDEKOS i e 
1000 - ROLKO $ MODERN LIFE 3 m 
MODERN LIFE 1030 - SPONGEBOB 

1030 - SPONGEBOB, SOUAREPANTS 

SOUAREPANTS . 
11:00 - MALCOLM IN THE 11:00 - EVERYEODY LOVES 

MİDDLE RAYMOND 

1130 - ACCORDING TO JIM 11:30 - THE ELECTRİC 

1200 - SORUBS HORSEMAN nee 

1230 - ARRESTED 1490 - THE KIN& OF GUEENS 

DEVELOPMENT 14:30 JDEY 

1300 - CHEERS 15:00 - LAS VEGAS 

1400 - SMALLVILLE 1600 - WITHDUT A TRACE 

1500 - THE 4400 1100 - TWO AND A HALF MEN 

1600 - THE X-FLES 1730 - THE SIMPSONS 

17:00 - CARNIVALE 


CHEERS CHEERS CHEERS GHEERS 


CHEERS 


19:00 - 
FAT ACTRESS 


DESPERATE 
HOUSEWIVES 
1. SEZON TEKRAR 


DESPERATE 
HOUSEWIVES 
1. SEZON TEKRAR 


GILMORE GİRLS GILMORE GİRLS 


19:00 - PETE 
NTILUE 


EVERYBODY 0 ACCORDING ARRESTED. 
LOVES < TOM DEVELOPMENT 
RAYMOND.. | HALFMEN 


WITHOUTA 
TRACE 


DESPERATE 
HOUSEWIVES 
2. SEZON PRÖMİYER 


CARNIVALE 


21:30 - LEAVING 
NORMAL 


IT'SAMAD, 
MAD, MAD, 
MAD WORLD 


WALKER THE GİRL WITH 


THE RED HAİR 


PANTADEUSZ 


23:15 - BUFFY 
THE VAMPIRE NIP/TUCK 
SLAYER 


SANSU! 


23:00 


(0030 - (TS ALWAYS SUNNY | 0210- MALCOLM 000 SEİNFELD 
IN PHILADELPHIA IN THE MİDDLE 0 Fİ 

3 01:00 - ARRESTED 
01:00 - TWO AND 01:30 - DESPERATE DEVELDPMENT 
A HALF MEN HOUSEWMES 01:30 - CARNIVALE 
0130 - WITHOUTA TRACE 0230 Gİ MDRE DİNLE 020- GİLMORE GİRLS 
0230 - GİLMORE GİRLS 51 TES AMAD; MA, 0350- PANTADEUSZ 
0330 - THE GİRL YATA MAD, MAD WORLD (0530 - ARRESTED 
THE RED HAİR EM DE REEATE DEVELOPMENT 
G5: 'S ALM iy HOUSEWIES 
0530 - TS ALWAYS SUNNY | > 0600 - CARNIVALE 
IN PHILADELPHA 
(0600 - WITHDUT A TRACE 


00:90 - THE SIMPSONS 24:00 - SOUTH PARK 
01:00 - SORUBS 00:30 - THE KING OF GUEENS 
0130-THE OE. 01:00 -E.L. RAYMOND 

0230 - DESPERATE 0130 - LAS VEGAS 
HOUSEWVES 0215 - DESPERATE 
0800-K-PAK HOUSEMVES 

0530 - SCRUBS 0300 - WALKER 

0600 - THEO. 0500 - THE KING OF OUEENS 
0520 -E. 1. RAYMOND 
0600 - LAS VEGAS 


0015 - NIP/TUCK 24:00 - 
0116-ER SOUTH PARK 


00 - DAKOTA ROAD 
e ' 0030 - SMALLMILLE 


e 01:30 - THEXCHLES 
THE VAMPİRE LAYER z 
0230 - THE4M0 


0500 -LEAVING NORMAL 
0890 - NIP/TUCK 


0430 - SOUTH PARK 
0500 - NBA HAFTANIN MAÇI 


00 - 06:00 


01 


Ve 


CNEC-e 


www.enbee.com 


ARALIK YAYIN AKIŞI 


8 Aralık 
perşembe 


9 Aralık 
cuma 


10 Aralık 
cumartesi 


0700 RUGRATS 
0730 -MYUFEASA 
TEENAGE ROBOT 
0800 - WILD THURNBERAYS 
0839 - JİMMY NEUTRON 
0900 - HEY ARNOLD. 
0930 CATDDS 
1000 - RODKO'S 
MODERN LİFE 
1030 - SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 
11:00 - MALCOLM INTI 
MİDDLE 
11:30 - ACCORDING TO JIM 
1200 - SERURS 
12:30 - ARRESTED 

OPMENT 

> ONETREE KİLL 
14:00 - SMALLVILLE 
1500- THE 4400 
1600 - THE X-FİLES 
110. CARNIVALE 


19:00 - 
THE MİRROR 


CRİMSON GOLD 


BUFFY 
THE VAMPIRE 
SLAYER 


01:00 - SOUTH PARK 

01:30 - THE KING OF OUEENS, 
0200-  L. RAYMOND 
0230- LAS VEGAS 
08:15 - ONE TREE HİLL 
(0400 - HEAVEN'S GATE 
(0500 - LAS VEGAS 


0045 - THE SIMPSONS 
0:16 - SERUBS 
0145: THEOC, 
02:45 - GİLMORE GİRLS 
03:46 - BRAZİL 
06:00 - THE OC. 


2400- NIPJTUCK 
0100 -ER 

0200 -YOU'LLUKE 
MY MOTHER 
0400 - BUY 

THE VAMPİRE SLAYER 
0500 -CRIMSON GOLD 


00 - 06:00 


01 


11 Aralık 
pazar 


12 Aralık 
pazartesi 


14 Aralık 
çarşamba 
07:00 - 


0730- 
0800 


RUGRATS 

HEY ARNOLD 

AS TOLD BY GİNGER 
0630 ALL GROWN UP 
0800 - ANGRY BEAVERS 
0830 - CATDOG 

1000 - RUKU'S 

MODERN LİFE 

1020 - SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 


11400 - EL RAYMOND 

11:30 - THE GİRL MYTH 

THE RED HAVR 

14100 - THE KING OF OÜEENS 
130 - 7S ALWAYS SUNNY 
IN PHİLADELPHIA 

1500 - LAS VEGAS 

16:00 - WITKOUT A TRACE 
17:00-TVO AND A HALF 
MEN 

1130 THE SIMPSONS 


e vi 


19:00 - 
DESPERATE 
HOUSEWIVES 


a : 


WİTHOUTA 
TRACE 
THE 4400 
SEZON FİNALİ 


DESPERATE 
HOUSEWIVES 


LVANGLAISE 
ETLE DUC 


JOSEPH 
ANDREWS 


15 Aralık 
perşembe 


CHEERS 


GILMORE GİRLS 


LAM SAM 


i | ği 


2400 - MALCOLM 

IN THE MİDDLE 

00:30 - ACCORDING TO JİM 
HOUSEYİVES 

0200 - GİLMORE GİRLS 
03:00 - WVAKING NED DIVINE 
0500 - MALCOLM 

IN THE MİDDLE 

(05:30 - ACCORDING TO JIM 
0600 - DESPERATE 
HOUSEMVES, 


0030 -'S ALWAYS SUNNY 
IN PHİLADELPHİA 
01:00- TWO AND 
AHALFMEN 

01:30 - WİTHOUT A TRACE 
(0230 - GİLMDRE GİRLS 
330 -VANGLAİSE 
ETLEDUC 

0530 -I7'S ALWAYS SUNNY 


2400 - SEİNFELD 
00:30 - ARRESTED 
DEVELOPMENT 

01:00 - CARNIVALE 

02:00 - GİLMORE GİRLS 
03:00 - JOSEPH ANDREWS, 
06:00 - SEINFELD 

05:30 - ARRESTED 
DEVELOPMENT 

06:00 - CARNIVALE 


24:00 - 

SOUTH PARK 
00:30 - SMALLVİLLE 
TMEXCALES 
THE 4403 
NIPNTUCK 
SOUTH PARK 
NBA HAFTANIN 


010 
0230- 
0330- 
0430 
0500- 
MAÇI 


0030 - THE SIMPSONS 

0100 - SORUBS 

0130 - THE O.C. 
İLMORE GİRLS 

0330-1 AM SAM 

0520 - SCRUBS 

0600 - THE OLE. 


16 Aralık 
cuma 


GHEERS 


ONE TREE HILL 


THE PACKAGE 


00:15 - SOUTH PARK 
0045 - THEKIN& 

OF GUEENS 
0115-E L RAYMOND 
0145 - LAS VEGAS 
0230 - ONE TREE HİLL 
08:15 - THE PACKAGE 
0530 -E L RAYMOND 
0600 - LAS VEGAS 


17 Aralık 
cumartesi 


0700 - RUGRATS 

0730 - MY LIFE ASA 
TEENAGE ROBOT 

08:00 WILO THORNBERRYS 
08:30 - JİMMY NEUTRON 
08:01 - HEY ARNOLD 
0830 - CATDOG 

14:00 - ROCKO'S 
MODERN LIFE 

1030 - SPONGEBOB 
SUUAREPANIS 

11:00 - MALCOLM IN THE 
MODLE 

1130 - ACCORDING TO JİM 
1200 - SCRUBS 

1230 - ARRESTED 
DEVELOPMENT 

1800 - ONE TRE ILİ 
1400 - SMALLMILLE 

1500 - THE4A0 

1600 - THEX-FİLES 

17.00 - CARNIYALE 


23:15 - BUFFY 
THE VAMPIRE 
SLAYER 


(0015 - NIP/TUCK 

0115 -ER 

0200 -RESURRECTİON 
(0400 - BUFFY 

THE VAMPİRE SLAYE 
0500 - VALMONT. 


18 Aralık 


0700 - RUIGRATS 
» HEY ARNOLD. 
AS TOLD BY GİNGER 

0630 - ALL GROVWN UP 
000 - ANGRY BEAVERS 

0930 - CATDOG 

16:00 - ROCKO'$ 

MODERN LİFE 

1030 - SPONGEBOB 
SOUAREPANIS 


11:00 - EVERYBODY LOVES, 
RAYMOND 

11:30 - SEİNFELD 

12:00 -PETE NTILUE 

1400 - THE KING OF CUEENS 
1430 -11'S ALAYS SUNNY 
IN PHILADELPHLA 

15:00 - LAS VEGAS 

10:00 - WITHOUT A TRACE 
1700 - TWO AND A HALE MEN, 
17:30 - THE SIMPSONS 


HOUSEWIVES 


NIP/TUCK 


24:00 - 

SOUTH PARK 

0030 - SMALLVILLE 

01:30 - THE XCFLES 

0230 -INSİDETHE X.FILES 
ÖZELBÖLÜM 

0330 - NIP/TUCK 

04:30 - SOUTH PARK 

0500 - NBA HAFTANIN MAÇI 


19 Aralık 
pazartesi 


Me 


İNLACI O İN 
a i 


v 


Gi A © 


00:15 - IS ALWAYS SUNAY. 
IN PHİLADELPHİA 

0045 -TWOAND 

AHALF MEN, 

0izi5 -MATHOUT A TRACE 
02:15 - GİLMORE GİRLS 
03:15 -INTACTO 

05:15 - İS ALIVAYS SUNNY, 
IN PHİLADELPHİA 
0545 - TWO AND 
AHALFMEN, 

06:15 - MATHOUT ATRACE 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ www.cnbce.com adresinden öğrenebilirsiniz. 


20 Aralık 21 Aralık 
salı çarşamba 


PVR 


2400 - MALCOLM 
IN THE MİDDLE 

00:30 - ACCORDING TO JİM 
HOUSEYIVES 

0200 - GİLMORE GİRLS 

0300 - LOVELY AND AMAZING 
05:00 - MALCOLM 

INTHE MİDDLE 

05:30 - ACCORDING TO JİM 
HOUSEWIVES, 


01:00 - SELNFELD 

01:30 - CARNIVALE 

0230 - GİLMORE GİRLS 

0530 - BREAKING THE WAVES, 
(0600 - CARNIVALE 


22 Aralık 
perşembe 


SANSU! 


ç kaydet seyret 


00:30 - THE SIMPSONS 
0100 - SCRUES 
0130 - THE OL. 

0230 - GİLMORE GİRLS 
0830 - MİLLİON DOLLAR 
HOTEL 

0530 - SERUBS 
0600 - THE O.C. 


23 Aralık 
cuma 


« SOUTH PARK 

* THE KİNG OF GUFENS 
“E.LRAYMOND. 

-LAS VEGAS 

- ONE TREE HILL 

- ANIMAL FACTORY 

- THE KİNG OF GUEENS 


E.LRAYMOND 


- LAS VEGAS 


Vie 


CNBC-e 


www.cnbce.com 


24 Aralık 
cumartesi 


0700- RUGRATS 
0730- MY LIFEASA 
TEENAGE ROBOT 
0800-WNLD THORNBERAYSİ 
0830 - JİMMY NELTRON 
0500 - HEY ARNOLD 
0590- CATDOG 
1000 - ROCKO'S 
MODERN LİFE 

10:30 - SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 
11:00 - MALCOLM IN THE 
MİDDLE 

11:30 - ACCORDING TO JIM 
1200 - SERUBS, 
12:30 - ARRESTED 
DEVELOPMENT 

1800 - ONE TREE HLL 
1400 - SMALIYILLE 
1600 - THE X-ALES ÖZEL 
BÖLÜM 

18:00 - THE X-ALES 
17:00 - CARNIVALE 


ARALIK YAYIN AKIŞI 


25 Aralık 
pazar 


- RUGRATS 
— HEY ARNOLD 
- AS TOLD BY GİNGER 
- ALLGROWN UP 
- ANGRY BEAVERS 
-CATDOG 
- ROCKO'S 
MODERN LIFE 
10:30 - SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 


11:00 - EVERYBUDY LOVES 
RAYMOND 
11:30 - THE SUBARLAND. 
EXPRESS 

1400 - THE KİNG OF GÜEENS 


16:00 - WITHOUT ATRACE 
1100 -TWO AND 

A HALF MEN 

1430 -THE SİMPSONS 


26 Aralık 
pazartesi 


27 Aralık 
salı 


28 Aralık 
çarşamba 


GHEERS 


29 Aralık 
perşembe 


30 Aralık 
cuma 


31 Aralık 
cumartesi 


0700 - RUGRATS 

0730 -MYLFEASA 
TEENAGE ROBOT 

080 - WILD THORNBERAYS 
0820 - JİMMY NEUTRON 
(0400 - HEY ARNOLD 
0930 - CATDOG 

1000 - ROCK" 

MODERN LIFE 

1030 - SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 
1:00 - MALCOLM IN THE 
MİDDLE 

11:30 ACCORDING TO JİM. 


DEVELOPMEN 
1800 - ONE TREE HİLL 
1400 - SMALIVILLE 
1600 - JCEY 

1600 - THE X-FLES 
1700 - CARNVALE, 


YILBAŞI EKRANI 


18:00 - NEW YORK 
NEW YORK 


24400- NIPFTUCK 
OL00-ER 
0200-LONDON KILLS ME 
(0400- BUFPY THE 
VAMPİRE SLAYER 
(0500 - KING OF COMEDY 


HOUSEWIVES 


TAURUS WORLD 
STUNT 
AWARDS 


24:00 - 

SOUTH PARK 

0030 - SMALIMILLE 

01:30 - THE X.FLES 
0230 - TAURUS WORLD 
STUNT AVVARDS 

0390 - NİPFTUCK 

0430 - SOUTU PARK 

0500 - NBA HAFTANIN MAÇI 


GILMORE GİRLS 


NOBODY KNOWS 


Li 


GILMORE GİRLS 


ACCORDING 
TOM 


DEVELOPMENT 


DESPERATE 
HOUSEMVES 


TAKING SIDES 


Ni SANSU! 


DI 


> 
i İni 


0020 -T'5 ALWAYS SUNNY 
IN PHİLADELPHIA 
0100 - TWO AND 
AHALEMEN 

0130 -WITHDUT A TRACE 
020- GİLMORE GİRLS 

0820 - NOBODY KNOWS 
0520 - I7'5 ALWAYS SUNNY 
IN PHİLADELPHİA 

(0600 -WITHOUT A TRACE 


7400 - MALCOLM 

IN THE MİDDLE 

(003) - ACCORDING T0 JIM 
(0100 - DESPERATE 
HDUSEWİVES 

020) - GİLMORE GİRLS 


0030 - SEİNFELD 
(0100 - ARRESTED. 
DEVELOPMENT 

01:30 - CARNALE 
0240 - GİLMORE GİRLS 
(0830 - TAKIN SIDES 
(0640 - ARRESTED 
DEVELOPMENT 
(0600 - CARINIALE 


0500 - MALCOLM 
IN THE MİDDLE 

(530 - ACCORDING 70 JIM 
(0600 - DESPERATE 
HOUSEWVES 


GILMORE GİRLS 


GILMORE GİRLS 


-THE SIMPSONS 


SCRUBS 


“THE OC, 
5 - GİLMORE GİRLS 
5 - GOOD THF 


SCRUBS 
THEO, 


SPONGEBOB 
SOUAREPANTS 
ONE TREE HILL 


THE 
SIMPSONS 


GHEERS 


THE KING OF 
GUEENS 


MALCOLM IN 


LAS VEGAS THE MİDDLE 


JOEY 
vE 


TAURUS 
WORLD 
STUNT 

AWARDS 


-THEKİNG Ol 
-E L.RAYMD 
-LAS VEGAS 
5- ONE 

(0800 - CAY THE BELO) 


0100 - SOUTH PARK 

0200 - MONTY PYTEİ 

MEANİNG OFLIFE 
YICTORI 


500 - THE KING OF OYEENS 
(0530 -E L. RAYMOND 
0600 - LAS VEGAS 


ATE 


PER 


TMOLSENİN 4S 


4 e 
ğ 
di # 
N  ) - 
— 
i “a 
Mİ 7 


HOLSEN İN KS 


PE 


a 
6 


i 
i 
: 


sesesermmz 


SUSAN STİLİ İ 
PEYNİRLİ MAKARNA | 
8 KİŞİLİK İ 

5 YEMEK KAŞIĞI TEREYAĞI İ 

11 YEMEK KASIĞI GÜVEG KABINI YAĞLAMAK İÇİN) İ 
1 PAKET MAKARNA İ 


3/4 FİNCAN BAYAT EKMEK 
UUFALANMISI 


1 KÜÇÜK SOĞAN 
JİNGE DOĞRANMIŞI 


2 YEMEK KAŞIĞI UN 
1/2 ÇAY KAŞIĞI HARDAL 
PUL BİBER 


1.5 SU BARDAĞI SÜT 


2 SU BARDAĞI SERT CHEDDAR PEYNİRİ, 
İRENDELENMİSİ 


TUZ, BİBER 


Fırını 175 derecede ısıtın. Güveç kabını tereyağla yağlayarak bir kenara koyun. 
Harlı ateşin üstünde, büyük bir sos tenceresinde suyu kaynatın. Tuz ve makarnayı 
in. Makarnaların çok fazla yumuşamaması, çiğnenecek 

kıvamda olması gerekir İyice süzün. Orta hararetteki ateşte, küçük bir sos 
tenceresinde, iki yemek kaşığı tereyağını eritin. Ateşin üstünden alın, ufalanmış 
ekmeği içine koyup karıştırın. Bir kenara koyun. Orta hararette ateşin üstünde orta 
boy bir 0s tenceresinde, geriye kalan iki yemek kaşığı tereyağını eritin. Soğanları 
ekleyin ve pembeleşene kadar pişirin. Un, hardel ve pul biberi koyup karıştırın. 
Tuzunu, biberini ekleyin. Sütü yavaş yavaş karıştırın ve sos kıvamını bulana kadar da 
karıştırmayı sürdürün. Tencereyi ateşin üzerinden alın, peyniri koyup karıştırın. 

Makarnayı hazırlanmış güveç kabına boşaltın. Peynir sosunu makarnanın üstüne 
dökün ve iyice karıştırın. Tereyağında çevirdiğiniz ekmeği makarnanın üstüne dökün. 

20 ilâ 30 dakika süreyle, üstü altın rengi olana ve sos kenarlardan fokurdayana 
kadar fırında pişirin. Makarna kabını fırından çıkardıktan sonra beş dakika kadar 
soğutup öyle servis yapın. 


sanmam aramama sevmeme 


GABRIELLE'İN 
TADINA DOYULMAZ PAELLA'SI 


4 KİŞİLİK 


6 TAVUK BUDU. 1 FİNCAN BEZELYE 
UHAŞLANMISI 

3 FİNCAN PİRİNÇ 

2 KIRMIZI BİBER. 
1 FİNCAN JAMBON (KÖZLENMİS, SERİTLER HALİNDE KESİLMİS) 
IKÜGÜK KÜGÜK DOĞRANMIŞI geti 

ZEYTİNYAĞI 
1/2 KİLO JUMBO KARİDES 
TAYIKLANMIŞI 5 DİŞ SARMISAK 
KIYILMIŞI 
250 GR. DENİZ TARAĞI 

& FİNCAN TAVUK SUYU 

2 KİLO BALIK FİLETOSU IBİRAZ DAHA FAZLA GEREKEBİLİR! 


UKÜP ŞEKLİNDE KESİLMİŞİ 


1 BÜYÜK SOĞAN 
IKÜP ŞEKLİNDE DOĞRANMIŞI 


1 FİNCAN KIRMIZI ŞARAP 
1/4 ÇAY KAŞIĞI SAFRAN 


1 ORTA BOY KIRMIZI BİBER 1/4 FİNCAN MAYDANOZ 
(KÜP ŞEKLİNDE DOĞRANMIŞI UKAYILMIŞI 


Fırını 175 derecede ısıtın. Orta hararetteki ateşte, fırına konulabilen büyük bir kızartma 
tavasında iki yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın; jambonu ekleyin ve kahverengi olana kadar, 
yaklaşık 8 dakika sote edin. Tavadan süzgeçli bir kaşıkla çıkarıp bir kaba alın. Tavaya soğanı, 

kırmızı biberi ve sarmısağı koyun ve soğan pembeleşince, yaklaşık üç dakika sote edin. İki 
yemek kaşığı yağ ve tavuk parçalarını ekleyin. Bir kez çevirerek, her iki tarafı da kahverengi 
olana kadar pişirin. Tavuğu tavadan çıkararak bir kenara koyun. Isıyı orta hararete getirip, iki 
yemek kaşığı yağ ile pirinci ekleyin ve pirinç taneleri yağa bulanana kadar karıştırın. Tavuk 
suyu ile şarabı karıştırın ve bu sıvıdan iki fincanı, pirincin üzerine dökün. Safran ve tuzu 
ekleyin. Suyunu çekince, bir fincan daha şarap ve tavuk suyu karışımından ilave edip karıştırın, 
ISIYI ortanın üstüne çıkarın ve ara sıra karıştırarak kaynatın. Suyunu yeniden çekince, bir fincan 
daha şarap ve tavuk suyu karışımından koyup karıştırın. Pirinç karışımını fırına konabilen 
kapaklı bir servis tabağına aktarın. Tavuğu pirince batırın, kaşıkla iambonu ekleyin. 
Üstünü örtün ve pirinç pişip hafiften kremalıymış gibi bir hal alana kadar, 20 ilâ 30 dakika 
süreyle fırında pişirin (karışım çok kuru bir hal alırsa, kalan bir fincan sıvıyı eklemeniz. 
gerekebilir. Fırını kapatın. Pirincin üzerine bezelyeleri ekleyin, üstünü örtün, deniz mahsulleri 
pişene kadar kabı fırında saklayın. Tamamen pişene kadar karides, tarak ve balığı ayrı ayrı sote 
edin (her birinin pişmesi yaklaşık 2 dakika alır). Deniz mahsullerini pirincin üzerine yerleştirin, 
közlenmiş kırmızı biber şeritleriyle süsleyin. Üzerine maydanoz serperek servis yapın. 
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Bir güveç kabında; ayranı ve tobasco sosunu karıştırın. Tavuk parçalarını bu sosa 
yatırın ve 30 dakika oda ısısında bırakın. Fırın tepsisinin üzerine fırın izgarasını 
yerleştirin ve sicak kalması için fırını 150 derecede ısıtın. Çelik bir kızartma tavasının. 
Yarısına kadar yağ koyun, orta hararetteki ateşte ısıtın. Yağ ısınırken, yumurtalarla 
sütü büyük bir kasede çırpın. Büyük bir kağıt torbaya unu, ufalanmış ekmeği, tuzu, 
biberi, kekiği, fesleğeni ve biberiye otunu koyun. Yağ iyice kızınca, butları yayık 


| 


olabilecek kırıntıları süzün. Tavuğun diğer bölümleriyle aynı işlemi tekrarlayın, 
piştikçe parçaları fırına aktarın ve sıcakken servis yapın. 


| ayranı karışımından çıkarıp yumurta karışımının içine koyun ve oradan da kağıt 
; torbaya aktarın. Torbanın ağzını kapayın, içindeki karışım butu kaplayana kadar 
j silkeleyin. Tavuğu torbadan çıkarın ve bir tek kez çevirmek suretiyle, yaklaşık 

8 dakika, rengi altın kahverengiye dönüşene kadar kızartın. Pişmiş parçaları, sıcak 
; tutmak için fırındaki ızgaraya aktarın. Süzgeçli bir kaşıkla, karışımdan yağa girmiş 
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Opel. Taze Fikirler, Üstün Otomobiller 


Yeni Opel Zafira. 
Esneklik hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. 
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Yolcu güvenliğinde 
Euro NCAP'den 
Syıldız. 


Yerlerinizi alın, kemerleri bağlayın ve tamamen yenilenen Opel Zafira ile eğlenceye hazır olun. 
Yeni spor tasarımı, Flex7* koltuk sistemi, iç mekanda ekstra ferahlık ve geniş saklama alanları sağlayan panorama 
tavan tasarımıyla Yeni Opel Zafira, daha fazla eğlence, daha fazla heyecan ve maksimum esneklik sunuyor. 
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